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Mağazalar: Cemiltopuzlu, Bostancı,Levent, Florya, İzmir, Bodrum, Antalya, Ankara, Gaziantep 
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# Levent Cad, No: 25, Levent-Beşiktaş-İstanbul Tel:0212 325 26 52 
#Kültür Mah. Cumhuriyet Bulvarı, No:159/A Alsancak- İzmir Tel: 0232 4040070 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kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. www.ormanada.com | (0212) 2015930 


Dna'sında mutluluk kadar zarafet de yatan Marvin Yemek Odası; 

klişelerden uzak tasarımıyla 

yaşam alanınızın kalbi olmaya hazır. 
Birbirine çok yakışan mermer efekti ile ahşap kaplamayı kusursuz yorumlayan Marvin Yemek Odası; tasarımı 

gerçek anlamda keyifle buluşturuyor. 


Dünyanın tarzı Alfemo, şimdi Premium Serisi ile karşınızda. 


MARVIN COLLECTİON 


GÜNDEM 


ABD'nin First Lady'si 
Melania Trump, uzun bir aradan sonra ilk kez resmi ziyarette görüntülendi. 


HOLLYWOOD 


Eva longoria, 43 yaşında ilk kez anne oldu. Ünlü oyuncu, oğluna Sanliago Enrigue adını verdi. 


3 yz 


STİL e GEM ENİ 


Neslişah Düzyatan'ın lame 
Amerika stilini mercek altına aldık. 


SEYAHAT 


Seyahat uzmanlarının favorisi olan ve içinde Türkiye'nin de dahil olduğu mutlaka görmeniz gereken beş şehri bir araya getirdik. 


SOSYAL MEDYANIN FENOMENLERİ 
PN 
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ÜNLÜLER MODA DAVET 


Reese Witherspoon, bu fotoğrafla Nicole Kitty Spencer, Dolce Gabbana elbisesi ve Missoni'nin Ailesi'nin düzenlediği The Missoni Kidman'ın doğum gününü kutluyor. Bvlgari mücevherleriyle günün stil ilham kaynağı. Family Cook Book'un tanıtım yemeğindeydik. 
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Teknoloji ile bir adım önde 


Doğuş Otomotiv. | Trafik Hayattır (Audi info 44. 


38 NICHE &CO. Ariistic Beauty; 42 
Maslak'taki ilk mağazasında ALEM ev sahipliğinde düzenlenen davette, ünlü ressam Barış Sarıbaş'ın “Parfümün Dansı” resim sergisi sanatseverlerle buluştu. 


yi C H | & C 0 42 OTOKOÇ Otomotiv'in 90. Koç Holding 


Şeref Başkanı Rahmi Koç'un iş hayatının 
60. yıl dönümü, görkemli bir törenle kutlandı. Koç, 60. yıl plaketini oğulları Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

' Ömer Koç ile Başkan Yardımcısı Ali Koç'un elinden aldı. 


56 KENSİNGTON Gardens'ta 
düzenlenen Serpentine Galleries'in geleneksel yaz partisinde sanat, moda 

” ve ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir m â MİLİ, araya geldi. 
2 ğin $ © 
e a 82 ÇABA Derneği, yoza merhaba demek 


Ti & i için Boğaz'ın eşsiz manzarasında keyifli d bir etkinlik düzenledi. 


| il / 94 İSTANBUL'U yaşayış biçimimizde 
tn 


| D İ uzun yıllardır büyük etkisi olan isimler, 
i M. i “ii erin Sarı ALEM'in 25'inci yılı için bir araya geldi. 


İstanbul'la ve hep birlikte nice yıllara! 


V İ 154 TOM Tom Gardens'in keyifli avlusunda 


tasarımcı dostlarımızla bir araya gelerek 


i ği ALEM'in 25. yılını kutladık. Geriye 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ülkemiz gibi gelişmekte. Hem de çok 
| G1! iyi yönde. Fuarlar, bienaller, sanatçı 
| sayısındaki artışlar ve bu rakama 
| yetişemeyen galeriler, sanat yayınları ve 
. 


Jerin Sa rh koleksiyonerler derken son çeyrekteki 


başarıları, başaranlara sorduk. 


rin Sariyer i 


, gi 186 SON 25 yılda 700'den fazla konserde, 
i 5.200'ün üzerinde sanatçıyı 730 
bine yakın müzikseverle buluşturan İstanbul Caz Festivali'nin bu seneki İş konukları arasında yine yıldız isimler 

ha var. Son 21 yıldır Garanti Bankası'nın sponsorluğunda gerçekleşen festivali gelin daha yakından tanıyalım. 


Gi - 192 EDWINA Sponza, şu sıralar tatlı agrı bir telaş içinde. Kapıları yeni açılan 

Ş Si EŞ mağazası Jaune için son hazırlıkları tamamlayan Sponza ile yeni heyecanı üzerine konuştuk. 
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İSTİNYE PARK e MAXX ROYAL KEMER e MAXX ROYAL BELEK 


www.parlafinejewellery.com / 0212 345 54 57 
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202 MÜCEVHER tasarımcısı Aida 
Bergsen ile bir araya gelerek tasarımları ve stili üzerine sohbet ettik. 


210 INSIDE Chanel'in yeni filmi, Gabrielle 
Chanel'in ilk moda butiğini açtığı ve hayatında önemli bir yeri olan Deauville'i konu alıyor. 


220 ŞEHRİN en sevdiğimiz üç sushi 
mekanını bir araya getirdik. Şu sıralar lezzetli bir sushi yemek istiyorsanız rezervasyonunuzu yaptırın. 


228 YAZIN vozgeçilmezi bronz pudroları 
seçerken hem doğru rengi bulmak hem de dokusuna dikkat etmek gerekiyor. 
İşte seçenekler... 


240 SERDA Büyükkoyuncu'nun kaleminden 
ALEM'in 25. yılına özel 25 rota... 


258 SESSİZLİK teması ile dördüncü kez 
gerçekleşen Cappadox 2018'den öne çıkan detayları paylaşıyoruz. 


260 RESSAM leah Cibili ile Ortaköy'deki 
evinde bir araya gelerek sanatla iç içe geçen hayatını, dekorasyon stilini ve çok daha fazlasını konuştuk. 
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268 BU oralar moda ve dekorasyonda 
genel trend klasiğe yönelmek. 
Mobilyadan aksesuara radarımıza giren klasik tasarımları bir araya 


getirdik. 


279 İPEK Toplusoy ile bir akşamüstü 
evinde buluştuk ve kendisinden ALEM'e özel bir masa hazırlamasını istedik. 
Sizi de sofraya bekleriz... 
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ATATURK MAHALLESİ, BAHARİYE CADDESİ, NO:31, KATA, İKİTELLİ, KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL Tel (212) 449 12 00 Faks (212) 449 31 9g 


www.alem.com.tr 


ALEM DERGİSİ'NİN YAYIN SAHİBİ 
T MEDYA YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


Genel Yayın Yönetmeni 


Gözde YÖRÜKOĞLU ERSU gozde.yorukoglu&alem.com.ir 


YAZI İŞLERİ DİJİTAL TASARIM 
Yazı İşleri Müdürü Konular ve Dijital Editörü Kreatif Direktör Ceylan YENİACUN ŞİMŞEK Elif ÖKSÜZ Tamer TÜREGÜN Haber Müdürü Web İçerik Editörü Görsel Yönetmen Hasan YÜKSEL Çise GÜNGÖR Volkan ÖZTÜRK Moda ve Lüks Editörü Sayfa Tasarımı Lara MUTLU Halil Ertunç KESKİN 
Dış Haberler Editörü Sinan KORKMAZ Ayça BARUT TANMAN Renk Ayrım 
Life Style Editörü Özkan ÖZKURT Berin SOMAY Sorumlu Müdür - 
Rekor Yayın Sahibi Temsilcisi Zülal ÜNALDI Özkan DEMİR İstihbarat Şefi 
Ertan DEMİRBİLEK 
Haber Merkezi 
Mustafa SOLAK 
Zafer TEKTAŞ 


Sancar Kemal DEMİR 


REKLAM PAZARLAMA 
Tülay MUTLU DÖLEN Reklam Grup Başkanı 

Nefiye Ayşen ÇAKIR Reklam Satış Grup Koordinatörü 

Ferda İSKİTOĞLU Marka Yöneticisi 

Eda YENDİ Reklam Satış Direktörü 

Levent ÇOLAK Reklam Satış Direktörü 

Ebru ELÇİ SELÇUK Reklam Satış Direktörü 

Meltem GÜRSOY Reklam Satış Grup Müdürü Erdoğan GENÇ Bölgeler Reklam Satış Grup Koordinatörü Erdinç GÜNEL Rezervasyon Müdürü 


rezervasyon€Galem.com.tr 


Tel (212) 449 30 50 (4 Hat) - Faks (212) 481 95 50 


BASKI 
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 
Adres Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:4 
Sancaktepe/İSTANBUL Tel (216) 585 90 00 


ALEM, Basın Konseyi üyesidir ve basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. 
Yaygın süreli yayındır. 


ALEM Dergisi'nde yayınlanan bütün yazı, haber, fotoğraf, harita, illüstrasyon ve sair konuların her türlü telif hakkı T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. 


Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. tarafından dağıtılmaktadır. 


Gürbüz Doğan Ekşioğlu z 


atırımlarınızın 
Rehberi 


Yatırım hakkında tek bilmeniz gereken: Akbank Yatırım Hizmetleri. 
Akbank Robo Danışmanlık ile Türkiye'de ilk defa mobilden varlık dağılım önerisini görüntüleyebilir, Portföy Fikirleri ve Yatırım Sepetleri ürünlerimizle bu dağılımı anında alabilirsiniz. 


Akbank bireysel müşterileri, Ak Portföy tarafından sunulan Robo Danışmanlık hizmetinden ilgili mevzuat kapsamında gereken süreçleri tamamlamaları halinde yararlanacaklardır. Portföy Fikirleri'nin en düşük satın alma tutarı 100.000 TL, Yatırım Sepetleri'nin ise 1000 TUdir. Akbank söz konusu en düşük satın alma tutarlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi için: yatirim.akbank.com 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Yaratıcılığa övgü 


Haziran ayının bizler için her zaman yeri ayrıdır. Yeniden doğuş zamanıdır. ALEM Dergisi olarak, bu sene de haziran ayının son haftasında sizlerle yaş günü sayımızla karşınızdayız. 
Yeniliklerin öncüsü olma mottosuyla yoluna devam eden ALEM ekibi olarak, hayatımıza dokunan, yarattıkları güzelliklerle sohbetlerimize konu olan, ufkumuzu açan, kimi zaman yemekleriyle lezzet katan, fikirleriyle biz farkında olmasak bile hayatımıza dokunan, şehrin ritmini artıran, güzelleştiren, aydınlatan isimlerle bir araya geldik. Bu kez, ALEM objektifi, işin mulfağındakilere yöneldi. Kültür-sanat dünyasından modaya, yeme -içme mekanlarından, etkinlikleri, konserleri, organizasyonları düzenleyenlere, kısacası hayatımıza renk katan değerlere yöneldik. Her biri kendi dünyasının profesyoneli. 
İstanbul'a ve uzmanlık alanlarına dair kısa röportajlar gerçekleştirdik. Bu özel sayımızı, yaratıcılığa adamak istedik. 
Vizyonu olan, her gün daha iyisini yapmak için çabalayan ve üreten isimler Şehre Değer Katanlar sayfalarımızda sizlerle olacak. Yaratıcılıklarına hayran olduğumuz başka isimler de, bizimle bu özel yaşımızı kutlamak için bir araya geldiler. Türk moda dünyasının değerleri, moda tasarımcılarıyla, ALEM'in 
25. yaşı için enerjisi yüksek bir kutlama gerçekleştirdik. 

Günün her saati özveriyle çalışan, her sayıda yeniden heyecanlanan, her zaman en özel haberleri yaratmaya çalışan ALEM ekibine, bizlere destekleriyle yeni dünyalar yaratmamıza yardımcı olan, heran ALEM ekibinde olduğunu hissettiren çözüm ortaklarımıza binlerce kez teşekkürler. 


Bu özel sayımızı, yaratıcılığa adıyoruz. 


Alem Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 


GÖZDE YÖRÜ oĞ U ERSU 


gozde.yorukoglu&alem.c 
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BLU REM 


www.bluemint.com 


BODRUM 


CESME 


JYAN-LES-PINS 


SAINT TROPEZ 


SANTA MARGHERITA 


ROME CAPRI 


LONDON 


ISTANBUL 


Davet videosu için OR kodunu kullanın. 


ERTÜRK TÜRKER, BİZDE YÖRÜKOĞLU ERSU, BARIŞ SARIBAŞ | 


ALEM DERGİSİ EV SAHİPLİĞİNDE 


Niche & Go.da 


Parfümün Dansı sergisi 


Aeros Beouliy'nin konsept mağazası Niche &Co. Artistic Beauty; 42 Maslak'taki ilk mağazasında düzenlenen davette, ünlü ressam Barış Sarıbaş'ın “Parfümün Dansı” resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Cemiyetin seçkin isimlerinin katıldığı davette konuklar hem sanat, hem de çok özel bir koku deneyimi yaşadılar. 


Ertan DEMİBİLEK- ertan.demirbilek&alem.com.tr / Zafer TEKTAŞ - zafertektasalem.com.ir 


ALEMİ | 


BEGÜM GAZİOĞLU BALLI 


NICHE &CO YÖNETİCİ ORTAĞI ERTÜRK TÜRKER VE ALEM DERGİSİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ GÖZDE YÖRÜKOĞLU ERSU'NUN EV SAHİPLİĞİNDEKİ DAVETTE KONUKLAR BÜYÜLEYİCİ KOKULARI TEST EDEREK BEĞENDİKLERİ PARFÜMLERİ SEÇTİLER VE RESSAM BARIŞ SARIBAŞ'IN ESERLERİNİ İLGİYLE İNCELEDİLER. 


İHE&'C 
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FIRAT NAMLI 
NİŞ PARFÜM ÜRÜNLERİYLE TANINAN NICHE&CO/'DA (1/0) ) DAVETLİLER KEYİFLİ BİR YOLCULUĞA ÇIKARKEN, ba >—7 .. 
GECEDE MÜZİSYEN KİMLİĞİYLE DE TANINAN DERİN 1 > 2 


DESIGN ART DİREKTÖRÜ DERİN SARIYER, YENİ | ALBÜMÜNDEN ŞARKILARI CANLI OLARAK SESLENDİRDİ. BELANIN & 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iş parfüm ürünlerinin, Türkiye'de ilk N defa esansı ön plana çıkaran bir galeri 

anlayışıyla sergilendiği Niche & Co. 
geçtiğimiz hafta ALEM Dergisi'nin düzenlediği davette, Barış Sarıbaş'ın “Parfümün Dansı” resim sergisi ile hem gözlere hitap etti; hem de büyülü bir koku deneyimi yaşattı. Aeros Beauty'nin konsept mağazası Niche &Co, Artistic Beauty; 
42 Maslak'taki ilk mağazasında, Niche &Co, 
Yönetici Ortağı Ertürk Türker ve ALEM Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gözde Yörükoğlu Ersu'nun ev sahipliğinde renkli bir davet yaptı. 
Davete iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimleri katıldı. Ünlü ressam Barış Sarıbaş, Türkiye'de esansı yücelten bir anlayışla ilk kez Niche & Co'da düzenlediği “Parfümün Dansı” resim sergisinde, insanın ölümsüz olma arzusunu koku ile ilişkilendiren canlı renklerdeki kompozisyonları seçkin davetlilerle buluşturdu. 
Kendine özgü ustalık ve esans kalitesine atfedilen önemle anılan niş parfüm ürünlerini parfüm meraklıları ile buluşturan Niche & Co.'nun ilk mağazasında gerçekleşen sergi; ismini, ölümsüzlük formülünü arayan insanın her şeyi daha fazla yaşama ve ölmemek üzere üretme çabasını anlatan Tom Robbins'in “Parfümün Dansı” adlı romanından alıyor. Resimleriyle bir şeyler söylüyor olmayı ilke edinen Barış Sarıbaş, ölümsüzlük formülünü arayan insanın eser yaratma gayretinde olduğunu belirtiyor. Ulusal ve uluslararası birçok özel koleksiyon ve müzede eserleri yer alan sanatçı, özgün sanat eserleri 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ile dünyanın birçok yerinde bireysel ve karma sergiye katıldı. Sarıbaş'ın tuvalindeki renk ve formlar kokuyu somutlaştırarak, gülümseten, iyi hissettiren etkisini çarpıcı görsel bir dille izleyiciye aktarıyor. Daveti renklendiren güzel bir sürpriz de vardı. Derin Desing'ın ikinci kuşak yöneticisi ve müzisyen kimliğiyle tanınan art direktörü Derin Sarıyer, canlı performansıyla davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. 
Kokulardan etkilenen Sarıyer, “Niche&Co.'yu beğeniyorum; esansa, kokuya ve bu duyuya karşı önemli bir ilgim var. Bu anlamda Niche&Co, Türkiye'de en üst noktayı temsil ediyor” dedi. 20153 yılından bu yana tutkulu bir müzisyen olarak çalışmalarını sürdüren Derin Sarıyer yakında çıkacak albümünden şarkılar seslendirdi.Davette sanat yazılarıyla adından sıkça söz ettiren koleksiyoner Banu Çarmıklı, Sarıbaş'ın eserlerini dikkatlice inceleyip sanatçı ile sohbet etti. Esanslar hakkında da detaylı bilgi alan Çarmıklı, test ettiği kokulardan arasından en çok beğendiği parfümleri satın aldı. Ömer-Aslıhan Abacı, Begüm Gazioğlu Ballı, Zeynep Üstünel, İsmet Alpagut, Buket Taşdelen gibi cemiyet ve iş dünyasının renkli simleri büyüleyici kokular arasında yolculuk yaparak yeni kokular keşfettiler. Ertürk Türker ve Tuncay Aydoğdu ortaklığında açılan Niche& Co. 
parfüm meraklıları için vazgeçilmez bir adres olmaya aday görünüyor. Barış Sarıbaş sergisi 
10 Eylül tarihine kadar Niche & Co. 42 Maslak'ta 
meraklılarını kokular dünyasına bekliyor. 


ALİ, RAHMİ, ÖMER KOÇ 


RAHMİ KOÇ MÜZESİ'NDE 


Otokoç Otomotiv'in 90, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un iş hayatının 60. 
yıl dönümü, görkemli bir törenle kutlandı. Koç, 60. yıl plaketini oğulları Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ile Başkan Yardımcısı Ali Koç'un elinden aldı. 


Ertan DEMİRBİLEK - ertan.demiriblek&alem.com.tr 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 RAHMİ KOÇ. GÖRGÜN ÖZDEMİR 


GECEDE RAHMİ KOÇ'A 
60. YIL HEDİYESİ 
OLARAK MİNYATÜR 
SANATÇISI NİLGÜN 
GENCER'İN RESMETTİĞİ 
“SİRRAH - ZAMANDA 
YOLCULUK” İSİMLİ 
MİNYATÜR ESER 
TAKDİM EDİLDİ. ESER 
OTOKOÇ'UN 9OYILLIK 
SERÜVENİNİ TASVİR 
EDİYORDU. SÜRPRİZ 
KONUK CEM YILMAZ, 
RAHMİ KOÇ'UN 
HAYATIYLA İLGİLİ RENKLİ 
BİR SUNUM YAPTI. 


GENK ÇİMEN, RAHMİ KOÇ. GÖRGÜN ÖZDEMİR — 


EV SAHİPLİĞİNİ ÜSTLENEN RAHMİ KOÇ'A, OTOMOTİV GRUBU BAŞKANI CENK ÇİMEN VE OTOKOÇ OTOMOTİV GENEL MÜDÜRÜ GÖRGÜN ÖZDEMİR EŞLİK ETTİ. 
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MIŞLIN MOROVA, HEVES EKİNGİ : Gi IBRAKİM-SEVDA YAZICI © 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BÜLENT EGLAGIBAŞI ; GÜLER SABANCI 


RAHMİ KOÇ MÜZESİ'NDE GERÇEKLEŞEN DAVETE İŞ DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİ KATILDI. KIRMIZI HALIDA YÜRÜYEN DAVETLİLERE RAHMİ KOÇ'UN YAKASINDAN HİÇ EKSİK ETMEDİĞİ KIRMIZI KARANFİL TAKILDI. İTÜ DEVLET KONSERVATUARI KOMPOZİSYON BÖLÜM BAŞKANI OĞUZHAN BALCI'NIN 90. YIL DÖNÜMÜ İÇİN SENFONİK OLARAK DÜZENLEDİĞİ, ULUSAL MÜZİĞİMİZİN GÜZEL EZGİLERİ MÜZİK KEYFİ YAŞATTI. 
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SUZAN SABANGI-HALUK DİNÇER 


KOÇ HOLDİNG ŞEREF BAŞKANI 
RAHMİ KOÇ İŞ HAYATINDAKİ 
60. YIL MUTLULUĞUNU 
DOSTLARIYLA PAYLAŞTI. 


ALEL-HALİS KOMİLİ 


VARYAP 
YALIKAVAK 


KESİLEN ES 


HYALI 
ÇENİRİC 


YALIKAVAK, BODRUM 


Gün batımını Yalıkavak'tan begonvil kokularıyla izlemek 


daha güzel. 


4 tarafı begonvil kokulu * 1 özel sahilli 
241,341, ve 441 rezidanslar Hyatt Centric Hotel ayrıcalıklarıyla Varyap Yalıkavak Residence'ta. 


Gelin; Yalıkavak, Tilkicik Koyu'ndaki denize sıfır yeni hayatınız hemen başlasın. 


varyapyalikavak.com 
VARYAP 490 232 385 41 61 


VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO GECEYE, EŞİ RONİTHAKKO İLE BİRLİKTE KATILDI. 
DAVETTE ŞIKLIK RÜZGARI ESTİ. 


EMRE KURTTEPELİ 
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2018 SPRING-SUMMER 


WWww.damattween.com 
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RONA YIRGALI, MERAL-YURAL BÖKÇATLI ba Va 


LENLA ALATON 


LEYLA ALATON NEŞESİYLE GECEYE RENK KATTI. TÜRK EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI RONAYIRCALI DA DAVETTEYDİ. 
SEÇKİN İSİMLER DAVETE BİR DÜNYA ÇİÇEK GÖNDERİP TEV'E BAĞIŞTA BULUNARAK GENÇLERİN EĞİTİMİNE DESTEK OLDULAR. 


ALİ KARACAN 


IMAGINATION 
SOPHISTICATTION 
PERFECTITON al OMandarın Örienlet, CBoahım 


W 


W 
MANDARIN ORIENTAL 
BODRUM 


1:490252311 18 88 | mandarinoriental.com/bodrum | #mandarinorientalbodrum 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HAKAN BULGURLU 


Koç Topluluğu'nun en önemli sanayi 

kuruluşu Otokoç, geçtiğimiz hafta 90. 
kuruluş yılını törenle kutladı. İş dünyasının duayen ismi ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un iş hayatına atılmasının 60. 
yıldönümünün de olması nedeniyle çifte kutlama yapıldı. Hasköy'deki Rahmi Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen geceye iş, sanat ve cemiyet hayatından seçkin isimler katıldı. 
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un ev sahipliği yaptığı törene, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen ve Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir de katıldı. Davet için özel olarak dekore edilen müze, tarih kokan ambiyansı ve Haliç manzarasıyla geceye ayrı bir tat kattı. Müze girişinde davetlilerin yakasına takılan kırmızı karanfiller gecenin hoş detaylarından biriydi. Rahmi Koç'un yıllardır vazgeçilmez aksesuarlarından biri olan ve giydiği her kıyafetin yakasına iliştirdiği kırmızı karanfil bu kez davetlilerin de yakasındaydı. Kırmızı halı üzerinden müzenin giriş kapısına ulaşan davetliler, Otokoç'un kuruluş yıldönümünü simgeleyen dev 90 rakamı önünde hatıra pozu verdiler. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, eşi Ronit Hakko, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, eşi Haluk Dinçer, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton gibi çok sayıda seçkin isim objektifimize 


J ürk ekonomisinin lokomotiflerinden 


GÜLER VİĞİT 


yansıdı. Holdingin üst düzey yöneticileri, çalışanları, yurt içi ve yurt dışından iş dünyasının temsilcileri da davetteydi. Birçok konuk deniz yoluyla davete geldi. Rahmi Koç, konuklarıyla yakından ilgilenerek herkese “hoş geldiniz” dedi. Tüm konukların müzeye ulaşmasının ardından tören başladı. Törende oğulları Ömer Koç ve Ali Koç tarafından Rahmi Koç'a 60. yıl plaketi takdim edildi. Şirketin 90 yıllık hikâyesi müziğin evrensel diliyle “Düşten Gerçeğe” isimli senfonik bir eserle anlatıldı. “Yılların 

ve Yolların Hikâyesi” adı verilen konserde ayrıca, 90. yıl dönümü için, İTÜ Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölüm Başkanı Oğuzhan Balcı tarafından senfonik olarak düzenlenmiş ulusal müziğimizin seçkin örnekleri de icra edildi. Gecede, Görgün Özdemir tarafından Rahmi Koç'a 60. yıl hediyesi olarak minyatür sanatçısı Nilgün Gencer'in resmettiği “Sirrah - Zamanda Yolculuk” isimli minyatür eser takdim edildi. 
Yurt dışından katılan iş ortakları da Rahmi Koç'a plaket takdimi yaptı. Gecenin sürpriz konuğu, ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu. 
Yılmaz, Rahmi Koç'un hayatı ile ilgili yaptığı sunumda davetlilere keyifli anlar yaşatarak Rahmi Koç'u sahneye davet etti. İlk işe başladığı şirket olan Otokoç'un 90. yılını ve kendi iş hayatının 60. yılını kutlayan Koç, “Çok gururluyum” dedi. Törenin ardından davetliler şeflerin hazırladığı özel menüdeki ezzetleri tadarken, İstanbul Orkestrası'nın icra ettiği Aşık Veysel ve Yunus Emre ezgileri müzikli dakikalar yaşattı. Daha sonra tenorlar ve sopranolar ile sahneye çıkan ünlü caz sanatçısı Fatih Erkoç unutulmaz bir performansa imza attı. 


RAHMİ KOÇ'UN DOSTLARI VE 
YILLARCA BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI 
MESAİ ARKADAŞLARI KOÇ'UN 
BU MUTLU GÜNÜNDE DE 
YANI BAŞINDAYDI. 


e 


FÜSUN-SİNAN KURAN 


1890'lı yıllarda, gazlı içeceklerin fırlayan tıpaları büyük bir sorundu. 
William Pointer, eşsiz vizyonuyla hem bu sorunu çözecek hem de hayatımıza süs eşyası hatta oyuncak olarak bile girecek kapaklar tasarladı. 
Kapakların patenti hala Painter'ın kurucusu olduğu şirkette, şirket ise Fortune 500 listesinde... 


VARLIK YÖNETİMİ BİR VİZYON İŞİDİR. 


Yapı Kredi Private Banking'in profesyonel varlık yönetimiyle tanışın, yepyeni yatırım fırsatlarını herkesten önce keşfedin. 
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Londra da sanat buluşması 


Kensington Gardens'ta düzenlenen Serpentine Galleries'in geleneksel yaz partisinde sanat, moda ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. 


Ayça BARUT TANMAN - ayca.tanman€alem.com.tr / Fotoğraflar: Getty Images Türkiye 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PRENSES EUGENE, JAGK BROOKSBANK 


: LNDYKITIV SPENGER 


Lady Kitty Spencer, 
Dolce&Gabbana elbisesiyle beğeni topladı. 
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PRENSES BENTRIGE i ERDEM MORALIOĞLU 


New York'un eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg parüye eşiyle katıldı. 


ANA BEATRIZ BARROS 


MIGHAEL BLOOMBERG-DIANA TAYLOR LAURA BAİLEY 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MARVELLOUS RESORTS 


KESRE KOYU / İZMİR / TÜRKİYE 


Goclubmarvy ©clubmarvy G3 clubmarvy 


clubmarvy.com 


ALEMİ | 


ADINDA ABOAK 


erpentine Galleries'in geleneksel S yaz partisi Chanel'in ev sahipliğinde 

gerçekleşti. Londra'da Kensington Gardens'ta düzenlenen partide Serpentine'in yaz sergisi “Christo and Jeanne-Claude: Barrels and The Mastaba 1958-2018” ve Meksikalı mimar Frida Escobedo'nun tasarladığı pavyonun açılışı gerçekleşti. 83 yaşındaki Bulgar asıllı sanatçı Christo ve eşi Jeanne-Claude'un sanatı ulaşılabilir kılma hedefini temsil eden Hyde Park'ta Serpentine Gölü'ndeki 
20 metre yüksekliğindeki Mastaba heykeli 
7506 tane boyanmış varilden oluşuyor ve 


Adwoa Aboah ve Ella Purnell'in elbiseleri Chanel imzalı, 


LADY MARV GHARTERIS 


düz çatılı eski Mısır mezarlarına gönderme yapıyor. 23 Eylüle kadar halka açık olacak heykel ve 9 Eylül'e kadar devam edecek sergi için bir araya gelen sanat, moda 

ve iş dünyasının önde gelen isimleri geç saatlere kadar devam eden partide Nile Rodgers ve Chic grubunun şarkılarıyla eğlendi. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin genç kuşak temsilcilerinden Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie, Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, New York'un eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg, ünlü tasarımcı Erdem Moralıoğlu ve ünlü model Adwoa Aboah partinin konukları arasındaydı. 


ELLA PURNELL 
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JABBAR, SERENAY SARIKAYA 


ELİF BOYNER 


ÜNLÜ İKİLİDEN 


Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve özgün sound'uyla dikkat çeken Jabbar'ın birlikte seslendirdiği “Haz” şarkısı keyifli bir partiyle tanıtıldı. 


ondurma markası 
Magnum'un “crack” 
sesinden ilhamla 


yaratılan, Serenay Sarıkaya ve Jabbar'ın birlikte seslendirdiği “Haz” şarkısının kutlama partisi geçtiğimiz hafta Les Ottomans Hotel Kuruçeşme” 
de gerçekleşti. “Hazzı Ciddiye 
AL kampanyası kapsamında bir araya gelen ikili, keyifli parçalarıyla müzikseverlerin beğenisini topladı. Davete aralarında, iş, sanat, moda, tasarım ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin de yer 


aldığı çok sayıda davetli katıldı. 


Jabbar duygularını, “Tam bir yaz parçası yaptık, severek 


yazdım besteledim ve söyledim. 
Serenay ile bu projede birlikte şarkı söylemekten heyecan duydum, sesinin de çok 

güzel olduğunu biliyordum, Serenay'la birlikte şarkı söylemek harika bir tecrübeydi.” 
diyerek ifade etti. EMI - Universal Müzik Türkiye'den çıkan, düzenlemesi Jabbar ve Safa 
Hendem tarafından yapılan pop türündeki Haz, davetlilerin büyük beğenisini topladı. Genç iş adamı Hacı Sabancı davete zarif kız arkadaşı Zeynep Nazlı Kayı ile katıldı. Cemiyetin genç kuşak isimlerinden Elif Boyner ve Yasemin Taciroğlu da konuklar arasındaydı. 


APK > 


WWw.Vvarioshoes.com 
Vario İstinye Park Vario Zorlu Center AVM Vario Akasya AVM İstinye Park AVM NO:R419 Maslak/İstanbul Büyükdere Cad. Koru Sk. No:2 Zincirlikuyu Acıbadem Mah, Çeçen Sk Akasya AVM, 34660 Tel: 0212 345 59 86 Zorlu Center AVM Beşiktaş, İstanbul Üsküdar/İstanbul 


Tel: 0212 353 62 53 Tel: 0216 515 44 11 


Sussex Düşesi Meghan 


Royal Ascot at yarışlarına katılan Sussex Düşes Meghan'a, Prens Edward'ın eşi Wessex Kontesi Sophie eşlik etti. Genç çift Ascot'ta ilgi odağı oldu. 


Zülal ÜNALDI - zulal.unaldıgalem.comir / Fotoğraflar: Reuters, Getty Imag 


ir ay önce Windsor'da evlenerek Sussex Düşesi ünvanını alan Meghan Markle ile Prens Harry, kraliyetin prestijli at yarışları Royal Ascot'a katılarak aile üyeleri arasında yerlerini aldılar. Genç çift balayından dönerek yarışların ilk gününde Kraliçe Elizabeth ile buluştu. Üçüncü kez anne olan Cambridge Düşesi Catherine bu yıl yarışlara katılmazken, düşes Meghan ilgi odağı oldu. Kraliyet kupasıyla geçit töreninde Prens Harry ile düşes Meghan'a, Harry'nin amcası Prens Edward ve eşi Wessex Kontesi Sophie eşlik etti. Diz altı beyaz elbisesini siyah kemer ve ayakkabılarıyla renklendiren düşes Meghan, duru beyaz şıklığını zarif şapkasıyla tamamlamıştı. Wessex Kontesi ise lavanta rengi elbisesi ve göz alıcı şapkasıyla kraliyet şıklığını yansıtıyordu. Tarihi Windsor Şatosu'ndaki St. 
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George Kilisesi'nde evlenen Prens Harry ve düşes Meghan, kraliyetin bu önemli etkinliğinde yer alarak kupa törenine de katıldı. Düşes Meghan kraliyet üyesi olarak, 4.20 pm yarışında kazanan kupayı jokey Frankie Dettori'ye sunarken, jokey de düşesin eline bir öpücük kondurdu. Atlara merakıyla bilinen, özel harasında saf kan yarış atları yetiştiren 90 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'e geçit töreninde kızı Prenses Anne eşlik etti. 

Prenses Anne'in, ikinci çocuğuna hamile olan kızı Zara Tindall ise yeni doğum yaptığı için Ascot'a katılamadı. Mia adında bir kızı olan madalyalı binici Zara Tindallin ikinci kızını dünyaya getirmesi ailede sevinçle karşılandı, kraliçeyi de mutlu etti. 
Dört çocuğundan toplam sekiz torunu olan Kraliçe Elizabeth, torunlarının toplam yedi çocuğunu 

da gördü. Yarışlarda sarı takımıyla klasik şıklığını 


sergileyen yaşlı kraliçenin sarı şapkasını, mavi 

bir çiçek süslüyordu. Kraliyet kupasında Prens Charles'ın yanında eşi Cornwall Düşesi Camilla; karşısında ise kardeşi Prens Andrew'in kızları Prenses Becitrice ve Prenses Eugenie oturuyordu. 
Cornwall Düşesi Camilla krem rengi bir ceket ve elbisesiyle uyumlu bir şapka giymişti. York Düşesi Sarah'nın kızları Prenses Beatrice ve Eugenie de, uçuk movi tonlardaki kıyafetleriyle şık bir görünüm sergiliyorlardı. 1825 yılından beri kraliyet üyelerinin Windsor Kalesi'nden yola çıkarken bindiği kraliyet kupalarıyla yapılan geleneksel gezi, bu yılda tekrarlandı ve halkın sevgi gösterisiyle karşılandı. 
Prens Hary ile Sussex Düşesi Meghan kraliyet kupasından indikten sonra, yeşil çimler üzerinde gezinerek Kraliçe Elizabeth'in yarış danışmanıJohn Warren ile bir süre sohbet etti. 


Hilton İstanbul Bosphorus Cumhuriyet Cd. No:50 34367 

Şişli İstanbul Türkiye groups.istanbul(dhilton.com 

*90 212 315 6000 
istanbul.hilton.com / hilton.comitr GG (8) Hiltonistanbulbosphorus 
€) Hiltonistanbul 
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MISSONI AİLESİ'NİN ÜÇ KUŞAĞINDAN 


Moda dünyasının köklü markası Missoni Ailesi bu kez yemek kitabıyla gündemde. Ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Francesco Maccapani Missoni'nin, aile geleneğini yansıtan lezzetli yemek tariflerini derlediği kitabının tanıtımı, Assouline Bebek mağazasında renkli bir davetle yapıldı. 


Zafer TEKTAŞ - zafer. tektasaalem.com.tr 


ŞE FANOESC0 MACCAPANI MISSOML ROSITAMIŞSONI, NEVBAK 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© BETTINA MAGHLER, GAN HAKKO 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NEVBAHAR KOÇ 


FRANCESCO MACCAPANI MISSON, HAZIRLADIĞI KİTAP İÇİN, “ANNEMİN, ANNEANNEMİN YEMEK TARİFLERİNİ BU KİTAPTA BİR ARAYA GETİRDİM. BİZİM AİLEDE YEMEK CİDDİ İŞTİR. TÜM AİLEYİ BİR ARAYA GETİRİR” DİYOR. 
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EBRU KOHEN 
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MELİSA SABANCI TAPAN | 


t 
FRANGESGO MAÇCAPANI MISSONL, İREM KINAY. ANGELA MISSONL. SELDEN ERDEN, ROSITA MISSON! 


DAVETLİLER, MISSONI 
AİLESİ'NİN ÜYELERİYLE 
SOHBET EDEREK KİTAP 
HAKKINDA BİLGİ 
ALDILAR. FRANCESCO 
MACCAPANI 
MISSONI'YE BU 
ÖNEMLİ GÜNÜNDE, 
MARKANIN KREATİF 
DİREKTÖRÜ ANNESİ 
ANGELA MISSONI İLE 
BÜYÜKANNESİ ROSITA 
MISSONİ DESTEK 
VERİYORDU. 


KANDİLLİ'YE 
NEF GELİYOR 
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KANDİLLİ 
İstanbul'un en özel noktalarından Kandilli'de, 


hergün mavi ve yeşile uyanacağınız bir yaşam sizi bekliyor. 
Tanışmak için bekliyoruz. 


444 9 633 | nefkandilli.com.tr 
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GARLO BERNARDINI 
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FRANCESCO MAGGAPAN MISSONL, ROSITA MISSONI, MELİSA SABANCI TAPAN 


© menrenne 


ssouline Yayınevi tarafından hayata geçirilen The Missoni 


Family Cookbook kitabı, geçtiğimiz hafta düzenlenen çok özel bir davetle Assouline Bebek mağazasında tanıtıldı. 
Assouline Türkiye marka sahibi İrem Kınay'ın ev sahipliğinde, Rosita Missoni, Angela Missoni ve Francesco Maccapani 
Missoni'nin katılımıyla gerçekleştirilen davete, iş ve cemiyet hayatının renkli isimleri 


İT 


ATEL DAMŞUM 


w 


yıllardır süregelen geleneklerine bağlı olarak hazırlanan lezzetli yemek tariflerinin derlendiği kitapta aynızamanda, aile üyelerinin evlerinde verdiği davetlerden çok özel fotoğraflar da yer alıyor. Francesco Maccapani Missoni'nin altı yıl önce gilesinin yemek kültürünü ölümsüzleştirmek üzere başladığı bu proje Assouline arafından hazırlanan kitapla 


büyük ilgi gösterdi. Seçkin davetliler tanıtım için İstanbula gelen Missoni Ailesi'nin üç kuşak temsilcileri ile sohbet etme ve tanışma fırsatı yakalarken, kitaplarını da imzalatmayı ihmal etmediler. 
Kitabın yazarı Francesco accapani Missoni, 65. yılını utlayan Missoni markasının 
Kreatif Direktörü Angela issoni'nin oğlu ve markanın kurucularından Rosita issoni'nin torunu. Ailenin 


Dj 


geniş kitlelere ulaşıyor. Davete evbahar Koç, Melisa Sabancı 
Tapan, Ebru Kohen gibi renkli isimler katılırken Bettina achler'e oğlu Can Hakko eşlik etti. Assouline Türkiye arafından bu tanıtımın bir parçası olarak gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, ünlü İtalyan restoranı Cecconis İstanbul kitaptan dört seçili 

arifi 15 Temmuz tarihine kadar servis edecek. Kitap Bebek Assouline mağazasının şık vitrininde yerini aldı. 
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EH YA YAT REGENCY İS 
Me fi öy 2-5-6.Kısim; ge 
REGENCY :2/İ Bakırköy, Istanbul, 34158, Turkey 


Hyatt'M Hyatt Regen&y'Mand related marks are trademarks ofHyatt International Corporation. 
©2018 Hyatt International Corporâtion. Allrights res 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FİKRET ORMAN Şİ 5 İN in 


'EN UZUN GÜN'DE 


Beyaz Gece partisi 


Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı, iş adamı Fikret Orman ev sahipliğinde Bodrum Gündoğan Koyu'nda düzenlenen neşeli partide, davetliler “Beyaz Gece” konseptine uygun olarak beyazlar içinde karşımıza çıktı. 


Mustafa SOLAK - mustafa.solak&alem.com.tr / Sancar KEMAL DEMİR - sancar.demir&alem.com.tr 


Asia Tomorrow 
“Gelenekten Geleceğe” 


Ukiyo Lounge & Bar; Asya mutfağının kadim geleneklerinden yola çıkarak hazırlanan geleceğin mutfağı... Uzak Doğu'nun benzersiz otantik lezzetleri, taze ve eşsiz malzemelerin yaratıcı kullanımı ve benzersiz sunumlarıyla, yıl boyu Ukiyo Lounge & Bar'da. 


İstanbul'da keşfedeceklerinize açılan kapı. 
fairmont.com/istanbul 
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CAPE BODRUM BEACH RESORTUN MUHTEŞEM MANZARASI EŞLİĞİNDE 
YILIN “EN UZUN GÜNÜ'NDE BİR ARAYA GELEN SEÇKİN DAVETLİLER PARTİDE GEÇ SAATLERE KADAR EĞLENDİLER. 
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AAAA'A'I VÂAAAA nh A A AMR 
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Hi “GENGİLAYFER TOPRAK KARAVAN ÜMİT ORMAN 


HÜSEYİN MİCAN 


KONSER TADINDA GEÇEN VE MÜZİKLE RENKLENEN GECEYE İŞ, SANAT, CEMİYET VE SPOR DÜNYASINDAN 
RENKLİ İSİMLER KATILDI. 

SABANUR-SERKAN BALBAL 


ALEMİ | 


Çeşme 


TATİLİN DEĞİL, EVİN OLSUN. 


Folkart Çeşme projelerinde yaşam başladı. 
Çeşme'yi Folkart ayrıcalığıyla bir yaz değil, her yaz yaşayın. 


FOLKARTBLU 


| FOLKART İ 
ÇEŞME 


İPAŞALİMANI | FENERBURNU | ARDIÇ | ILICA | BOYALIK| 


WWW.FOLKARTCESME.COM | 444 22 78 
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ERCAN SAATÇİ 


DERRİN AK 


Le 7 


in 


ŞAFAK-BENAN MAHMUTOĞLU 22 


yer alan Cape Bodrum 

Beach Resort, 'en uzun gün 
21 Haziran'da, Fikret Orman ev 
sahipliğinde gerçekleşen Beyaz Gece partisiyle sezona görkemli bir başlangıç yaptı. Partiye iş, sanat, spor, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi. 
Yılın en uzun günü 21 Haziran'da gerçekleşen Beyaz Gece'ye tüm seçkin davetliler beyaz kıyafetleriyle katıldılar. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı, iş adamı Fikret Orman tüm davetlilerle yakından ilgilendi. 
Masmavi plojı, sonsuzluk havuzu, denizin renklerini yansıtan cam dış yapısı ve uzaktan bakıldığında mimarisiyle deniz üzerindeki gemiyi andıran Cape Bodrum Beach Resort, uzun süre hafızalardan silinmeyecek eğlenceli bir geceye ev sahipliği yaptı. Birbirinden başarılı sanatçıların katıldığı davette konuklar konser tadında bir gece geçirdi. Günün ilk şıklarına kadar devam eden partide klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahne alarak konuklara müzik ziyafeti çekti. Sevilen besteci ve şarkıcılar Ercan Saatçi, Gökhan Tepe ve Hakan Altun davetlilere müzikle dopdolu saatler yaşattı. 


» odrum Gündoğan Koyu'nda 


ACE RESTAURANT & BAR 


Beach&Lounge 
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REYHAN İPEKEL 


ASUMAN, YOSUN GÜRELİ 


80 


.. 
BOĞAZ'DA 


Yardım projeleriyle eğitim çağındaki gençlere destek veren ÇABA Derneği, yaza merhaba demek için Boğaz'ın eşsiz manzarasında bir etkinlik düzenledi. 


ABA/Çağdaş ve Bağımsız 
© Yardımlaşma Derneği, 

geçtiğimiz hafta Four Seasons İstanbul at the Bosphorus'ta keyifli bir yaza merhaba partisinde üyeleriyle buluştu. Oteldeki Agua Restoran'da gerçekleşen etkinlik, otel ile ÇABA Derneği'nin 10 yıllık iş birliğini kutlamak için düzenlendi. 
Yıllardır tüm yardım etkinliklerini Four Seasons İstanbul at the Bosphorus'ta yapan dernek, otelin rıhtımında güzel bir havada üyelerini bir araya getirerek keyifli bir gün yaşattı. 
Buluşmaya ÇABA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Zehebi ve Onursal Başkan Özlem Cankurtaran ev sahipliği yaptı. Four Seasons İstanbul at the Bosphorus Genel Müdürü Tarek Mourad'ın da hazır bulunduğu etkinlikte, otel şeflerinin 


hazırladığı özel menü ikram edildi. 
Derneğin yönetici ve üyelerinin yanı sıra İstanbul cemiyet hayatının seçkin simalarından oluşan destekçileri de keyifli davette yer aldı. Konuklar, Ata arin Band'in, Flamenko ve Latin ezgilerden, akustik pop parçalara uzanan performansıyla, müziğin tadını çıkardı. Dernek başkan Özlem Zehebi konuşmasında “ÇABA Derneği'ne bugüne kadar destek olan çok değerli markalar ve sevgili dostlarımızla, bu özel davette 

bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Otel müdürü Mourad ise; “Büyük hayallerin gerçek olabileceği fikrinden hareketle sayısız yardım projesi ve etkinliği hayata geçiren ÇABA Derneği'nin gönüllü destekçisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu. 


Zafer TEKTAŞ- zafer.tektasalem.comir 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Raatana 


WestSide Arjaan by Rotana ve 

Centro WestSide, şimdi İstanbul'da. 

152 oda ve süit, 153 full eşyalı daire ile birbiriyle bağlantılı iki şık otel hem kısa ziyaretler hem de 
uzun süreli konaklama için mükemmel. Iki otel de en ideal deneyimi yaşatmak için 3 restoran, 


5 toplantı odası, konferans salonu ve Bodylines Fitness & Wellness Club ile hizmet sunuyor. 


İş ve alışveriş merkezleriyle çevrili WestSide Arjaan by Rotana ve Centro WesiSide; Istanbul Atatürk Havalimanı'na sadece birkaç dakika uzaklıkta. 


Daha fazla bilgi ve rezervasyon için, rotana.com sitesini ziyaret edin, 


*90 212 953 5000'i arayın ya da fo.westside©rotana.com adresine e-mail gönderin. 


Değerli zaman. Size vadettiğimiz bu. 


WestSide 


Arjaan by Rotana EL RR (1 T (9 LI) Istanbul WestSide » Istanbul rOt ad 0 d . C O m 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LÜTFİ-DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN ZAFER KOZANOĞLU 


e ei ÇABA DERNEĞİ ÜYELERİ VE DERNEĞE DESTEK RAN VEREN YARDIMSEVERİSİMLERİ BİR ARAYA 

GETİREN DAVETTE KONUKLAR, FLAMENKO VE LATİN EZGİLERİYLE KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİLER. 
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Kempinski Hotel 
Barbaros Bay 


BODRUM TURKEY 


Size özel hizmetlerimiz, lüks spa keyfi ve gurme lezzetlerimiz ile kendinizi ödüllendirin. 


Bu tatilinizde, Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum'da ayrıcalıklı tatilin tadını çıkarın! 


if kempinskibodrum 
FI kempinskibodrum 


(ml kempinskibodrum 


HOTELIERS SINCE 1897 
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Türkiye'de satışa sunulmayan birçok yabancı 


markanın ürünlerini bir araya getiren konsepti butik Bebek'te şık bir kokteyle açıldı. 


osyal hayatın tanınmış iki 
S ismi Aslı Bayraktaroğlu ve 

Edwina Sponza, yıllardır süren dostluklarını iş ortaklığına dönüştürdüler. Bayraktaroğlu ve Sponza, Jaune İstanbul ismini verdikleri tasarım ürünler markasının Bebek'teki ilk butiğini geçtiğimiz hafta açtı. Açılış onuruna gerçekleştirilen şık kokteyle İstanbul cemiyet hayatının seçkin isimleri katıldı. 
İkili, moda, sanat, mücevher, kitap ve dekorasyon konusunda daha önce Türkiye'de satışa sunulmayan yabancı markaları, sofistike bir çizgiye sahip Türk tasarımcıları ve kendi yarattıkları Jaune İstanbul markasını aynı mekanda buluşturdu. 
Dekorasyonuyla da dikkat çeken butiğin açılışına Aslı Bayraktaroğlu ve Edwina Sponza birlikte ev sahipliği yaptı. Birbirinden özel tasarım ürünleri ve markaları bir 


araya getiren Jaune İstanbulun açılışında şıklık ön plandaydı. 

Yaz modasının renklerini yansıtan davette tüm konukların ortak fikri butikte çok özel bir seçkinin gözler önüne serilmesiydi. İki ortak çağdaş, bohem, tarzı ile kişiliğini yansıtabilen, kendine güvenen şehirli kadınların ilgiyle takip edeceği bir butik yaratmaya çalıştıklarını ifade ederek, konuklarına satışa sunulan tasarımlar hakkında bilgi verdiler. Davette, mücevher markası Alice Ciccolini'nin lansmanı da gerçekleştirildi. 
Bayraktaroğlu ile Sponza, yeni butiklerini tarif ederken, “Dünyanın farklı ülkelerinden gelen tasarımlarla bazen Paris Marais'de bir ara sokağı, bazen Fas'ın ılık rüzgarını, bazen Symi'nin samimi havasını Bebek'e taşımaya çalıştık” dediler. Konuklar birbirinden güzel yazlık kıyafet ve aksesuarlara yoğun ilgi gösterdi. 


Zafer TEKTAŞ - zafer.tektas&alem.comir 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Hayalini kurduğunuz şık ve zarif kına gecesi organizasyonu 


Shangri-La Bosphorus, Istanbul'da... 


© /shangrilaist (©) /shangrilaistanbul (o (© /shangrilaistanbul 


shangri-la.com/istanbul | 0212 275 8888 
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LENDAYA 


Her yıl merakla beklenen MTV Film ve Televizyon Ödülleri bu yıl da yeni sahiplerini buldu. Tiffany Haddish'in sunuculuğunu üstlendiği gece sahne şovlarıyla oldukça dikkat çekiciydi. 


Çise GÜNGÖR - cise.gungorGalem.com.tr / Fotoğraflar: Getty Images-Reuters 


PREMIUM 


DOĞAL KAYNAK > UYUN di 


DİD 


12,0 yumuşaklık derecesiyle Türkiye'nin en yumuşak sularında Uludağ Premium Doğal Kaynak Suyu... 


Eşsiz lezzet şimdi açarken de içerken de sb) N 


üstünüze dökülmeyen tok pet şişesinde. 


Adı da tadı da Uludağ! 


LV POLLOCK ri JASMINE SANDERS 


Olivia Munn, Galvan imzalı tulumunu, Christian Louboutin ayakkabıları ve 
Anita Ko mücevherleriyle tamamlayarak gecenin 

en şık kadınlarından biri olarak karşımıza çıktı. 


N ye 


LAKETTK STANFELD 
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Xclusive müşterilerimiz tüm restoranlarda bir adım önde 


Siz de Xclusive dünyasına katılın, yurtdışında her gün, yurtiçinde hafta sonu yapacağınız 100 TL ve üzeritüm restoran harcamalarınızda aylık 150 TLye kadar 9015 indirimden yararlanın. 


Xclusive* müşterilerimize sunduğumuz diğer ayrıcalıklar: Xclusive* TAV Passport Card ayrıcalıkları * Kişiye özel birçok avantaj sunan ücretsiz Xclusive kredi kartı * Özel şoförlü araç hizmeti * Ücretsiz kuru temizleme hizmeti * Xclusive Kütüphane * Kişiye özel müşteri ilişkileri temsilcisi ve Xclusive Hizmet Hattı 


*Xclusive müşterisi olabilmeniz için ONB Finansbank'ta değerlendirdiğiniz birikim toplamınızın 100,000 TL ve üzeri olması yeterlidir. 
**SMS gönderimi operatör tarifeleri üzerinden bir SMS olarak ücretlendirilir. 


Xclusive dünyasına katılmak için XCyazıp 5152'ye 


SMS gönderebilirsiniz.** 


4 ONB 218 sözuğukl yl 


FİNANSBANK 


Kos Xclusive Hizmet Hattı 


(0216) 522 49 59 xclusive.com.tr 


Hayatta bir adım önde... 
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Dizi dalında En İyi Oyuncu 
ödülü Stranger Things'in 14 
yaşındaki başrol oyuncusu 
Mille Bobby Brownin oldu. 


ÇANILA MENDES, MADELAINE PETSEH, LI RENHART 


T KARDASHLAN, KRIS LEME 


— 


TITANIC 
HOTELS 


esime yele #MylTitanicStory 


LARA | BELEK | BODRUM 00) 
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MINSTON DUKE, CKADMVEK BOSEMAN, MUGHAELB 


TV Film ve Televizyon Ödülleri, 
NM Los Angeles'ta düzenlenen 

gösterişli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl ilk kez canlı olarak yayınlanmayan törenin sunuculuğunu iffany Haddish üstlendi. Haddish, aynı zamanda gecede “En İyi 
Komedi Oyuncusu” ödülünün sahibi oldu. Birbirinden eğlenceli sahne performanslarıyla izleyicileri güldürmeyi başaran yıldız, Audrey Hepburn'den eghan Markle'a kadar kılıktan kılığa girerek herkese eğlenceli anlar yaşattı. Marvel yapımları ve Stranger Things dizisi bu yıl da adaylıkları zorladı. Oyunculuk alanlarında kadın ve erkek ayrımı yapılmayan törende sinemanın “En İyi Oyuncusu” ödülü Black Panther'deki performansıyla Chadwick Bosemaniin oldu. “En İyi Kahraman” ve “En Kötü Kahraman” ödülleri Black Panther filmindeki oyunculara verildi. 
Dizi dalında “En İyi Oyuncu” ödülü ise Stranger Things'in 14 yaşındaki başrol oyuncusu Millie Bobby Brown'ın oldu. 


— 


J 
. JORDAN 


Brown, geçen yıl da aynı ödülü almayı başarmıştı. Lady Gaga, Five Foot Two adlı belgeselle “En İyi Belgesel Müziği” ödülünü kucaklarken, Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner, Keeping Up With The Kardashians adlı programlarıyla “En İyi Reality Dizi” dalındaki ödülün sahipleri oldu. Kırmızı halıda ünlü yıldızlar beyaz renkte tasarımlar giymeyi tercih etmişti. Zendaya geçit törenine August Getty imzalı mini kahverengi elbiseyle katılırken, sahneye Carolina Herrera tasarımı kırmızı elbisesi ve onu tamamlayan büyük küpeleri ile çıktı. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve “Gold Barbie” olarak anılan modelJasmine Sanders, bacak kısmı derin yırtmaçlı sarı Julien MacDonald marka elbisesiyle oldukça iddialıydı. 
Olivia Munn, Galvan imzalı tulumunu, Christian Louboutin ayakkabıları ve Anita Ko mücevherleriyle tamamlayarak gecenin en şık kadınlarından biri olarak karşımıza çıktı. 


TİFFANY HADDISK 


ILA KUNIS 


Tiffany Haddish'in, 
Meghan Markle ve 
Audrey Hepburn kılığında sahneye çıkuğı anlar büyük beğeni topladı. 


Luv banyo serisi. Kuzeyin zarafeti. 


Cecilie Manz'in tasarımı Banyo serisi “Luv” kuzeyin sadeliği ile zamansız, duygusal zarafeti birleştirmektedir. Yumuşak şekiller net bir geometriyi takip etmektedir: Sonuçta ortaya tamamen bireysel kombine edilebilir sıra dışı bir tasarım dili çıkmıştır, yalın ve zarif. 


www.duravit.com.tr veya www.duravit.com 


ZN 


YON 
VEREN 


Çekim arkası videosu için OR kodunu kullanın. 


“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! 
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. 
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! 

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer” 


Ona tepeden baksanız da, içinde dolaşsanız da, Yahya Kemal Beyatlı'nın İstanbul hakkındaki meşhur dizeleri, bu şehirde yaşayan pek çok insanın hislerine tercüman. Özellikle de kültür, sanat, moda ve yeme içme alanlarında çalışanlar, yaratıcılıkları, vizyonları ve zihinleriyle bu şehre yön verenler için. Çoğu İstanbul'u “kaotik ve mistik” sözleriyle tanımlıyor, ama “Boğaz'ını, martısını, tarihini hiçbir şeye değişmem” diyor. Genellikle göz önünde olmasalar da, İstanbulu yaşayış biçimimizde uzun yıllardır büyük etkisi olan isimler ALEM'in 25'inci yılı için bir araya geldi. İstanbulla ve hep birlikte nice yıllara! 


Röportaj: Ayşim ÖZGÜR 
Fotoğraf: Serhat HAYRİ 
Styling: Hakan ÖZTÜRK 
Saç: Erdem GÜL / MAAG Saç Sanat Makyaj: Banu AKSUNGUR, Erdem ŞAHANLI Fotoğraf asistan: Burak ELMALI Styling asistanı Pınar AKAR 
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'En büyük Rayalim Istanbul'da 6ir gün Teksas Ausün'de gerçekleşen S&XSW benzeri bir eikinliği gerçekleşiirmek. 

Her ne kadar eskisi kadar renkli ve çeşiili bir kültür-sanai-eğlence hayaumız olmasa da yine de birçok yabancı ülkenin ilerisinde olduğumuzu düşünüyorum. 


Üç buçuk seneyi aşkın bir süredir Zorlu PSM'nin Genel Müdürü olan Murat Abbas program çeşitliliği ve takvim yoğunluğu açısından neredeyse yurt dışında dahi benzeri olmayan bir işi yönetiyor. Hedefleri çok büyük. Başlıca amacı ise çok da uzak olmayan bir süre içerisinde, Zorlu PSM'yi dünyadaki en prestijli, ilk akla gelen beş kültür- sanat merkezinden biri haline getirmek. 
Abbas; yılda 400 binden fazla biletli ziyaretçinin geldiği, bir sezonda binden fazla etkinliğin gerçekleştiği, müzikallerden tiyatroya, yerli-yabancı konserlerden festivallere, operadan baleye, kurumsal etkinliklerden ücretsiz kültür-sanat aktivitelerine, dijital bazlı sanattan sergilere kadar çok farklı disiplinlere kucak açmış bir sanat merkezinin genel müdürlüğünü yaparken İstanbul'u nasıl yaşadığını anlattı. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

Zamanımın çoğu Zorlu PSM'de geçtiğinden artık eskisi kadar İstanbul'un tadını çıkartamıyorum maalesef. Bu açıdan Zorlu Center benim açımdan bir merkez üssü haline geldi. Oturduğum ev Maçka'da olduğundan yürüme mesafesindeki Nişantaşı-Teşvikiye, Beşiktaş diğer uğrak yerlerimi barındıran semtler. 
Beşiktaş'a indiğimde vapurla Kadıköy'e 


MURAT ABBAS 
Zorlu PSM Genel Müdürü 


geçmek, Ekspres İnegöl'de köfte yedikten sonra hemen yandaki Baylan Pastanesi'ne geçmek benim için büyük keyif. Vaktim varsa Moda'ya yürümeyi, oradaki yeme-içme mekanlarında arkadaşlarla sohbet etmeyi de çok seviyorum. Vapurla yeniden Beşiktaş'a dönmek, çarşıdan balık ve yeşillik 

alıp yürüyerek eve çıkmak benim için harika bir ritüel. Eskiden çok daha fazla vaktimin geçtiği Beyoğlu-Taksim bölgesi maalesef son senelerde 

pek uğramadığım bir yer haline 

geldi. Akaretler'deki Minoa Kitapevi, Galatasaray'daki Kontraplak müzik dükkanı ara sıra gitmekten çok keyif aldığım yerler. Zorlu Center'daki Cantinery ve Zorlu PSM'deki Cheers kokteyllerini en beğendiğim mekanlar. 


kelimeleri seçerdiniz? 
Müthiş, çılgın ve hüzünlü. 


Bu şehirde yaşamanın en zor ve en güzel yanları neler? 

Eskisi kadar sıklıkla gidemesem de Tarihi Yarımada'daki hemen her şey çok muazzam. Her türlü ihmal ve bakımsızlığa rağmen tarihi eserler müthiş. Boğaz'ın bir benzeri -bencedünyada yok. Uzun yıllarımı geçirdiğim Beyoğlu bir gün elbette eski günlerine dönecek. Her ne kadar son dört-beş 


senedir eskisi kadar renkli ve çeşitli bir kültür-sanat-eğlence hayatımız olmasa da yine de birçok yabancı ülkenin ilerisinde olduğumuzu düşünüyorum. 
Bu şehir orta vadede yeniden eski gösterişli günlerine kavuşacak. Buna inanıyorum. Zorluklarına gelince, kalabalık nüfus, yeşil alan/parksızlık, çarpık kentleşme, toplu ulaşım yetersizliği gibi başlıkları sayabilirim. 


saati nasıl geçirirdiniz? 

Tarihi yarımadayı etraflıca tavaf ederim. Ortaköy'den Bebek'e kadar yürür, mutlaka bir balıkçıya uğrarım. 
Nişantaşı'ndaki Çağrı Büfe'den tombik pide döneri de ihmal etmem elbette. 
Oradan Maçka-Akaretler-Beşiktaş hattında yürüyerek vapurla Kadıköy'e geçerim. Zorlu PSM'ye uğradıktan sonra akşam yemeğimi Asmalı Cavit'te yerim. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 
İstanbul'da bir gün Teksas Austin'de gerçekleşen SXSW benzeri bir etkinliği gerçekleştirmek en büyük hayalim. 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 
Boğazda bir tekne turu, iyi bir esnaf lokantası ziyareti, tarihi yarımada turu klasiklerimiz arasında. 
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Istanbul'da geçmiş dönemlere duyulan saygıyı kaybelmeden daha yoğun bir şekilde güncel sanai ürelildiğini görmek en büyük hayallerimden biri. Çağdaş sanala verilen önem arisa, burası gerçekien külüürlerin beşiği halıne gelip dünyanın en önemli sanal merkezlerinden biri olabilse... 


ZEYNEP AKDAMAR 


Contemporary Istanbul VIP İlişkiler Direktörü 


Bu yıl 20-253 Eylül tarihleri arasında 
15. kez gerçekleşecek olan Contemporary Istanbul, şüphesiz, İstanbulu geniş bir sanat izleyicisi kitlesinin odak noktası yapmak adına düzenlenen en önemli etkinlik. Zeynep Akdamar ise Contemporary Istanbul'un VIP ilişkilerini yönetiyor. Yani şehre gelen koleksiyonerler, müze direktörleri ve küratörler ile bire bir o ilgileniyor. 
Etkinlik başlamadan iki gün önce 13 
bin metrekarelik bomboş bir alana girip, iki gün içinde oranın insanlarla dolup taşan bir fuar alanı haline geldiğini görmek onun için işinin 

en heyecan verici kısmı. Dinamik 

ve genç bir ekiple çalışıyor, sanat çevresinde iş yapmaktan mutluluk duyuyor ve aslında belki de her 

yıl yüzlerce insana direkt olarak İstanbulun reklamını yapıyor. Şimdi, şehrin sanat çevresine yön veren Akdamar anlatıyor. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

Her ne kadar Anadolu yakasında yaşıyor olsam da hayatımın çoğu hep Beyoğlu çevresinde geçti. 
Beyoğlu'nda okudum ve çalıştım. 
İstanbul'da keşfedilecek çok şey 


var. Her mahalle kendi içinde Avrupa'nın küçük bir şehri gibi. 
Çocuklu hayata geçiş yapmakla birlikte annelerimizin babalarımızın anlattığı “Caddebostan'dan sandalla açılmak” gibi aktiviteleri biz de yapmaya başladık. 


kelimeleri seçerdiniz? 

Kaos, kültür ve her ne kadar oryantalizmden hoşlanmasam da şehrin katmanlarını iyi ifade ettiğini düşündüğüm için, mistik. 


en güzel yanları neler? 
İstanbul'da bazı şeyler çok çabuk değişiyor bu biraz tatsız. Ama 

bazı şeyler hiç değişmiyor ve bu insana kendini iyi hissettiriyor. 
Galatasaray'da köşeyi dönünce Urban'ın hala orada olduğunu görmek, bir yere giderken “Masamız hazırdır” diyebilmek güzel. 


saati nasıl geçirirdiniz? 

Trafikten olabildiğince kaçınır ve vapura binerdim. İlk kez gelen 


birine önerilecek çok şey var 

belki ama sonuçta burası benim anneannemin, babaannemin, benim, çocuğumun doğduğu şehir. 
Çok fazla yeni bir şey yapmama gerek yok, Taksim'den Tünel'e yürüsem bile bana güzel gelecektir. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 
İstanbul'da geçmiş dönemlere duyulan saygıyı kaybetmeden daha yoğun bir şekilde güncel sanat üretildiğini görmek isterdim. Çağdaş sanata verilen önem artsa, burası gerçekten kültürlerin beşiği haline gelip dünyanın en önemli sanat merkezlerinden biri olabilse... 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 

Biz Contemporary Istanbul 

olarak misafirlerimize kapalı etkinlikler düzenleyerek normalde yaşayamayacakları deneyimler yaşatmaya çalışsak da daha önce hiç İstanbul'a gelmemiş birine Sultanahmet'e gitmesini öneriyoruz tabii. Bir de bizim için artık günlük hayatın parçası olsa da vapura binip kıta değiştirmek onlara ilginç geliyor. 
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Istanbul tek bir tanıma sığamayacak kadar farklı karakieri içinde barındırıyor; eskiye saygılı, yeni ve farklılıklara açık, değişken ve hareketl... Gerçeklen eşsiz bir şehir, başka hiçbir yere 


Kurulduğu günden bu yana kültürlerarası dinamik bir diyaloğu ve dünya çapında olası iş birliklerini desteklemek amacını benimseyen İstanbul(74, bugüne kadar İstanbul'da festival, sanat, sinema, moda, edebiyat, müzik 

ve mimari alanlarında ücretsiz 

ve herkesin katılımına açık pek 

çok organizasyon hayata geçirdi. 
Bahar Akyıldız da yaklaşık üç yıldır İstanbul74 bünyesinde, 

İstanbul'un kültürel ruhunu ve zenginliğini dünyayla paylaşıp şehrin sanat başkentleri arasındaki önemli yerini pekiştirmek için çalışıyor. Yani onun işi direkt ve tam olarak İstanbul ile ilgili. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

İstanbul köklü bir tarihle modernizmin birleştiği, çok 

kültürlü dinamik bir şehir. Bu 

da İstanbullu çok renkli yapıyor 

ve her an keşfedilebilecek bir şeyler var. İstanbul tek bir tanıma sığamayacak kadar farklı karakteri içinde barındırıyor; eskiye saygılı, yeni ve farklılıklara açık, değişken ve hareketli. 


kelimeleri seçerdiniz? 
Eklektik ve bunu çok organik bir şekilde yaşıyor. Etkileşime çok 


BAHAR AKYILDIZ 


İstanbul74 Genel Müdürü 


açık: Zannediyorum başka hiçbir şehirde İstanbul kadar hızlı değişim göremeyiz. İlham Kaynağı İstanbul gerçekten eşsiz bir şehir, başka hiçbir yere benzemiyor en güzel yanları neler? 

En güzel tarafı denizle ilişkisi bence, ki daha hala denizi şehir insanının bir parçası haline yeterince getirebildiğimizi düşünmüyorum. 
Kolektif bir hayat şekli sunması, insana kendini izole hissettirmemesi, diğer insanlarla bütünleşik, bir arada olunabilmesi de çok güzel. 
Bunlar dışında İstanbul'daki sokak kültürü çok heyecan verici. Çelişki ve çatışma canlılığın belirtisi bence ve İstanbul bu anlamda çok canlı bir şehir. İstanbulun beraberinde getirdiği güzellikler ve bu şehirle bağım o kadar güçlü ki, zorluklarını kolay tolere edilebilir buluyorum. 
Beni İstanbula ilgili üzen şey ise taşıdığı potansiyeli ve getirdiği birikimi yeteri kadar ortaya çıkaramıyor oluşu. Ayrıca sahip olduğu değerlerin, kültürel aktarımın toplumun geneline yayılamaması da üzücü. 


saati nasıl geçirirdiniz? 

Güneşli bir sabahta Boğaz Köprüsü'nden geçip şehrin ışıltısını 


benzemiyor. 


seyrederek başlamak isterim güne. 
Sevdiğim galeriler, müzeler ve antikacıları gezerim. Soho House Istanbul ve Lucca'ya uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımla sohbet etmek için uğrarım. Ayrıca Patika 

ve Minoa'da kitapları karıştırıp, Nişantaşı'nda alışveriş molası vermeden, Kandilli Suna'nın yerinde balık yemeden ve sokak kedilerini sevmeden geri dönmem. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 

İstanbul(74 olarak bundan sonraki amacımız IST.Festivaliin sınırlarını genişleterek, daha geniş global bir kitleye ulaşmasını sağlamak. Bunun için 2018'den başlamak üzere her iki yılda bir, dünyanın bir başka sanat başkentinde festivalin edisyonlarını hayata geçireceğiz. 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 

Boğaz tabii ki çok kıymetli bir değer. 
Boğaz'da bir tekne turu ya da etrafında yemek yemek gibi her şey çok değerli oluyor. İlla ki Kapalıçarşı. 
Zaten misofirlerimiz genelde o taleple geliyor. Ve köklü tarihi de çok iyi yansıttığı için ben kişisel olarak da çok seviyorum. Kandilli genellikle beğendikleri bir semt. Nişantaşı 

da kişisel olarak misafirlerimi götürdüğüm bir alışveriş noktası. 


RR al a. — 
— mez 
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Istanbulun Kötü Kullandığımız larafları var ama o yine de ium güzelliğiyle bize direniyor. 
Burada kalmamızı, buraya bağlanmamızı sağlıyor. Tam da Doğu ve Batının misuk karışımı olarak görüyorum ben bu şehri. 


DİDEM BAĞRIAÇIK 


Akbank Private Banking Bölüm Başkanı 


Finans sektöründe, hele ki bir de “özel bankacılık” alanında çalışıyorsanız, çok güvenilir olmanız ve iyi sır tutabilmeniz gerekiyor kuşkusuz. Didem Bağrıaçık, özel bankacılık alanında uzmanlaşmış en eski isimlerden biri Türkiye'de. “İşimiz her ne kadar dışardan çok ciddi gibi görünse de ekip içinde 

çok güzel vakit geçiriyoruz. 
Aramızda güzel bir harmoni var diyor, işini çok sevdiğini söylüyor, Zaten sevmesem yapmazdım” 
diye de ekliyor. 15 yıl Londra'da yaşadıktan sonra yeniden evine dönen Bağrıaçık Doğu ve Batı'yı birleştirdiği için çok sevdiği İstanbul'unu anlattı. 


“ 


Sizin İstanbul'unuzu anlatır mısınız? 

15 sene İstanbul dışında yaşamış 
biri olarak İstanbul'u çok seviyorum ve “Umarım bir daha İstanbul'dan ayrılmam” diyorum. 
Tabii ki çok kötü kullandığımız tarofları var bu şehrin ama o yine de tüm güzelliğiyle bize direniyor. 


Burada kalmamızı, buraya bağlanmamızı sağlıyor. Tam da 
Doğu ve Batı'nın mistik karışımı olarak görüyorum ben bu şehri. 


kelimeleri seçerdiniz? 

Doğu, Batı, sentez. 


ve en güzel yanları neler? 

En zor yanı trofik ve mesafelerin uzak olması. En güzel yanı da 

iki kıtayı birleştiren, içinden 

deniz geçen bir şehirde yaşıyor olmamız. Hem Doğu'yu hem 
Batı'yı bir arada görmek... 


Uzun süreden sonra 
İstanbul'da yalnızca 24 
saatiniz olsa, o 24 saati nasıl geçirirdiniz? 

Şu anki evimde dinlenmek isterdim. Evimi gerçekten 

çok seviyorum. Ondan sonra arkadaşlarımla Boğaz'da herhangi bir yerde oturup bir 


şeyler içmek en büyük lüks olurdu. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 

Ben betonlaşmanın bitmiş olduğu, daha yeşil, trafiğin daha az olduğu, insanların mutlu olduğu, eğlendiği bir İstanbul hayal ediyorum. 


Yabancı misafirlerinizi mutlaka götürdüğünüz mekanlar nereler? 

Örneğin birkaç gün önce gelen iki İngiliz arkadaşımla önce 
Kılıç Ali Paşa Hamamı'na gittik. 
Normalde benim yapacağım bir şey değil ama onlar turist olduğu için bayıldılar. Oradan çıkıp Dolmabahçe Sarayına gittik, ardından Çırağan'da öğle yemeği yedik ve son olarak Nişantaşı'na gittik. Bir sonraki gün de Topkapı Sarayı, Ayasofya, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı turlarının ardından Eminönü'nden vapura binip İstinye'ye kadar Boğaz turu yaptık. Bu, arkadaşlarıma yaşatmak istediğim bir İstanbul'du. 
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Yaşla beraber İstanbul'un sana sundukları da değişiyor. Ben uç nesildir Istanbulluyum, dolayısıyla Istanbul benim memleketim ve her köşesinde pek çok anım var; Arık bir kaldırımdan geçerken bile Burada şu haberi almıştım, şurada bu olmuştu! diyebiliyorum. 


İstanbul'un uzun süredir istikrarla devam eden bir moda haftası varsa, bu başarının arkasındaki en önemli isimlerden biri şüphesiz Banu Bölen. 
Çünkü Mercedes-Benz Fashion 
Week Istanbul'un prodüksiyonundan kulis işleyişine, içinde yer alacak tasarımcılarının seçilmesinden takviminin düzenlenmesine, yan etkinliklerin belirlenmesinden sponsorlukların kararlaştırılmasına kadar hemen hemen her detayıyla o ilgileniyor. Uykusuz gecelere, e-posta kutusunda bazen bir günde binlerce e-posta görmeye, yüzlerce yabancı misofiri aynı anda ağırlamaya alışık bir kadın o. Ritmi şehrin ritmiyle birlikte hareket ediyor, İstanbulun modası Banu Bölen'den soruluyor. 


Sizin İstanbul'unuzu anlatır mısınız? 

Yaşla beraber İstanbul'un sana sundukları da değişiyor. Ben üç nesildir İstanbulluyum, dolayısıyla İstanbul benim memleketim ve her köşesinde pek çok anım var. Artık bir kaldırımdan geçerken bile “Burada şu haberi almıştım, şurada bu olmuştu” diyebiliyorum. Bu şehirle aramda ciddi bir bağ var. Ben çocukken ailem “Buralar dutluktu” 


BANU BÖLEN 


IMG Moda Direktörü 


derdi. Şimdi kendim söyler oldum. 
Mesela Maslak'ta ilk mekanlar açılmaya başladığında “Maslak'a kim gider” diyorduk, şimdi her gün işe gidiyoruz. Çok hızlı değişen, ama bence biraz yorduğumuz bir şehir burası. 


kelimeleri seçerdiniz? 

Güzel, şaşırtıcı, hüzünlü. 


en güzel yanları neler? 

En güzel yanı her köşeyi döndüğünüzde sizi bir sürprizle karşılaştırıyor olması. Ya deniz ya bir tarihi bir eser ya da yeni açılmış bir kafe görüyorsunuz. Kendini hiç eskitmiyor. Sürekli aynı sokaktan geçiyor bile olsan hep sana yenilik sunuyor. En zor yanı ise zamanla şehrin şehir kültürünün erimeye başlamış olması ve bununla yaşamak durumunda kalmış olmamız. Şehir kültürü dışında bir kültüre geçildi ve ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. 


saati nasıl geçirirdiniz? 
Çocukluğumun geçtiği yer olan Yeşilköy'e giderim. Yine Nişantaşında ailemin olduğu sokakta bir şeyler yaparım. Ardından deniz kıyısında yürüyüş ve yine deniz kıyısında bir restoranda yemek... Sonra da gece kulübe çıkarım. Yani sanırım her zaman İstanbulda ne yapıyorsam yine onu yaparım. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 
Kitabıyla, filmiyle, sergisiyle, sosyolojik ve antropolojik araştırmalarıyla Osmanlıdan bugüne İstanbul sokak modasına dair bir proje hayalim 

var. Malzeme bizi ne kadar eskiye götürüyorsa o kadar eskiye gidip, bunu tek bir sokak üzerinden anlatmak istiyorum. 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 
Tekne gezisini mutlak yaptırıyoruz çünkü biz kanıksamış olsak da bu şehrin iki kıtayı ayırıyor olması hiç eskimeyen, çok önemli bir özelliği. 
Adalara, Arkeoloji Müzesi'ne, Ayasofya'ya ve Sultanahmet'e de mutlaka götürür sonra da yeni lezzetleri ve müzikleri keşfetmeye çıkarırım. 
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Istanbul'dan en Keyif aldığım zamanlar, 


hayatın normal akışında farkına varmadığımız basil şeyleri gördüğüm anlar. Güzel bir sokak, daha önce Jark etmediğim eski bir bina, uçuşan martılar, yerde uyuklayan bir kedi... 


2011 yılından beri İstanbul Kültür Sanat 
Vakfı Medya İlişkileri Direktörü olan Ayşe Bulutgil, 15 yıldan uzun zamandır İKSV'de çalışıyor. Hatta üniversite yıllarındaki sanatçı rehberlikleri 

ve saha görevlerini de sayarsak, neredeyse 20 yıldır İKSV Gilesinin 

bir üyesi. İKSV'nin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin medyadaki iletişiminden o sorumlu. Bu aralar ise 25. İstanbul Coz Festivali'ni düzenlemekle meşgul. Tahmin edersiniz ki, yıllar önce rehberlikten başladığı bir festivalin 25. yaşını, işin mutfağındakilerle birlikte kutlayabilmek onun için çok heyecan verici. 
Söylemeden geçmeyelim; İKSVnin devam eden bir diğer önemli projesi a 
16. Venedik Mimarlık Bienali'nde, Türkiye Pavyonu'nda hayata geçen Vardiya. 
25 Kasım'a kadar devam edecek proje 
kapsamında, 16 farklı ülkeden 122 
mimarlık öğrencisi Venedik'te buluşarak farklı temalar altında işler üretecek. 
“Böyle bir proje yaptırmanın heyecanı çok farklı” diyor Bulutgil. Eylül ayında, Okullar Okulu temasıyla kapılarını açacak olan 4. İstanbul Tasarım Bienali için de şimdiden çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

Uzun yıllar Anadolu yakasında yaşadım. Yakın zamanda Arnavutköy'e taşınmış olsam da hala Avrupa yakasına “karşı” diyenlerdenim. 
Kadıköy'de otururken, sabahları işe 


AYŞE BULUTGİL 


İKSV Medya İlişkileri Direktörü 


vapurla gelmek en büyük keyiflerimden biriydi. Şimdi mümkün olduğunca sabahları erken kalkarak yüzmeye gittikten sonra sahilden otobüsle Şişhane'deki ofisime geliyorum. Vapurun yerini tutmasa da sahil hattında 

müzik dinleyerek, bir şeyler okuyarak 

işe gelmek insanı güne iyi başlatıyor. 
Öğlenleri genelde Şişhane, Beyoğlu, Galata hattında yemek yiyorum. 

Hava güzelse Galata meydanındaki çay bahçesinde oturmak ya da Karaköy'e inmek keyifli. Akşamları estival sezonuna göre ritmim değişiyor, estivale göre Beyoğlu'nda bir filmde ya da şehrin öbür yakasında bir konsere gidebiliyorum. Yeni keşifler için Salon İKSV'deki konserleri takip ediyorum. 
Hafta sonları fırsat buldukça Anadolu yakasına geçmeyi seviyorum. 


kelimeleri seçerdiniz? 

Hızlı, kalabalık, şaşırtıcı. 


Bu şehirde yaşamanın en zor ve en güzel yanları neler? 

İstanbul'dan en keyif aldığım zamanlar, hayatın normal akışında farkına varmadığımız basit şeyleri gördüğüm anlar sanırım. Daha önce fark etmediğim eski bir bina, uçuşan martılar, yerde uyuklayan bir kedi, vapurda yenilen bir simit, esnafın sabah hazırlıkları, Boğaz'da bir yürüyüş... 
Trafiğin insanlarda yarattığı gerginlikse İstanbul'un en zor yanlarından. 


saati nasıl geçirirdiniz? 

Bir vapura biner Anadolu yakasına geçerdim sanırım. Kadıköy sokaklarında dolaşmayı, mahalle barlarını, lokantalarını, sahilin havasını seviyorum. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 
Şehir çok güzel ama insanların daha fazla nefes alması gerektiğini düşünüyorum bazen. Hayat hep bir koşuşturma ile geçiyor. Birkaç hafta süren dev bir açık hava festivali yapmak isterdim aslında. Parklarda, meydanlarda, edebiyattan müziğe, çocuk etkinliklerinden tiyatroya, sergilerden açık hava sinemasına, tüm şehrin birlikte yaşayacağı bir festival ortamı İstanbula çok renk katardı. Kişisel olarak da şehirde günlük hayatımda ulaşım için bisiklet kullanabilmeyi isterdim. 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 
Karaköy, Beyoğlu, Boğaz hattı ve Kadıköy sokaklarında dolaşmak her zaman güzel. Tarihi Yarımada'da; Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı mutlaka görülmesi gereken yerler tabii ki. Güncel sergileri ve konserleri de takip ederek mutlaka programlara dahil ediyorum. Karaköy Lokantası, Yeni Lokanta, Asmalı Cavit, Moda Cibalikapı Balıkçısı, Firuze yabancı arkadaşlarımla severek gittiğim mekânlardan. 
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Istanbul'da yaşarken bir şehirde yaşıyor olsanız da aslında bin şehirde yaşıyor 

gıbısınız. Farkı hissetmek 

için semi değişiirmeniz yeler. 

Ve ben bu özelliğini çok 


seviyorum. 


ZEYNEP SELVİLİ ÇARMIKLI 


Uzman Psikolog, Öz-Şefkatli Farkındalık Eğitmeni 


Zeynep Selvili Çarmıklı'nın özşefkat, kabul ve kararlılık gibi kavramlar üzerine yazdığı kitabı “Pembe Fili Düşünme” geçtiğimiz aylarda çıktı ve kısa sürede çok sevildi. Hayatı boyunca farklı şehirlerde yaşayan Çarmıklı, artık “evim” dediği İstanbuldaki günlerini araştırmalar yapıp yazılar yazarak ve başta Bahçeşehir Üniversitesi olmak üzere farklı okullarda özşefkat ve farkındalık üzerine eğitimler vererek geçiriyor. 
Malum, İstanbul hareketli ve kıyaslamaya açık bir şehir olduğu için insanlarda öz-şefkat direnci geliştirmeye ve kendilerini yargılamalarına sebep olmaya da çok açık. Belki de bu yüzden İstanbullular, Zeynep Selvili Çarmıklı'nın anlattıklarını dinlemeyi çok seviyor. 


Sizin İstanbul'unuzu anlatır mısınız? 

18 yaşına kadar İzmir'de, sonra 
dört buçuk yıl Miami'de, iki sene de New York'ta yaşadım. İstanbul için artık evim diyebilirim ama 


aslında İstanbul'da, İzmir'de ya da Kars'ta yaşamanın benim çin çok farkı yok çünkü genelde evden çıkmıyorum. Yazarların ve raştırmacıların hayat öyküsü 

u sanırım. Genelde bir yere apanıp zamanlarını orada eçiriyorlar, ben de onlardan iriyim. Ama İstanbul benim için yaşadığım diğer tüm şehirlerden çok farklı. Belki de dışarıda her zaman yapabileceğim pek 

çok şey olduğunu bilmenin lüksünden faydalanıyorum. 
Yapılabilecek aktiviteler bir saatle ya da dönemle sınırlı değil. 


Zoo 


(oyie) 


kelimeleri seçerdiniz? 
Nostaljik, kaotik ve güven. 
Çünkü kendimi burada güvende hissediyorum. 


ve en güzel yanları neler? 

En zor yanı adres bulmak. 
Galiba o yüzden “kaotik” kelimesini seçtim. Çok düzenli bir 


şehir olduğunu düşünmüyorum. 
En güzel yanı ise bir şehirde yaşıyorsunuz ama bin farklı şehirde yaşıyor gibisiniz. Yalnızca semt değiştirmenize bakıyor. 


Uzun süreden sonra 
İstanbul'da yalnızca 24 
saatiniz olsa, o 24 saati nasıl geçirirdiniz? 

Boğaz'ı görebileceğim herhangi bir yerde oturup bir Türk kahvesi içerim. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 

Kendi merkezimi açmak istiyorum İstanbul'da. Belki doğanın içinde bir yerde, çünkü verdiğim eğitimlerden kendim de çok besleniyorum. 


Yabancı misafirlerinizi mutlaka götürdüğünüz mekanlar nereler? 

Ayasofya, Leb-i Derya, kahvaltı için Rumelihisarı, eğer misafirim yaz aylarında geldiyse Sakıp Sabancı Müzesi'nde sabah yogası. 
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Şanslıyım ki, çocukluğumdan beri Istanbul'da mahalle Kültürünün olduğu semilerde yaşama imkanı buldum. 
Sokak kültürü, esnafın samımı ilişkileri, eski mahalleler bana hep Keyif ve ilham vermiştir. 


İş hayatına, 1999 yılında eşi Tuvana Büyükçınar Demir ile birlikte Nişantaşı'nda açtıkları A46 butik ile başlayan Selim Demir, bugün A46 Organizasyon ve A46 Tekstili bünyesinde barındıran A46 Group çatısı altında, yurt içi ve yurt dışında birçok önemli projeye imza atıyor, her defasında çıtayı bir adım ileri taşıyan etkinlikleri hayata geçiriyor. 
Bir dönem Nişantaşı sokaklarında düzenlenip İstanbula yeni bir soluk getiren yılbaşı partilerinden büyük markaların yıldönümü galalarına, AVM dekorasyonlarından düğünlere, önemli festivallerden ödül törenlerine, adından söz ettiren pek çok etkinliğin arkasında O var. 

İşte hayatı boyunca İstanbul'un farklı kültürlerini yaşama şansı bulan ve bu yüzden kendini çok şanslı hisseden iş adamı ve onun İstanbulu. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 
İstanbulda maalesef bugün oldukça azalmış olan mahalle kültürünü çok severim. Çocukluğumdan beri bu kültürün yaşandığı semtlerde bulunma imkanı buldum. 1975'te Nişantaşı'nda doğdum, 80'lerin ortalarına kadar orada yaşadım. O dönemde İstinye'ye, Yeniköy'e yazlığa gidiyor, yazları orada bir yalıda yaşıyorduk. Sonra Yeniköy'deki o yalıda yaz-kış yaşamaya başladık. 
Yeniköy'de yaşarken lisede Saint-Josephi kazandım ve böylece Kadıköy-Moda girdi hayatıma. O dönemde aynı zamanda Galatasaray'da basketbol oynadığım için haftanın dört beş günü antrenmanım oluyordu. Bu vesileyle sabah Yeniköy'den yola çıkıp Kadıköy'e gider, ardından motora binip Beşiktaş'a geçer, Beşiktaş'tan dolmuşla Taksim'e 


SELİM DEMİR 
A46 Group Yönetici Ortağı 


giderdim. Dolayısıyla küçük yaşlarımdan itibaren İstanbul'un karakteristik üçgenlerini yaşama fırsatım oldu. 

Daha sonra Galatasaray A Takımında basketbol oynamaya başladım ve bu defa da hayatıma Florya-Yeşilköy hattı girdi. İstanbullu mümkün olduğunca sokakta kalarak yaşıyorum. O yüzden bayramlarda uzaklara gitmeyip burada kalmayı tercih edenlerdenim. Tekstil 

ve organizasyon işiyle uğraştığımız 

için yolun çok başındayken Tuvana 

ile vaktimizin çoğu Kapalıçarşı'da, 

Mısır Çarşısında, Sultanhamam'da geçerdi. Oradaki sokak kültürünü ve esnafların samimi ilişkilerini yaşamak bize çok keyif verdi, bizi besledi. Belki 

de yaratıcılığımızın altında yatan en büyük etkenlerdendir. Şimdi de eski semtlerimizden Tarabya'da, 1750'lerden kalma bir tarihi eserde yaşıyoruz. 
Dolayısıyla İstanbulda bana kendimi şanslı hissettiren bir gençlik yaşadım. 
Şimdi de yine kendimi şanslı hissetmeme sebep olan bir orta gençlik yaşıyorum. 


kelimeleri seçerdiniz? 
Boğaz, tarih ve mistik. 


Bu şehirde yaşamanın en zor ve en güzel yanları neler? 

İstanbul'un en zor yanı bana göre trafiği. İnsanların ruh hali de bazen biraz zorlayıcı oluyor. Bunlara ek olarak çağımızın da getirisi belki ama her 

şey çok hızlı akıyor. İnsana yaptığı işe odaklanma fırsatı çok fazla tanımıyor. 
Çünkü bir yerden bir yere yetişmeye çalışıyoruz sürekli ve bu beni zorluyor. 
Belki de şehrin tadını çıkaracak fırsatı 


vermiyor insana. Yine de tabii ki İstanbul'un her alanı ayrı bir hazine ama gezmek, sokağa çıkmak lazım. 


yalnızca 24 saatiniz olsa, o 24 saati nasıl geçirirdiniz? 

Boğaz'da tekne ile dolaşıp yalıların önünden geçmek ve Eski İstanbul manzaralı bir yerde yemek yemek isterdim. Bir de Moda'da, Kadıköy Çarşısı'nda, İstiklal Caddesi'nde ya da Kapalıçarşı'da yürüyüş yapmak. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 
Dört yıl boyunca Nişantaşı'nda gerçekten olağanüstü işler, sokak partileri yaptık bunu çok özlüyorum. 
Abdi İpekçi Caddesi, Teşvikiye açık hava müzesine dönüşmüştü ve son yılında CNN International canlı yayınlamıştı. Tekrar devasa sokak yılbaşı partisi organizasyonu yapmayı hayal ediyorum. Kişisel olarak da işlerimden biraz daha vakit ayırıp, şehri turist gibi deneyimlemek bana keyif verebilir. 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 
Kapalıçarşı'ya herkes gibi biz de götürüyoruz misafirlerimizi tabi... 
Orada Hamdi'de bir kebap yedirtmek artık klasik oldu. Onun dışında Sunset, Lacivert, Mikla ya da Ulus 29 gibi 

çok sevdiğimiz restoranlardan birine götürmek olabilir. Bir de tabi semtlerin kendi içinde gelişmeleri neticesinde ufak şef restoranları öne çıkıyor. 
Mesela Reşitpaşa'daki Amanda Bravo Türk mutfağını yeni bir bakış açısıyla yorumladığı için tercih ettiğimiz mekanlardan. 
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Benim büyüdüğüm Istanbul'da her şeyin tadı başkaydı. Yaşanmışlıkları daha çek hissediyor, örf ve adetleri daha çok yaşıyorduk. Hayaumızda gunluk değişimler yoktu, her şey daha durağandı. Keşke şimdi de hayatın tadına biraz daha vararak yaşayabilsek.' 


İstanbul'un ve İstanbulluların yaşam tarzına uyum sağlayan tatlı bir dünyası var Sinem Ekşioğlu'nun. 
Heyecan dolu, koşuşturmalı ve çok şık! İnsanların doğum günlerine, kutlamalarına, özel günlerine 

Five O'Clock'un eşsiz tatları ve sunumlarıyla eşlik ediyor, hayallerine ortak oluyor. Tüm bunları yaparken de zaman zaman şehrin tarihinden, Zaman zaman görüntüsünden 
Zaman zaman da önceki yüzyıllardaki leziz tariflerinden ilham alıyor ve “Ne yaparsak yapalım, kendi zevkimizden ve müşterilerin zevkinden önce bu şehre yakışır şekilde yapmaya çalışıyoruz” diyor. 
Kısa bir süre önce açılan yeni üretim tesisleri sayesinde, zamanla bu çıtayı daha ileriye taşıyacaklarına da şüphe yok. İstanbul ve Five O'Clock'un birbirine katacağı daha çok şey var. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

Doğma büyüme Modalıyım. 
Anneannemin bize hazırladığı sofralarla büyüdüm. Kendi evimizle anneannemin evi arasında yürüyerek gidilebilen bir yol vardı ve İstanbul bizim için istediğimizde denize 


SİNEM EKŞİOĞLU 


Five O'Clock Kurucu Ortağı 


girebildiğimiz, istediğimizde çimlerin üzerinde piknik yapabildiğimiz ya da çocukken bile dolmuşa binip Nişantaşı'na gidebildiğimiz güvenli bir yerdi. O dönemlerde her şeyin tadı başkaydı. Yaşanmışlıkları daha çok hissediyor, örf ve adetleri daha çok yaşıyorduk. Hayatımızda günlük değişimler yoktu, her şey daha durağandı. Okulların tatil olması, bayramlar, yılbaşı geceleri en büyük heyecanlardı. Artık her gün bir kutlama var hayatımızda. Ama keşke her şeyi biraz daha tadına vararak yaşayabilsek. Anların, sohbetlerin, hediyelerin, paylaşımların kıymetini daha iyi bilsek. 


kelimeleri seçerdiniz? 
Benzersiz, hepsi bir arada, vazgeçilmez. 


en güzel yanları neler? 

En zor tarofı trafik ama ne mutlu ki işimi ve evimi yakın güzergahlarda kurma şansını yakaladım ve böylece trafiği çok fazla hissetmiyorum. En güzel tarafı da gerçekten bu şehrin doğayı, denizi, sanatı, tarihi bir 


arada tutan bir kolaj olması. 


saati nasıl geçirirdiniz? 

Anadolu yakasından Avrupa yakasını seyretmeyi çok seviyorum. 
Anadolu yakasında keyifle çayımı, bir kadeh içeceğimi içebileceğim bir nokta seçer ve sabahtan akşama kadar İstanbul'u seyrederdim. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 
Pasta sanatının kolay bir iş olmadığını insanlara yakından gösterebildiğimiz bir etkinlik ya da sergi düzenlemek isterdim. Belki yapımı saatler süren pastalar üzerinde ne büyük emekler olduğunu daha iyi görebilirlerdi. 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 

Öncelikle dünyanın ilk alışveriş merkezi olarak adlandırılan Kapalıçarşı. Ardından Anadolu ve Avrupa yakasının sahil şeritleri. Artık günümüzde yeme içmenin dışında, sanatla iç içe olunabilen mekanları da gezdirebildiğimiz için şanslıyız diye düşünüyorum. 
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Tek bir semte çakılmayıp, Istanbulu sonuna kadar yaşayanlardanım. Her an her yere gidebiliyorum ve bu şehrin tüm semilerini ayrı ayrı seviyorum. 


AYTÜLAYKE FIRATOĞLU 


Aytül & Yonca Kurucu Ortağı 


İstanbul'da, özellikle moda ve 

lüks alanlarına yakın duranların yıllarca çok iyi bildiği bir isim 

oldu Aytül Ayke Fıratoğlu. Son zamanlarda ise, kendi deyimiyle hayatı boyunca biriktirdiklerini ortağı Yonca Bagana ile birlikte kurduğu şirketi Aytül & Yonca'ya yansıtıyor. Bir yandan dünyanın en büyük markalarının Türkiye'deki iletişim danışmanlığını yapıp, stratejilerini oluştururken öte yandan masalsı etkinlikler tasarlıyor, onları hayata geçiriyor. 
Bu temponun onu sürekli İstanbul'un farklı noktalarına savurduğuna şüphe yok. Ancak şikayetçi değil. Çünkü ne kadar çok koşuşturursa hayat onun için o kadar zevklil 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

Tek bir semte çakılmayıp, İstanbul'u sonuna kadar yaşayanlardanım. 
Örneğin dün güne sabah 07:30'da Gümüşsuyu'ndaki ofisimizde başladım. Oradan Kavacık'a, Kavacık'tan Unkapanı'na, Unkapanı'ndan Hasköy'e, 
Hasköy'den Nişantaşı'na gittim. 
Her an her yere gidebiliyorum ve bu şehrin tüm semtlerini ayrı ayrı seviyorum. 


kelimeleri seçerdiniz? 

Büyük sevgi, ailem, hayatımın her saniyesi. 


ve en güzel yanları neler? 
Maalesef İstanbul'un geldiği noktaya üzüldüğümü söylemem 


gerek. İstanbul'un hem yeni hem de eski semtlerinde gördüğüm her bina bende hayal kırıklığı yaratıyor. 
Dört imparatorluk görmüş bir şehirde yaşıyoruz fakat kıymetini ne kadar biliyoruz emin değilim. 


Uzun süreden sonra 
İstanbul'da yalnızca 24 
saatiniz olsa, 0 24 saati nasıl geçirirdiniz? 

Güne Bebek sahilde yürüyüş yaparak başlar, ardından Mangerie'de kahvaltı ederdim. 
Sonra Eski İstanbul turu; Kapalıçarşı'da İznik Arts, Sivaslı Yazmacı, Abdullah üçlemesi... 
Kapalıçarşı'dan Mısır Çarşısı'na yürüme, Sultanahmet'te Selim Usta'dan köfte... Ardından Four Seasons'ta kahve Eminönü'nden vapurla Kadıköy-Moda turu. Tabii vapurda dışarda oturmak, çay içmek, martıları izlemek, biraz da içerdeki genç müzisyenleri dinlemek şart! 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 

İstanbul ile ilgili bir projede çalışabilmek en büyük hayallerimden biri. Bu şehirde çok güzel bahçeler olmasını, şehrin tarihi dokusunun ortaya çıkarılabilmesini, açılan tüm mekanların ortak bir dilinin olmasını isterdim. 


Yabancı misafirlerinizi mutlaka götürdüğünüz mekanlar nereler? 

Mutlaka Mangerie'de kahvaltı, Karaköy Lokantasında, Hünkar'da ya da Beyti'de yemek programı yapıyorum. 


Beş duyuyu birden harekete geçiren bir şehir Istanbul Kokuları 6ile 
Jarklıdır. Nişanlaşı'nda başka koku, Bebek'te başka, Sultanahmet'te başka koku duyarsınız. 


YONCA BAGANA 


Aytül & Yonca Kurucu Ortağı 


Başkalarının hayallerini gerçekleştirirken bu hayalleri kendi fikirlerinle süslemek, yaşanırken belki birkaç saat süren ama anılarda sonsuza dek yaşayan anlar yaratmak ve aynı zamanda Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum, Louis Vuitton gibi lüks markalara danışmanlık vermek. 
Tüm bunları aynı potada eritmek kolay değil. Ancak Yonca Bagana, kurucu ortağu olduğu Aytül & 
Yonca çatısı altında, tüm bunları başarıyor. Belki gittiğiniz bir düğünde, belki bir davette ya da çok sevdiğiniz bir markanın sizinle iletişim kurma biçiminde onun parmağı var. “İşlere hazırlanma sürecimiz çok keyifli. Ama asıl o anı yaşamak hiçbir şeye değişilmez” diyor. Peki ya onun İstanbul'u nasıl bir yer? Dinleyin. 


Sizin İstanbul'unuzu anlatır mısınız? 

İstanbul kendi içinde sürprizler yaratan bir yer. Biz işimiz gereği daha önce hiç kullanılmamış mekanları bulmaya çalıştığımızdan, sık sık bu sürprizlerle karşılaşıyoruz. Örneğin kendimize kiralık daire ararken bulduğumuz bir evde etkinlik düzenleyebiliyoruz. Böylesi daha zorlayıcı oluyor ama sonuçta ortaya bambaşka işler çıkıyor. Bir de bence en önemlisi, beş duyuyu birden harekete geçiren bir şehir. 
Kokuları bile farklıdır İstanbul'un. 
Nişantaşında başka koku, 
Bebek'te başka, Sultanahmet'te başka koku duyarsınız. Biri İstanbul'u sadece kokular anlatmak istese bile ortaya eşi benzeri olmayan bir şey çıkar. 
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İstanbul'u üç kelime ile kelimeleri seçerdiniz? 
Gizemli, sofistike, karmaşık. 


ve en güzel yanları neler? 
Hem pozitif hem de negatif anlamda kaos. Bu karışıklığın verdiği bir dinamizm var, ki bunu çok farklı kültürleri bir arada taşıyan Londra, New York gibi başka büyük şehirlerde de hissedersiniz. 


Uzun süreden sonra 
İstanbul'da yalnızca 24 
saatiniz olsa, o 24 saati nasıl geçirirdiniz? 

Kesinlikle su kenarında. Öncelikle Bebek'ten başlardım mesela, Boğaz'ın kokusunu içime çekmek, sonra vapura binmek, çay içmek, Ada'ya gitmek... Özlediğim mekanlarda Türk yemeği yiyip sokaklarda yürümek isterdim. 
Muhtemelen kaosu ve korna seslerini özlemiş olarak! 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 

İki yakanın arasında, Kız Kulesi'nde etkinlik yapmak olabilir. Hem İstanbulu dünyaya tanıtmak için hem de şehrin tarihi dokusunu canlandırmak için güzel olurdu. 


Yabancı misafirlerinizi mutlaka götürdüğünüz mekanlar nereler? 

İlk aklıma gelen Karaköy Lokantası. Hem kendimiz severek gidiyoruz hem de misafirlerimizi götürmekten zevk alıyoruz. 
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Istanbulu inişleri çıkışlarıyla yaşıyorum. Turisi olarak geldiğinde pasianın üstündeki kaymağı yiyıp Ne güzel dıyebilirsin. Ancak ben bu şehri önemsiyor ve kaosundan besleniyorum. 


MARCUS GRAF 


Plato Sanat Daimi Küratörü, Yeditepe Üniversitesi Sanat Tarihi Profesörü, Sanat Yazarı 


Son 15 senedir hem Yeditepe Üniversitesinde sanat tarihi, sanat teorisi ve sanat yönetimi üzerine ders veren, hem Plato Sanat'ta daimi küratör olarak çalışan hem de farklı mecralarda sanat yazıları yazan Marcus Grof, İstanbula birkaç günlüğüne gelip hayatını burada geçirmeye karar veren gerçek bir İstanbul aşığı. Şimdilerde Plato Sanat'ta onun kürate ettiği “Tatlı Küçük Yalanlar” sergisini Ziyaret edebilirsiniz. Ancak şehre en az kendi üretimleri kadar önemli bir katkısı daha var ki, tekrar altını çizmeden geçmek istemeyiz. 
Hayatını genç öğrencilerle ve sanatçılarla, sanatçı adaylarıyla iç içe geçiren profesör, gelecekte İstanbul'un sanat hayatına yön verecek isimlere yol gösteriyor ve şehrin sanat yolunu uzun vadede aydınlatmak için çalışıyor. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

2001'de İstanbula birkaç günlüğüne, bir arkadaşımla buluşmak için gelmiştim. İstanbuldan sonra 


beraber Anadolu çünkü Almanya'd semtteki arkadaş 


turu yapacaktık a oturduğum arımın çoğu 


Türk'tü. Ancak arkadaşım İstanbula 


gelemeyince ben 


de bir ay boyunca 


burada yalnız ka 


maya karar 


verdim vaktimi değerlendirmek için 


Türkçe kursuna yazıldım. “Merhaba, adım Marcus” demeyi öğrenirken 

de kurstaki Türkçe öğretmenim Şebnem'e aşık oldum ve buraya yerleştim. Şimdi iki çocuğumuz var. 
Bir çantayla işsiz gel, işe, eşe, iki çocuğa sahip ol.. İşte şimdi de ALEM dergisindeyim! İstanbul işte benim için bu kadar ilginç. 


kelimeleri seçerdiniz? 

Güzel, çekici, canavar. 


en güzel yanları neler? 
İstanbulu inişleri çıkışlarıyla yaşıyorum. Turist olarak geldiğinde pastanın üstündeki kaymağı yiyip “Ne güzel” diyorsun. Hatta uzaktan Boğaz Köprüsü'ne bakarken de çok güzel görünüyor. Ama her 

gün oradan geçip trafiği yaşarken “Lanet olsun” demek de mümkün. 
İşte ben bu iki tarafı çok net biliyorum. Sadece Beyoğlu'ndaki güzellikleri yaşayan biri değilim. Hele İstanbul'da iki çocukla yaşamak hiç kolay değil. Zaten bankacı 

ya da sigortacı olsam büyük ihtimalle burayı terk ederdim. Fakat kültür-sanat alanlarında çalışınca buradaki kaos ilham verici oluyor. 
Bu şehri önemsiyorum ve ondan besleniyorum. 


saati nasıl geçirirdiniz? 

Hızlıca bir vapur iskelesine gider, kaşarlı tost ve ayran aldıktan sonra Beyoğlu'na geçerdim. Önce İstiklal, ardından Tünel, oralarda bir kahve. 
Sonra Karaköy'e inip galerilere gider, ardından tekrar Kadıköy'e geçer, Yeldeğirmeni ve Moda'da dolaşır, son olarak da Bağdat Caddesi, Erenköy ve Suadiye'yi turlayıp, Caddebostan'a piknik örtümü serip orada piknik yapardım. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 
Aslında artık en büyük hayallerim çocuklarımla ilgili. Kişisel olarak hayatımdan memnunum. Yine de belki onlar büyüdükten sonra küçük bir sanat mekanı açmak, orada keyifli vakit geçirmek, insanlarla sanat hakkında konuşmak, sergiler düzenleyip eğitimler vermek güzel olabilir. 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 
Beyoğlu, Galata, Tünel, Karaköy'deki kafe ve galeriler, Kadıköy, Moda, Bahariye civarındaki kafe, bar ve dükkanlar, Ortaköy'de Boğaz Turu, Bağdat Caddesi ve Caddebostan'da yürüş, Sultanahmet'teki klasik tur; Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Kapalıçarşı. 


'Bir reklamcı olarak Istanbul ve Türkiye'nin daha iyi tanıtılması 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gerektiğini 


düşünüyorum. Çok 


güzel ve özel değerlerimiz var ve bunlar yelerince öne çıkarılmıyor. Oysa potansiyeli çok yüksek bir şehir, kendimizi daha iyi anlatabiliriz. 


TBWANISTANBULUN CCO'su 
İlkay Gürpınar Business Insidern belirlediği “En Yaratıcı 30 Kadın” seçkisinde üçüncü sırada yer alarak, özellikle İstanbul'da reklam dünyasında çalışanların ve yaratıcı endüstrisindeki kadınların göğsünü kabarttı. İşini “Çok çalışmamıza rağmen çok çalıştığımızı hissettirmeyen bir iş” olarak tanımlıyor, reklamcılığı müzikten fotoğrafa, sanattan tipografiye, grafik tasarımdan modaya pek çok farklı alanı bir araya getirdiği için çok seviyor. 
arkalarına çok konuşulan, tek atımlık işler yapmayı değil, onların kaderini değiştirmeyi ve uzun vadeli katkılarda bulunmayı hedefleyen Gürpınar bakın İstanbulu nasıl yaşıyor. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

Dışardan tahmin edilebileceğinin aksine çok evcimen bir insanım. 
Belki iki küçük kızım olduğu için onlarla evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ailece ya da arkadaşlarla yemeğe gitmeyi çok sevdiğimiz mekanlar var. 
Deneysel olmak yerine hep aynı yerlere giderek oralarda sosyalleşiyoruz. Kıyı Balık, 
Bebek Balıkçısı, Lucca, Beymen Brasserie, Karaköy Lokantası ve 


TBWA - CCO 


Beyoğlu'nda Zübeyir favorilerimiz. 


ve en güzel yanları neler? 

En zor yanı trafik ama onu kendi içinizde çözüp işinizi, evinizi, çocuğunuzun okulunu yakın tutan bir üçgen yaratırsanız daha rahat yaşayabiliyorsunuz. 
Şanslıyım ki ben işime yürüyerek gidip gelebiliyorum. Çocuğumun okulunu da ona göre seçtim 

ve aslında kendime fanus bir hayat kurdum. Çok farklı şeyleri bir arada bulabilmek, farklı yemek çeşitlerinin en güzellerini bulabilmek İstanbul'un en sevdiğim tarafları. Kapalıçarşı, Eminönü bambaşka bir dünya, 
Etiler bambaşka bir dünya, 
Bağdat Caddesi bambaşka bir dünya... 


Uzun süreden sonra 
İstanbul'da yalnızca 24 
saatiniz olsa, o 24 saati nasıl geçirirdiniz? 

İnsan hep anılarını arıyor. Neyi yaşadıysak onu tekrar etme arzusuyla yaşıyoruz aslında. 
Belki başkalarına çok ilginç gelmeyebilir ama ben de şu an yaşadığım hayatı tekrarlamak isterdim. Bebek parkında tur atmak, kızımla, dondurmamla sahilde dolaşmak, Nişantaşı'na 


İLKAY GÜRPINAR 


uğramak... Eskiden haftada en az bir kere İstiklal Caddesi'ne gitmek ruhumun bir parçası gibiydi. Belki onu da yaparım. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 

Geçtiğimiz günlerde bir proje 

için İstanbulun Google Earth görüntülerini aldık ve neredeyse tek yeşil alanın mezarlıklar olduğunu gördük. Keşke biraz daha fazla parkımız olsa. Bir de tabii bir reklamcı olarak İstanbul ve Türkiye'nin daha iyi tanıtılması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel ve özel değerlerimiz var ve bunlar yeterince öne çıkarılmıyor. 
Oysa potansiyeli çok yüksek bir şehir, kendimizi daha iyi anlatabiliriz. 


Yabancı misafirlerinizi mutlaka götürdüğünüz mekanlar nereler? 

Manzara için mutlaka Sunset'e götürüyoruz, oradan çok etkileniyorlar. Ayasofya ve Sultanahmet civarına zaten 

biz götürmesek de kendileri gidiyorlar. Sabancı Müzesi de bence harika. Ben özellikle bahçe ve peyzoj çok seviyorum, hem müzeyi gezmek hem de bir şeyler yiyip bahçede dolaşmak güzel oluyor. 
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Istanbul'da Rayat fizli aktığı için bence burada yaşamanın en Zor yanı her şeyi ucu ucuna yaşıyor ve her şeye ucu ucuna 

yelişiyor olmamız. Ama yine de dünyada en sevdığım şehir, burada yaşamaktan muliluluk 


duyuyorum. 


ESRA OFLAZ GÜVENKAYA 


MCD Medya Lifetime Türkiye Başkanı 


MCD Medya bünyesindeki; Kidz 

TV, Eurosport Turkey, Sinema TW 

ve Lifetime Turkey projeleriyle 

pek çok uluslararası TV kanalının Türkiye versiyonlarını hayata geçiren Esra Oflaz Güvenkaya, başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunan bir girişimci. Lifetime TV'de başlattığı “Senin Mucizen” adlı programla kadınlara ilham vermeyi amaçlayan Güvenkaya, bu sayede pek çok kadına “yalnız değilsiniz” mesajı veriyor. Güvenkaya'nın bir diğer projesi olan “İkinci Şans” ise yaşamla ilgili hakları ellerinden alınan çocuklara ikinci bir şans sunulmasını sağlıyor; eğitim, konaklama, rehabilitasyon gibi alanlarda onlara yeni şanslar yaratıyor. “İstanbul dünyada en sevdiğim şehir” diyen iş kadınına onun İstanbul'unu sorduk. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

Ben İstanbullu doğru yaşadığıma inanıyorum. Çok merkezi bir yerde evim var ve ofislerime yakın. Şehrin içinde olduğum için gönlümce ve 


usturuplu yaşıyorum bu şehri. 


kelimeleri seçerdiniz? 

Bu şehirde yaşamanın en zor ve en güzel yanları neler? 

İstanbul'da hayat hızlı aktığı için bence burada yaşamanın en zor yanı her şeyi ucu ucuna yaşıyor 

ve her şeye ucu ucuna yetişiyor olmamız. Ama yine de dünyada en sevdiğim şehir, burada yaşamaktan mutluluk duyuyorum. 


saati nasıl geçirirdiniz? 

Boğaz benim için çok önemli. Sabah Ortaköy'e gelip kahve içer, Ortaköy meydanında simit yer, oralarda dolaşır, yürüyerek Bebek'e kadar giderim. Sonra büyük olasılıkla İstanbul Modern'e uğrar, sanat anlamında neler oluyor şehirde bakarım. Sağlıklı bir öğlen yemeği yer, Galata tarafına geçerim oradan Sultanahmet'e gider, Four Seasons'ta kahve içerim. Akşam yemeği 

için de Boğaz'ı gören sevdiğim 


mekanlardan birinde, Ulus 29 ya da Sunset'te yemek yerim. Soho House'u da çok seviyorum orada da bir dans gecesine katılmak isterdim. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 
MTV'yi Türkiye'de açtığım zamanlarda en büyük hayalim MTV Müzik Ödülleri'ni Türkiye'de yapmaktı. 
Diğer misyonlarımın hepsini gerçekleştirdim, Türk sanatçıların Avrupa Müzik Ödülleri'ne katılıp ödül alması gibi... Ama yapamadığım 

bir tek bu kalmıştı. Eğer bir gün 

MTV Müzik Ödülleri İstabulda düzenlenirse bence İstanbul'un tanıtımına büyük katkıda bulunur. 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 
Çırağan'a götürüyorum mutlaka, çünkü çok güzel bir konumu var bence. O manzarayı görmelerini 

ve iyi servisi yaşamalarını istiyorum. 
Yemekte, güzel bir balık yemelerini istiyorum. Suyun yanında, Boğaz'da bir restoranda, sossuz, Türk usulü balık yemelerini... Zaten tüm bunların güzelliği onlara benzersiz bir deneyim yaşatıyor. 
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Istanbul insana bir Kullanma kılavuzuyla gelmiyor. Onu anlamak, algılamak ve yaşamak için zamana ihiiyacınız var. Bu düzensizliğin içindeki düzeni çok seviyorum. 


YÖNTEM AKMEN İNANÇ 


Yontem Marketing Communications &PR Kurucusu 


Yöntem Akmen İnanç'ın yatılı okullarla başlayan yurt dışında yaşama macerası, ailesinin işleri sebebiyle hayatının dörtte üçünden fazlasını yurt dışında geçirmesin 


bambaşka yollardan geldim. Ne yazık ki günlük hayatımızda bazen aynı üçgenler içinde yaşamamız gerekiyor. Kimi zaman Nişantaşı, Bebek, Etiler gibi merkezler 


sebep olmuş; İngiltere, İsviçre ve Amerika'da yaşamış. “Hayatım bir büyükelçi ya da bir konsolos gibi yurt dışında insanlara İstanbul'un ne kadar muhteşem bir şehir olduğunu anlatarak geçti” diyor. 
Belki de bu yüzden dünyaca ünlü markaların Türkiye'deki iletişim çalışmalarını doğru biçimde yapmak ya da tam tersine Türkiye'den çıkan markaları yurt dışında duyurmak onun için çok önemli. Marka danışmanlığı, marka konumlandırması gibi pek çok farklı başlık altında çalışan iletişim ajansı Yontem Communications'ın kurucusu olan iş kadını ile İstanbul sevgisini konuştuk. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

Hayatımın dörtte üçünden daha fazlasından yurt dışında yaşayan biri olduğum için İstanbul aşığıyım. 
Bütün hayatım bir büyükelçi ya 

da bir konsolos gibi yurt dışında insanlara İstanbul'un ne kadar muhteşem bir şehir olduğunu anlatarak geçti. Bu şehirde her gün bambaşka bir şey keşfediyorsunuz, bugün bile bu stüdyoya gelirken 


etrafından çıkamıyoruz. Ama yine de kendi İstanbullumda çok daha başka yerleri keşfetmek son yıllarda en büyük hobilerimden. Karaköy'de minik bir kafede kahvaltıyla başlayan macera Balat'ta kuru fasulye yemeye uzanıp oralardaki arka sokakları keşfetmekle son bulabiliyor. Kapalıçarşı da mesela bence hala keşfedilmeye çok açık bir yer. Şile, Kilyos ve Uzunya'yı da çok severim. 


kelimeleri seçerdiniz? 

Mistik, tutkulu ve kesinlikle keşfedilmeye değer. 


en güzel yanları neler? 
Anlamak, algılamak ve yaşamak zaman alıyor çünkü hiçbir kuralı yok. Bir kullanma kılavuzuyla da gelmiyor İstanbul insana. Gerçekten ancak yaşayarak öğrenebileceğiniz bir şehir. Yurt dışında çok net, yaptığınız bir cezası ya da ödülü olur. Burada ise doğru insanları tanıyorsanız yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bir yere gitmenin 


bile haritalarda yazmayan daha kolay bir yolu var. Bu düzensizliğin içindeki düzeni çok seviyorum. 


saati nasıl geçirirdiniz? 

Özellikle Eylül ayında, gün batımında Boğaz'da olmak isterdim. Eylül herkesin tekrar şehre döndüğü, sıcaklığını koruyan ama insanı sıcaktan bunaltmayan bir zaman. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 

Bir günlüğüne bana bir şans verselerdi Şişli, Osmanbey, Harbiye hattında binaların üzerindeki bütün tabelaları sökerdim. Tabela kirliliğini temizlemek en büyük hayalim. Bir de bina numaraları ve sokak isimlerini daha düzenli hale getirirdim. 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 

Galata Kulesi, Kapalıçarşı gibi olmazsa olmazların yanı sıra Çukurcuma'da Ayşe Orberk'in antika mağazasına gitmeyi ve yine Çukurcuma 49'da bir şeyler atıştırmayı hem kendim çok seviyorum hem de misafirlerimle mutlaka bu programı yapıyorum. 
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Bu meslekten emekli olsam, kendimi İstanbul'da çocuklar için bir bilim müzesi açmaya adayabilirim. O güzelliği gençlere yaşatmak 


ıslyorum. 


GONCA KARAKAŞ 


Effect Burson Marsteller CEO'su, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı 


25 yıl önce yatırım bankacılığı 
yaparken halkla ilişkiler sektörüne adım atan ve Effect 
Pr kuran Gonca Karakaş, dört yıldır Türkiye'deki halka ilişkiler uzmanlarını bir çatı altında toplayarak meslek 

içi dayanışmayı sağlayan 
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin de başkanlığını yürütüyor ve İstanbul'un iletişim dünyasına yön veren en önemli isimlerden biri olan Karakaş için İstanbul güzel bir karmaşayı temsil ediyor. 
Devamını ondan dinleyin. 


Sizin İstanbul'unuzu anlatır mısınız? 

Annem 80 yaşında, şu anda Teşvikiye'de doğduğu evde yaşıyor. Ben de orada doğdum. Sanırım 80 sene önce doğduğu evde yaşama şansı bulan çok insan yoktur bu şehirde. 

O yüzden şanslıyım ki, 
İstanbul'u hep annemden ve anneannemden eskileri, Teşvikiye'nin bostan olduğu günleri dinleyerek büyüdüm. 
Şehrin hem dinamizmini 


seviyorum hem de 20 
senedir Kemer'de ormanda yaşadığım için o sakinliğe alıştım. Ormandan başka yerde yaşamayı hayal bile edemiyorum. 


İstanbul'u üç kelime 

ile tanımlamanızı istesek hangi kelimeleri seçerdiniz? 

Dinamik, delilik ve karmaşık. 
Ama güzel bir karmaşa. 
Benim hoşuma gidiyor. 


Bu şehirde yaşamanın en zor ve en güzel yanları neler? 

Kültürüyle, iklimiyle, tarihiyle İstanbul'un güzellikleri saymakla bitmez. Trafiği, hızlı göç alışı ve kalabalığı kaldıramayan altyapısı sebebiyle zorluklarını görsek de vazgeçilmez. 


Uzun süreden sonra 
İstanbul'da yalnızca 24 
saatiniz olsa, o 24 saati nasıl geçirirdiniz? 

Önce doğup büyüdüğüm yer olan Teşvikiye'ye giderim 


çünkü orası çok az değişiyor. 
Baktığınız zaman sokaklarda komşular bile aynı. Onun dışında Mısır Çarşısı'ndan girip Sultanahmet'i dolaşmayı, 
Eyüp'e, Haliç'e gitmeyi ve bir de vapurla Boğaz'ı gezmeyi isterdim. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 

Son dönemde üstünde düşündüğüm ve çok istediğim bir şey; çocuklar için bir bilim müzesi açmak. Bu meslekten emekli olsam kendimi buna adayabilir ve o güzelliği gençlere yaşatmak isterdim. 


Yabancı misafirlerinizi mutlaka götürdüğünüz mekanlar nereler? 

Tarzına göre değişiyor misafirlerime yaptığım programlar. Karaköy'deki otantik havayı çok sevenler de var, her geldiğinde mutlaka Sunset'te yemek isteyen de var. Ben her zaman bir tekne turu yaptırmak isterim çünkü İstanbul'a başka bir gözle bakmalarını sağlıyor. 
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Biz sinemacı olarak, herkesten daha farklı bölgelerine girip çıkığımız halde Istanbul'u biüremedik, sürekli şaşırtıyor insanı. İnsanın canı bu şehirde ölmek isiemiyor! 


SUZAN KARDEŞ 


Makyaj Sanatçısı, Müzisyen, Oyuncu 


İş hayatına gazetelerdeki fotoromanlar için oyunculara makyaj yaparak başlayan 
Suzan Kardeş, yıllar içinde İstanbul'daki sinema, dizi ve reklam sektöründeki pek çok karaktere sihirli dokunuşlarıyla hayat verdi. Demet Akbağ, 
Yasemin Yalçın, Cem Yılmaz, 
Ata Demirer ve Tolga Çevik gibi ünlü oyuncular, onun makyajları sayesinde farklı karakterlere büründü, başta Sezen Aksu olmak üzere pek çok müzisyen yine onun makyoajlarıyla sahneye çıktı. “Boş bir sayfaya yazılan hayale ortak oluyorum” 
diyor sanatçı. Tabii 47 
yaşındayken başladığı müzik kariyerinden de bahsetmeden olmaz. Bugünlerde yeni aloümü “Kardeş"in heyecanını yaşarken, her çarşamba Beyoğlu'nda 
Zarifide de sahne alıyor, İstanbulu yaşaya yaşaya bitiremiyor. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 
Dünyanın her yerinde ölebilirsin 


ama İstanbul'da insanın canı ölmek istemiyor. Çünkü bu şehir bitmiyor, tükenmiyor. Biz sinemacı olarak, herkesten daha farklı bölgelerine girip çıktığımız halde bitiremedik... 
Sürekli şaşırtıyor insanı. Bir 

de ben İstanbulun sabaha karşısını ve sabaha karşısını severim! Çok güzel bir mavisi vardır o saatte. Eskiden sabaha karşı Arnavutköy'den çıkar, yolda müzik dinleyip çay içerek Ahırkapı Feneri'ne, oradan 

da Rumelikavağı'na kadar giderdim. Haftada en az iki kez yaptığım bu tur beni çok mutlu ederdi. 


e kelimeleri seçerdiniz? 
İstanbul'da ölmek istemiyorum. 
İşte üç kelime! 


Bu şehirde yaşamanın en zor ve en güzel yanları neler? 

Zamanın İstanbul'da çok hızlı geçiyor olması en Zor 


yanı bence. En güzel yanı ise bana “İyi ki burada yaşıyorum” dedirtmesi. 


Uzun süreden sonra 
İstanbul'da yalnızca 24 
saatiniz olsa, o 24 saati nasıl geçirirdiniz? 
Muhakkak Avrupa yakası 
Boğaz'ını tercih eder, deniz kıyısında vakit geçirirdim. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 

Herkesi şıklaştırmak, güzelleştirmek, yolda gördüğüm fazla makyajlı insanların makyajını temizlemek isterim. Sade ama güzel renklerle giyinmelerini isterim. 


Yabancı misafirlerinizi mutlaka götürdüğünüz mekanlar nereler? 
Beyoğlu, Mısır Çarşısı, Boğaz bir de mutlaka Pierre Loti'ye götürmeye çalışırım. İstanbul oradan başka görünüyor. 
Oranın tarihi dokusunu tanısınlar isterim. 
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Bu şehirde hayai hiç bümiyor, sürekli canlı olmanız lazım. Örneğin 6ir eikinlk yaplığımız zaman oraya gelenlerin çoğu yeni eikinliğiniz ne olacak' diye soruyor. İşte insanların 


yenilik bekleniileri bu denli yüksek. 


ARHAN KAYAR dDf Kurucu Ortağı 


Üniversitede mimarlık okurken 

önce farklı mimarlara iş üreten ardından kendi işlerini yapmaya başlayan ve sonra da ortakları ile birlikte 1995 yılında Dream Design Factory (dDf)i kuran Arhan Kayar, İstanbul'da yaratıcı endüstrinin bir parçası olarak pek çok projeye 

imza attı; sanat, tasarım, yeme içme ve eğlence kültürü gibi alanlarda İstanbul'un yaşam tarzını tanımlayan hayaller üretti, onları hayata geçirdi. 
Gün geldi düzenlediği etkinliğe duyulan ilgiden İstiklal Caddesi'nin kapanmasına sebep oldu, gün 

geldi evinde düzenlediği partilerle günlerce konuşuldu. Ona bir sarayda da, köşe başındaki kahvede de rastlayabilirsiniz. Ama önce, bu sayfadaki rastlantınızın tadını çıkarın. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

Şehri 24 saat yaşıyorum. İstanbul 

hem çok dinamik hem de çok kaotik. 
Tabii ki böyle bir mega kentin getirdiği zorluklar var ama onun yanında da çok genç ve projelere açık. 


kelimeleri seçerdiniz? 

Dün, bugün ve gelecek. Tüm bunların füzyonu. 


en güzel yanları neler? 
Sürekli İstanbul'un dinamizmiyle 


boğuşup duruyorum ama bundan şikayetçi değilim. Bu şehirde hayat hiç bitmiyor. Örneğin bir etkinlik yaptığımız zaman oraya gelenlerin çoğu “yeni etkinliğiniz ne olacak” diye soruyor. İşte insanların yenilik beklentileri bu denli yüksek. 


saati nasıl geçirirdiniz? 

Kaldığım yerden devam ederim yaşamaya! İstanbulu parça parça yaşamıyorum. Her semtiyle, her kesimiyle yaşıyorum. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 
Ortağım Adsız Doğan Ekmekçi ile birlikte sürekli yenilik peşindeyiz. 
Hayal kurup onları nasıl 

hayata geçireceğimizi ve nasıl sürdüreceğimizi düşünüyoruz. 
Şimdilerde Eski Şapka Fabrikası ve civarında yeni bir tasarım merkezi kuruyoruz. Bunun dışında İstanbulda sakin zaman geçirmek en büyük hayallerimden biri. 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 
Kaçınılmaz olarak Beyoğlu, Boğaz 

ve Haliç. Zübeyir Ocakbaşına da götürürüm, Lucca'ya da götürürüm, Bebek Balıkçısı'na da giderim Büyükdere'deki Mer Balık'a da götürürüm. Mutlaka o zamanki güncel sergilere gidip evimizde yemek de yeriz. 


Farklı yerlere seyahai ettikçe Istanbulun değerini daha iyi görüyor insan, 
Istanbul 24 saat yaşayan bir şehir. Ben de bu lempo içinde, zamanın nasıl geçliğini anlamadan ama bu şehri çok severek 

yaşıyorum. 


ADSIZ DOĞAN EKMEKÇİ dDf Kurucu Ortağı 


Habitat buluşmasının 
Boğaz'daki kapanış şovu, 

Azra Akın'ın Dünya Güzeli olduğu yıl çekilen Türkiye 
Tanıtım Filmi (evet, hani şu atların köprünün üzerinden atladığı film), özel bir davet için Kuruçeşme'den Galatasaray 
Adası'na bir geceliğine kurulan köprü, İstanbul'da yapılıp Bodrum'a getirilen yüzer ada Epigue Island, 25 yıl boyunca alınan onlarca prestijli ödül ve daha niceleri... Adsız Doğan Ekmekçi, dDf çatısı altında ortakları ile birlikte kurduğu hemen hemen tüm hayalleri gerçekleştirdi, Türkiye'nin 

adını pek çok uluslararası platformda temsil etti. Ama yapacakları henüz bitmedi. “En az bir 25 yıl daha” hayaliyle gerçekleştireceği ilkleri şimdiden merakla bekliyoruz. 


Sizin İstanbul'unuzu anlatır mısınız? 

Farklı yerlere seyahat ettikçe İstanbul'un değerini daha iyi görüyor insan. İstanbul 24 saat yaşayan bir şehir. Ben de bu empo içinde, zamanın nasıl geçtiğini anlamadan ama bu şehri çok severek yaşıyorum. 
Umarım en az bir 25 yıl daha İstanbul'da ve Türkiye'nin başka şehirlerinde hayallerimizi gerçekleştirme şansımız olur. 


kelimeleri seçerdiniz? 
Boğaz, kalabalık, çok güzel. 


ve en güzel yanları neler? 
Trafik, kaos gibi sorunlar var elbette ama İstanbul bizim yaptığımız pek çok işin merkezi ve bu halini seviyorum. 


Uzun süreden sonra 
İstanbul'da yalnızca 24 
saatiniz olsa, o 24 saati nasıl geçirirdiniz? 

Güneşli bir günde Boğaz gezisi yapmak ve gençliğimdeki Bağdat Caddesi'nde yürümek isterim. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 

Daha çok yeşil alan olmasını hayal ediyorum. Bir de insanların rahatça bir araya gelebileceği geniş konser, etkinlik alanları görmeyi ve Taksim Meydanı'nın daha modem bir hale geldiğini görmeyi istiyorum. 


Yabancı misafirlerinizi mutlaka götürdüğünüz mekanlar nereler? 
Sultanahmet, Kapalıçarşı, İstiklal Caddesi ve Haliç turları olmadan olmaz. Bir de akşam Boğaz'ı gören Sunset, Ulus 29 gibi sevdiğimiz mekanlarda yemek. 
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Mesleki anlamda şu andaki tek ve buyuk hedefim bu şehre benzersiz bir değer katacak özel bir fesüval ile ilgili: Istanbul Komedi Festivali. 
Kasım ayında Istanbul'u Kafkafalarla 

donaimayı hedefliyoruz. 


22 yıl boyunca moda ve perakende 
alanında çalışan Meltem Kazaz, şu anda kurucusu olduğu Salt & Pepper Projeci ile kültür, sanat ve eğlence endüstrisine katkı sağlıyor. “Bu öyle bir iş ki; gününüzün, haftanızın, aylarınızın, yıllarınızın her anında sinema, tiyatro, sahne performansları ve konserler 

var. Sanatın bu farklı disiplinlerinin yaratıcıları ile temasta olmak, projeler için sürekli onlarla fikir çalışmak çok besleyici, çok eğlenceli ama bir o kadar da zorlu bir iş” diyor fakat BKM gibi bir 


Vay 


“Hayalciler Birliği” ile 


çalıştığı için kendini 


çok şanslı hissettiğini de söylemeden 


geçmiyor. BKM kağıt kurup, öyküler inşa e 


üzerinde hayaller dip sonra setlerde, 


sahnelerde bunları hayata geçirirken Kazaz da en başından itibaren bu 


hayallere ortak olup 


sonunda da 


başarıyı birlikte yaşamanın tadını çıkarıyor. Şu anda Organize İşler-? 


filminin hayalleri için hayalleri ve gerçeği 
İstanbulu dinledik. 


de olan Kazaz'dan buluşturan 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 
Benim için iki ayrı İstanbul var. Birincisi: Pazartesi'den Cuma'ya yaşadığım 


yoğun, hızlı, karmaşı 


k, kalabalık, 


renkli, eğlenceli bir o kadar da stresli İstanbul. Ama bunu seviyorum zaten. 


Günün her saati baş 


ka bir yerde olmak, 


günü geceye işim gereği mutlaka bir etkinlikle bağlamak ve bütün bunları 


yaparken binbir fark 


ilezzetin, müziğin, 


insan profilinin içinde yer almak bana heyecan verici geliyor. Diğeri ise hafta sonu bana adeta bir tatil köyü havası yaşatan ormanın, yeşilin içindeki sessiz, sakin İstanbul yani evim. Yıllar içinde 


MELTEM KAZAZ 


Salt & Pepper Project Kurucusu 


belli alışkanlıklar geliştirdim yemek, içmek, eğlenmek veya dostlarımla vakit geçirmek için, bunları çok değiştirmiyorum. Ama İstanbul'un kalbinde yaşayan sosyal biri olarak da tüm yenilikleri deniyorum. Bu şehrin bendeki karşılığı; “Şükür, dünyayı bir yerinden yakalıyorum.” 


kelimeleri seçerdiniz? 

Kaotik, vazgeçilmez, usanılmaz. 


Bu şehirde yaşamanın en zor ve en güzel yanları neler? 

Çok kültürlülüğü, tarihi ve eşsiz Boğaziçi bu şehrin en güzel tarofları. En zor tarafı ise mesofeleri daha da artıran trafiği ve kural bilmez sürücüleri. Başka derdim yok sanırım. 


yalnızca 24 saatiniz olsa, o 24 saati nasıl geçirirdiniz? 

Ah çok zor bir soru bu. Sadece aklıma yemek yemek geliyor. Bu nedenle günün her öğününü farklı bir lokasyonda 

ve her öğün için davet ettiğim farklı dostlarımla uzun yemekler yiyerek yaşardım ve geceyi Boğaz'ın ortasında bir teknede sabaha bağlardım. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 
Kişisel bir hayalim yok ama, profesyonel olarak bir hedefim var. Uzun yıllardır çalışan bir profesyonel olarak iş hayatımda hep çok değerli, birbirinden başarılı ve özel projelerin içinde yer aldım, çok çok kiymetli insanlarla çalıştım. Bu konuda çok şanslıyım. 


Mesleki anlamda şu andaki tek ve büyük hedefim bu şehre benzersiz 

bir değer katacak özel bir festival 

ile ilgili İstanbul Komedi Festivali. 
BKM'nin ilkini 2016 yılının Kasım ayında organize ettiği bu İstanbul Komedi Festivali'ne ilk günden dahil olduk. 
“Söyleyin de beraber gülelim” sloganı ile temelleri atılan festival, mizahın ulusal ve uluslararası pek çok ismini ağırlıyor. Bu yıl Kasım ayında üçüncüsü düzenlenecek. Yine birbirinden renkli isimler var. Örneğin Amerika'dan bayıldığım bir komedyen olan Jim Gaffigan gelecek. Onu İstanbulda canlı izlemek şahane bir anı olacak. 
Henüz çok genç bir festival. Yıllar içinde Montreal, Edinburgh, Melbourne, Leicester Comedy Festivalleri gibi İstanbullu da dünya komedi festivali şehirleri destinasyonuna sokmayı hedefleyen bu proje için çok büyük 

bir ekip çalışıyor ve bu ekibin 2690" kadın. Müthiş bir sinerji ve emekle yer yıl Kasım ayında İstanbulu kahkahalarla donatmayı hedefliyoruz.. Ve eğer önümüzdeki beş, altı yıl içinde, ülkemizin şartları da elverirse bu hedefimize ulaşacağız. Bu da benzersiz bir şehir olan İstanbula bence en büyük armağanlardan biri olacak. 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 
Bebek'te kahvaltı, Mısır Çarşısı civarında Türk Kahvesi, Kapalıçarşı'da alışveriş, Pera'da öğle yemeği, Çukurcuma'da 

bir öğleden sonra keşfi, Ulus sırtlarında akşamüstü içkisi ve akşama Boğaz'da balık. Sanırım bu biz İstanbullular için yabancı konuk ağırlamada bir ritüel. 
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Istanbul benim için Kültürel zenginlik, dinamizm ve karmaşayı temsil ediyor. En buyuk hayallerimden biri bu şehrin ikonik noktalarında, o noktalarla özdeşleşen şef restoranlarının olması. 


CİHAN KIPÇAK 


Spago İstanbul Executive Şef 


Bir yıldır Spago İstanbulun mutfağını yöneten Cihan 
Kıpçak, geleneksel Türk mutfağından tatları modern bir anlayışla yeniden yorumlama konusundaki ustalığıyla tanınıyor. 
İstanbulluların damak zevkinde önemli değişimler yaratan şef, “Farkındalığınız ne kadar yüksekse İstanbul'dan 

o kadar ilham alırsınız” 
diyor, “İstanbul bir yemek olsa ne olurdu” sorumuza hiç düşünmeden, gülerek 
“türlü” diye cevap veriyor. 
Spago'daki işi dışında kendi yarattığı bir mekan olan Zula için de çalışan Kıpçak'ın son projelerinden biri de Bomonti'de retro bir bistro yaratmak. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

İstanbul benim için karmaşa ve zenginliği ifade ediyor. 

İşim dolayısıyla birçok 

yere gidiyorum. Baktığım zaman hepsi çok güzel kompozisyonlar ama tek 

bir kompozisyonda her şeyi barındıran bir tek İstanbul var. 
Örneğin çoğu şehrin gece hayatı saat 02:00'de biter ama İstanbul sabaha kadar yaşıyor. 


Los Angeles'ta bile o saatte sokakta insan yok. Maçka'da yaşıyorum, evimi işime yakın bir yerde tutup motor kullanarak bu karmaşanın içinde uyumla yaşayabiliyorum. 


İstanbul'u üç kelime 

ile tanımlamanızı 

istesek hangi kelimeleri seçerdiniz? 

Dinamik, karmaşık ve zengin. 


Bu şehirde yaşamanın en zor ve en güzel yanları neler? 

En güzel yanı güncel olması. 
İster istemez her şeye karşı farkındalığınız oluşuyor. Belki bir köyde yaşasanız günler kendi kendine gelip geçer ama İstanbul'da İstanbul sizi yönlendiriyor, gündem neyse onu yaşıyorsunuz. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 

Özgür gibi görünen bir şehir İstanbul. Ama keşke insanlar her anlamda birbirine daha saygılı olsa. Eskiden öyleymiş ve çok daha güzelmiş. Bir de kendi mesleğim adına, şehrin ikonik noktalarında, 

o noktalarla özdeşleşen şef restoranları olmasını hayal 


ediyorum. Bu şehre çok iyi şefler geldi, şu anda da çok iyi şefler var ama bir şekilde hak ettikleri değeri bulduklarını düşünmüyorum. Bunun devlet politikası haline gelmesi gerekiyor turizm açısından. 


Uzun süreden sonra 
İstanbul'da yalnızca 24 
saatiniz olsa, o 24 saati nasıl geçirirdiniz? 

Büyük ihtimalle tarihini tekrar ele almak için sabah erken saatlerde Sultanahmet bölgesinden başlardım. Daha sonra Emirgan'a giderdim. 
Akşamı da Beşiktaş'ta ya da eskisi gibi olsa Asmalımescit'te bitirirdim. 


Yabancı misafirlerinizi mutlaka götürdüğünüz mekanlar nereler? 

En son önemli bir misafirimi Topkapı Sarayı'ndan gezdirmeye başladım 

çünkü İstanbul'u anlamaya oradan başlamak gerektiğini düşünüyorum. Ardından Kurtuluş'taki Adana 
Ocakbaşı'na gittik ki orası da bence İstanbul'un dinamizmini çok iyi yansıtır. Balıkçı olarak da genelde Sur Balık'ı tercih ederim. 
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Istanbul'da restoranlarıma yeni ve daha büyük restoran ve yiyecek - içecek, eğlence projeleri eklemeyı, yabancılara hitap eden bir fiıne-dıning resloranı ve bir olel açmayı hayal ediyorum. 


CEM MİRAP 


Lucca, Cantinery ve Lucca Catering'in Kurucusu 


Yemekleri, kokteylleri, müzikleri, servis kaliteleri ve konumlarıyla İstanbul'un yeme içme ve eğlence kültüründe adı altın harflerle yazılı olan iki mekan; Lucca ve Cantinery. Her ikisinin de hem İstanbulluların günlük hayatları içinde hatırı sayılır bir yeri var, hem de yurt dışından gelen yabancıların hayranlığını kazanıyorlar. Markalaşarak İstanbul'a değer katan bu iki mekanın yaratıcısı Cem Mirap, şimdilerde farklı bir lokasyonda, yeni bir Cantinery açmak üzerine çalışıyor. Ancak ne yaptıkları ne de yapacakları bunlarla sınırlı değil. Anlattıklarına kulak verin. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 
Benim İstanbullum genelde 


restoranlarım arasında; Bebek-Etiler-Ulus üçgeninde geçiyor. 
Boş vakitlerimde Adalar'a ve ormanlara gitmekten, Şile ve Kilyos'ta sörf yapmaktan çok zevk alıyorum. 


kelimeleri seçerdiniz? 
Büyüleyici, kaotik, eşsiz. 


ve en güzel yanları neler? 

En güzel tarafı şehrin deniz ile ilişkisi bence. En zor tarafı ise tabii ki trafiği ve dolayısıyla ulaşımdaki zorlukları. 


Uzun süreden sonra 
İstanbul'da yalnızca 24 
saatiniz olsa, o 24 saati nasıl 


geçirirdiniz? 

Şehrin tarihi kısmını gezip ordan da Boğaz'da tekne gezisine gider, Bebek'te inip Lucca'da bütün gece eğlenirdim. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 

Restoranlarıma yeni ve daha büyük restoran ve yiyecek - içecek, eğlence projeleri ekleme hayalim var. Yabancılara hitap eden bir fine-dining restoranı 

ve bir otel açmak da isteklerim arasında. 


Yabancı misafirlerinizi mutlaka götürdüğünüz mekanlar nereler? 

Kandilli Suna'da, Lucca ve Cantinery'de yemek, Boğaz'da tekne turu. 
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Kendi alanımda hangi işi yaparsam yapayım İstanbul'da yaptığım başka duruyor. Istanbul, işi olduğundan daha görkemli, daha değerli ve ışıklar içinde parlatarak daha güzel gösieren benzersiz bir zemin. Şahane bir 


uürin aslında. 


BERNA SAĞLAM NAİPOĞLU 


Bernaylafem İletişim ve Marka Danışmanlığı Kurucusu ve Ajans Başkanı 


İletişim sektörüne ilk adımını, halkla ilişkiler duayeni Betül Mardin'in yanında stoj yaparak atan Berna Sağlam Naipoğlu, uzun yıllar Vakko kuruluşlarında kurumsal iletişim direktörlüğü yaptı, 2004'te ise Fem Güçlütürk ile birlikte Bernaylafem'i kurdu. 
“İletişim çağı” olarak adlandırılan bir dönemde, onun yaptığı işin değerine paha biçilemez. Kurumsal bir markanın ya da bir bireyin dışardaki yüzünü, itibar yönetimini, konuşacağı dili planlıyor, insanlarla arasındaki köprü oluyor. Üstelik 14 yıldır genç meslektaş adaylarına bu işi öğretmek için çeşitli okullarda dersler de veriyor. Şehrin iletişimine yön verenlerden biri olarak nasıl mı yaşıyor? İşte cevaplar. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 
Ben İstanbul'u babamla sevdim. O kadar aşıktı ki şehre ben onun hayranlığından etkilendim önceleri. Uğruna şiirler yazdığı bir sevgiye sahipti. Sonra Ankara'dan İstanbula taşındık. Il yaşındaydım. O gün bugün ben de sevdalısı oldum bu şehrin. 
İstanbulun hem modern yüzünü hem 

de eski yüzünü çok seviyorum. En çok da kisini birbiriyle karıştırdığım günlerde keyif alıyorum. Örneğin Boğaz'da başlayıp sonra modern bir yapıda bir restoranda yemek yiyip, ardından Çukurcuma'da, Beyoğlu'nda, Eminönü ve Beyazıt'da ya da eski İstanbulun ara sokaklarında dolaşmak gibi.. Anadolu Yakası Boğaz'ını da çok severim. Çengelköy'de yaşadığım için sahilde yürüyüş yapmak, denizin güzel iyot kokusunu içime çekerek derin nefes almak benim için bir ayrıcalık. Rahmetli babam “İstanbul'un keyfini çılarmak için ile de çok paran olması gerekmiyor” derdi. O kadar doğru ki. Sahilde bankın üzerinde simit yiyip çay içmek, manzarayı seyretmek, yaklaşan bir martıyı, insanların güncel tempolarını izlemek de İstanbul'u 


yaşamanın farklı bir şekli. Hatta sadece sokakta dolaşmak bile bir senaryo, kitap konusu. İstanbulu gözlemlediğinizde 

size çok şey katan büyülü bir şehir. Tarih boyunca da enerjisi hep çok yüksek olmuş. 


İstanbul'u üç kelime ile tanımlamanızı istesek hangi kelimeleri seçerdiniz? 
Mistik, seksi, tarihi 


Bu şehirde yaşamanın en zor ve en güzel yanları neler? 

Her şeyden önce İstanbul'un hiç uyumuyor olması onu hem zor hem de güzel kılıyor. 
Dünyanın başka şehirlerinde herkesin aynı anda uyuduğu saatler vardır ama İstanbulun mutlaka uyumayan bir yeri oluyor. Sanırım çok kalabalık olması en zor yanı. Bu kalabalık trafiği etkiliyor, zaman yönetimini güçleştiriyor, satılan her ürün normal değerlerinin çok üstünde 

de fiyatlanabiliyor ya da altına inebiliyor. 
Bir kıstas yok. Kabul gördükce alıcısı 


oluyor. Yine de burada yaşamayı seviyorum. 


Bu enerjiden besleniyorum. Sihirli bir hali var. Sanki burada bir ömüre birkaç yaşam sığıyor. Normal insanların üzerinde eforla, çoklu hayatlar yaşanıyor. Zaman asla yetmiyor. 


yalnızca 24 saatiniz olsa, o 24 saati nasıl geçirirdiniz? 

Suyun üzerinde olmak isterdim. Hemen Boğaz'a gelip, çay içip, simit yiyerek martıları, Yeditepe manzarasını izler, oraları yaşar ve nefes alırdım. Mesela şu anda Süleymaniye tarafında hava şakayık kokuyor, Çengelköy'de ise her yerde yasemin kokusu var. İnsanlar havayı soluduğu zaman sadece oksijenle değil bambaşka kokularla besleniyorlar, bu çok güzel. Ruhu besliyor. Bir de 


sanırım eski İstanbul reçetelerinin olduğu restoranlarda yemek yemek isterdim. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 
İstanbul.un çok büyük bir cevheri 

ve odak noktası olduğu halde 

denizin yeterince kullanılmadığını düşünüyorum. Daha çok karadan işliyor şehir. Oysa iki yakayı birbirine daha sık bağlayan deniz araçları daha çok olsa şahane olurdu. Günü kabusa çeviren trafik derdini azaltırdı. İkinci hayalim, sokakta yaşayan insanların hayata kazandırılmasına yönelik çalışmaları hızlandırmak. Araba trafikte durduğu anda yanınıza gelen uyuşturucu bağımlısı insanlar var. Para verseniz bu maddeleri almaya devam edecek, vermeseniz 

ya küfür ediyor ya arabayı tekmeliyor. 
Korku ve şefkat hislerimiz birbirine karışıyor. Üçüncüsü de İstanbulu dünya markası olarak konumlandıracak özgün bir festival düzenlenmesi. Bütün ülkelerin gözünün üzerinde olacagı bir iş. Hakkım bitti ama dördüncü de şehrin güzelim silüetini bozan betonlaşmaya dur denilmesi. 
Yeşil azalıyor, talepten çok arz edilen beton yapılar şehri ele geçiriyor. 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 
Kültür mirasımızı yansıtan mekanları gezdirdikten sonra bir de Boğaz'da tekne turu yaptırırsanız zaten genelde “Nasıl 

bir şehirde yaşıyorsunuz” diye şaşırıyorlar. 
Hayran oluyorlar. Üzerine Türk mutfağının reçetelerini en güzel şekilde sunan klasik veya modernize edilmiş restoranlara götürmek ve Türk misofirperverliğini en iyi şekilde yansıtan Raffles Istanbul gibi bir otelde konaklatmak yetiyor. Tarihi yerlerini göstermek kadar modern yüzünü de bilmelerini ve yaşamalarını tercih ediyoruz. 
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Istanbul'da Katman Katman, üst usie yerleşen farklı keniler bir araya geliyor. Her köşesinde, 

her sokağında farklı şeyler keşfedilebilir. Benim için Kıtalar arasında denge sağlamaya çalışan bir kent. 


DENİZ OVA 


İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) - İstanbul Tasarım Bienali Direktörü 


2007'den beri İKSV'de çalışan, 2013'ten beri de İstanbul Tasarım Bienali'nin direktörlüğünü yürüten Deniz Ova, ekibiyle birlikte mimarlıktan süreç tasarımına ve hatta sosyal tasarıma uzanan pek çok alanda “tasarım” farkındalığını artırmayı hedefliyor. İki yılda 

bir yeni bir küratör eşliğinde 

sergiler oluşturuluyor, bienal sergisinin etrafında kavramsal çalışılarak programlar yaratılıyor, üniversitelerde konuşmalar, şehrin farklı noktalarında atölyeler düzenleniyor. Bu yıl düzenlenecek olan 4. İstanbul Tasarım Bienali'nin başlığı ise Okullar Okulu. Şimdilerde bu yeni proje için heyecanla çalışan Ova, bienal bir öğrenme platformu olabilir mi, olursa nasıl olur” gibi sorular üzerine kafa yorduğu dönemde, bizim de İstanbulla ilgili sorularımızı yanıtladı. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

Benim İstanbullum çok küçük diyebilirim. Toplu taşımayla 

ve yürüyerek gidebileceğim yerlerden oluşuyor. İşim ve evim bana göre İstanbul'un kalbi olan Beyoğlu'nda. Hafta sonları da küçük kaçamaklarla kıyı şeridinde devam 


ediyor hayatım. İstanbulda düzenli bir kaos olduğunu söyleyebilirim. 
Çünkü katman katman, üst 

üste yerleşen kentler burada bir araya geliyor. Her köşesinde, her sokağında farklı şeyler keşfedilebilir. 
Benim için kıtalar arasında denge sağlamaya çalışan bir kent. 


kelimeleri seçerdiniz? 

Huzurlu, heyecan verici ve sürprizli. 


en güzel yanları neler? 

En güzel yanı suyla temasının olması, iki kıtada olması. Çok eski bir kültür geleneği ve aslında çok güzel bir mimarisi var. Sanattan tasarıma, müzikten edebiyata pek çok şey besleyebilir sizi İstanbul'da. 
Zorluklarının çoğu ise aliyapı eksikliklerinden kaynaklanıyor. 
Belki çok daha önce, daha iyi bir şekilde geliştirilmiş bir toplu taşıma sistemi olsaydı hayat biraz daha kolay olabilirdi. Yine de ne kadar zor olursa olsun, trafikte kalıp suya bakınca nefes alıyorsunuz. 


Uzun süreden sonra İstanbulda saati nasıl geçirirdiniz? 

Çok güzel bir sergi gezmek, akabinde açık havada ya da Aya İrinide güzel bir konser dinlemek isterdim. Boğaz'da çay içmek, simit ve peynir yemek, martılarla birlikte şehri gezmek, ara sokakları dolaşmak, geceleri sokak satıcılarıyla kente faklı bir şekilde bakmak da güzel olurdu. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 
Keşke sanat anlamında daha 

fazla insana dokunabiliyor olsak 

ve sanata erişim daha kolay 

olsa. Bir de hayat hem merkezde hem de çeperlerde daha kolay olabilse.. Ama yoksa kent zaten kendi başına akıp gidiyor. Onu durduramıyorsunuz! 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 

Mutlaka Boğaz'a ve Beyoğlu'na götürüyorum. Ardından bütün güncel sanat mekanlarını gezdirmeye çalışıyorum. Mümkün mertebe Topkapı Sarayı ve Ayasofya turu yaptırmaya, bir de vakit olursa Kadıköy'e geçirerek iki kıtada yaşayan bir şehir hissini yaşatmaya çalışıyorum. 
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Istanbul 6ir şekilde sizi sahipleniyor. Özellikle de bir şeyleri iyi ve güzel yapıyorsanız Istanbul'a dokunabilirsiniz, o da sizi sahiplenir. Siz ondan vazgeçemezsıniz belki ama o da sizden vazgeçmez. 


27 yıldır moda editörlüğü ve stil 
danışmanlığı yapan Hakan Öztürk, işini “güzelleştirmek, düzenlemek 

e birbirinden farklı birçok şeyi bir araya getirmek” olarak tanımlıyor. 
oda dünyasına bir arkadaşının teklifi üzerine farklı dergilere 

çekim yaparak başlamış, ancak bu işte bu kadar ilerleyeceğini kendisi bile tahmin etmiyormuş! 
Onun işi sadece insanları değil mekanları da birbirinden farklı hikayeler içinde daha güzel ve büyüleyici göstermek. Bugüne 

dek Topkapı Sarayı'nın harem bölümünden Kırım Kilisesi'ne ve Osmanlı hamamlarına kadar İstanbul'da çekim yapmadığı 

özel mekan neredeyse yok. Tarihi Yarımada'daki yaşamlardan, iç içe geçen binalardan hatta duvardan çıkan bitkilerden bile ilham alıyor. 
Kendisi ayrıca bu çekimimizin de moda editörü. 


< 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

Nişantaşı doğumluyum. Hatta Nişantaşında evde doğmuşum. 


HAKAN ÖZTÜRK 


Moda Editörü 


Bu yüzden Nişantaşı'ndan vazgeçemiyorum ve nereye gidersem gideyim sonunda dönüp dolaşıp Nişantaşı'na geliyorum. 
Onun dışında, İstanbul'da su kenarı olan her yerde; özellikle Karaköy ve Galata'da yaşamaktan, çalışmaktan var olmaktan keyif alıyorum. 


kelimeleri seçerdiniz? 
Yorucu, biraz fettan, ikiyüzlü. Bir tane daha olsun; vazgeçilmez. 


ve en güzel yanları neler? 

En zor yanı çok kalabalık ve gürültülü olması. Herkes hep bir yere yetişmeye, bir şey yapmaya çalışıyor ve aslında bunu yaparken birbirini engelliyor. En güzel yanı ise aidiyet duygusu. Bir şekilde sizi sahipleniyor. Özellikle de bir şeyleri iyi ve güzel yapıyorsanız İstanbula dokunabilirsiniz, o da sizi sahiplenir. 
Siz ondan vazgeçemezsiniz belki ama o da sizden vazgeçmez. 


Uzun süreden sonra 
İstanbul'da yalnızca 24 
saatiniz olsa, 0 24 saati nasıl geçirirdiniz? 

Zaman ve mekan önemli 

değil, hayatı paylaştığım, 

birlikte olmaktan keyif aldığım arkadaşlarımla geçirirdim. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 

Bu şehirde çekim yapmak istediğim her noktada çekim yaptım içimde profesyonel anlamda hiçbir 

ukte kalmadı. Fakat İstanbulun yeşilliklere boğulduğunu, her yerde çiçeklerin olduğunu ve Boğaz'ın baktığımızda dibini görebileceğimiz kadar temiz olmasını hayal ediyorum. 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 

Karaköy tarafı, özellikle de Akın Balık. Kruvasan, benim de en çok gittiğim yer olduğu için... Mana'yı çok severim. Bir de Pandeli Restaurant'a götürürdüm. 


T 


Sullanahmei ve Ayasofyanın bulunduğu alanda bütün dunyanın canlı izleyebileceği bir klasik müzik konseri düzenleme hayalım var. O tarıhı dokunun içinde bunu gerçekleşürmeyi çok isterdim. 


SİYABEND SÜVARİ 


Özellikle rock ve metal müzik dinleyicilerinin büyük hayallerini gerçekleştiren bir isim Siyabend Süvari. 
Örneğin İnönü Stadyumu'nda 
düzenlediği Sonisphere 2010 
ile “büyük dörtlü” Metallica, egadeth, Slayer ve Anthrax'ı İstanbul'da hayranlarıyla buluşturdu. Bon Jovi'yi, Jennifer Lopez'i bu şehre getirdi. 
Dünyanın belki en stresli ama en eğlenceli işlerinden birini kriz, kaos, zorluk demeden 

20 senedir yapıyor. İşini de, 
İstanbulu da tüm inişleri ve çıkışlarıyla seviyor. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

Ben İstanbul'u çok sosyal yaşayan biriyim. Belki tek 

tek 'Şuraya gidiyorum, böyle yapıyorum!” diyemem ama genelde insanlarla iç içe olduğum kesin. 


Organizatör 


tanımlamanızı istesek hangi kelimeleri seçerdiniz? 
Kabalık, aşk, nefret. 


Bu şehirde yaşamanın en zor ve en güzel yanları neler? 

En zor yanı trafik ve kalabalık, azla kozmopolit olması, en güzel yanı da yine kalabalık ve kozmopolit olması. Herkesin kafasında “Bir gün sakin bir yere yerleşeceğim” fikri olabilir mesela ama ben yapamam. 
İstanbula alıştıktan sonra sakin bir hayat beni sıkar. 


Uzun süreden sonra 
İstanbul'da yalnızca 24 
saatiniz olsa, o 24 saati nasıl geçirirdiniz? 

Uyumam o 24 saat boyunca her şeyden önce. Gündüzümü sahilde, gecemi Beyoğlu'nda geçirirdim. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 


İnsan yapmadan önce 

ne kadar büyük şeyler yapabileceğini keşfedemiyor. 
Yapmak istediklerimin çoğunu yaptım sanırım aslında ama senelerdir Sultanahmet ve Ayasofya'nın bulunduğu alanda bütün dünyanın canlı izleyebileceği bir klasik müzik konseri düzenleme hayalim var. O dokunun içinde bir konser yapmayı çok isterdim. 


Yabancı misafirlerinizi mutlaka götürdüğünüz mekanlar nereler? 

Bir klasik Eski İstanbul turu yaptırıyorum her şeyden önce. Ama herkesin en çok etkilendiği aslında tekneyle Boğaz'ı gezmek oluyor. 
Özellikle Amerikalılar için bu kadar eski ve tarihi bir şehri görmek çok etkileyici. Bizim her gün içinde olduğumuz ama onların çok anlayamadığı bir durum iki kıtanın arasından geçmek. 
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Eskiden Istanbul'un gece Rayatı kalabalık partiler üzerine kurguluydu, şımdı daha çok Keyif üzerine kurgulu. 

Herkes evinin yanındaki küçük 

barlara ya da teraslara gitmeyi 

seviyor. Bodrum ve Alaçalı'da daha çok canlı müzik dinlemeye, Istanbul'da ise daha çok teras mekanı görmeye hazır olun. 


MERT VİDİNLİ 


Köşe Yazarı, Yeme- İçme Danışmanı 


İstanbul'un yaşam stili üzerine gözlemler yapan, bu gözlemleri kimi zaman gazetedeki köşesinden paylaşan, kimi zaman da Doğuş Grubu'nun d.ream adı altındaki yeme içme yatırımlarına danışmanlık vererek herkese aktaran bir 

eğlence köşifi Mert Vidinli. 10 yıl önce bir Ankaralı olarak geldiği İstanbul'da tek bir işe tutunmamış, dijital trendlerin de yükselişini yakalayarak kendine farklı iş 

dalları yaratmış. Gençlerin dilini yakaladığı, mekanlarıyla ilgili geri bildirimleri bile Instagram üzerinden topladığı için çok seviliyor ve 

takip ediliyor. Kendi gözünden bu şehri anlatmadan önce de yazın trendleriyle ilgili bize birkaç ipucu veriyor: “Eskiden İstanbul'un gece hayatı kalabalık partiler üzerine kurguluydu, şimdi daha çok keyif üzerine kurgulu. Herkes evinin yanındaki küçük barlara ya da teraslara gitmeyi seviyor. Bodrum ve Alaçatı'da daha çok canlı müzik dinlemeye, İstanbul'da ise daha çok teras mekanı görmeye hazır olun.” 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

Benim İstanbullum eskiden Tepebaşı-Nişantaşı hattıydı, son zamanlarda evimin yerini de değiştirerek Etiler-Bebek-Arnavutköy hattına kaydım. 
Eskiden daha çok kalabalıklar içinde yaşıyordum. Şimdi yeşillikler içinde olmayı, sahilde yürüyüş yapmayı spora gitmeyi ve gündüzleri Gabfoods gibi Boğaz'da sağlıklı yemek yapan mekanlarda yemek yemeyi seviyorum. 
Şehirde kendi küçük kaçışlarımı yarattım. 


kelimeleri seçerdiniz? 

Eğlenceli, yorucu ve çalışkan bir şehir. 


en güzel yanları neler? 

Zorlukları; trafiği ve insanlarla birebir iletişim kurmanın daha güç hale gelmiş olması. O kadar çok teknolojik iletişim kanalı var ki, teknolojinin içine gömülüp yüz yüze iletişimi unutur olduk. Ama İstanbul her şeyiyle 


hayran olduğum bir şehir. Bu yüzden çok seviyorum. 


saati nasıl geçirirdiniz? 

İlk önce Boğaz'da güzel bir otele yerleşir, hamama girerim. Ardından dünyanın tüm metropollerini yürüyerek dolaşan biri olarak, sahilden başlayarak yürürüm. Yeni mekanlara gider, insanların ne giydiğini, ne içtiğini, ne konuştuğunu keşfederdim. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 
İstanbul'da kendi festivalimi düzenlemek isterdim. Bir Burning Man olmaz belki ama Sonar gibi, Coachella gibi bir festival olabilirdi. Ve tabii ki 

en büyük hayalim turizmin yükseldiği, daha kozmopolit yapıda bir şehir. 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 
Balat, Kapalıçarşı, Hürrem Sultan Türk Hamamı, Nişantaşı'ndaki minik barlar, modern yeni nesil bir meyhane, Karaköy Lokantası, Soho House. 
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"Benim için İstanbul'da yaşamanın zor bir yanı yok. 
Olsaydı burada yaşamazdım 

zaten, Istanbul'daki Kalabalığın enerjisini çok seviyorum. Bu 


yüzden de şehrin içinde sürekli dolaşıyorum. 


Eğer Tamer Yılmaz'a “Kaç yıldır fotoğrafçılık yapıyorsunuz” diye sorarsanız, alacağınız cevap 
“Çok” olur! Haksız da değil. 

Onun fotoğrafçılık konusundaki deneyimi ne yıllarla ne de yaptığı işlerle sayılamayacak denli derin ve çok. 1999'da, eşi Ayten Alpün'le birlikte Fabrika Photography'yi kuran ve İstanbul'u profesyonel bir fotoğraf stüdyosu anlayışıyla tanıştıran Ylmaz; tarihi dokusundan, vahşiliğinden ve kargaşasından ilham aldığını söylediği İstanbul'da bugüne kadar belki binlerce moda ve reklam fotoğrafı çekti. Tıpkı İstanbul gibi, onun da enerjisi hiç bitmiyor! 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

Benim İstanbullum daha 

çok Avrupa kıtası aslında. 

1978 yılından beri bu şehirde 
yaşıyorum ama belki eski 
Ankaralı olduğum için, Boğaz kısmı hariç Anadolu yakasının büyük bölümü bana Ankara gibi geliyor. Haliç ve Eski İstanbul bölgesi, pek çok kişi için olduğu 


TAMER YILMAZ 


Fotoğrafçı 


gibi benim için de İstanbulu temsil eden klasikler. Bu şehirde o kadar çok yere gidiyorum ki, içinde o kadar çok dolaşıyorum ki, hiçbir zaman sabit bir yerim olduğunu söyleyemem. Bir bakıyorsunuz Pierre Loti'deyim, bir bakıyorsunuz Tarabya'da. 
Karaköy'ü, Galata'yı da çok severim. 


kelimeleri seçerdiniz? 

Kaos, Boğaz, kalabalık. 


ve en güzel yanları neler? 
Benim için zor bir yanı yok. 
Olsaydı burada yaşamazdım. 
İstanbul'daki kalabalığın enerjisini seviyorum. 


Uzun süreden sonra 
İstanbul'da yalnızca 24 
saatiniz olsa, o 24 saati nasıl geçirirdiniz? 

Gecesini kesinlikle Beyoğlu'nda ya da Karaköy'de geçirir, gündüz için de Nişantaşını ve Boğaz'ı tercih ederdim. Tabi yapılacak 


bambaşka şeyler de var ama bunlar benim klasiklerim. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 

Hazır kentsel dönüşüme girmişken İstanbul'da bütün sivil toplum kuruluşlarının birleşip şehrin dokusu ve yapısıyla ilgili düzenlemeler yapabilmelerini çok isterdim. Biliyorsunuz dünyadaki köprü şehirlerde kimse canının istediği yere istediğini koyamıyor. Her mahallenin bir rengi var. İstanbulda da böyle düzenlemeler yapılabilseydi çok iyi olurdu. Bunlar çok önemli. 


Yabancı misafirlerinizi mutlaka götürdüğünüz mekanlar nereler? 

Ayasofya ve Yerebatan Samıcı'na mutlaka götürürüm. “Bak biz neler yapabiliyoruz” demek için yemekte Mikla ve geleneksel kebap kültürünü gösterebilmek için Hamdi. Eğer geniş vakit olursa balıkçılardan Kahraman, daha az vaktimiz varsa, daha merkezi bir konumda olduğu için İskele Restoran. 
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Bana göre Istanbul'da yaşamanın hiçbir zorluğu yok. Çünkü ben sevdığımi her şeyiyle birlikte kabul ederim. 
Burada yaşayabilmek benim için ödül. 


ÖZLEM ZEHEBİ 


ÇABA Derneği Başkanı 


2004 yılında “büyük hayallerin 
gerçek olabileceği fikrinden doğan ÇABA Derneği, bugüne kadar pek çok sosyal yardım projesi, etkinlik ve kampanya düzenleyerek Türkiye'nin her bölgesinden farklı sorunlara çözüm getirdi. Florya Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezi, oku öncesi ve erken çocukluk eğitim hizmetleri vererek ihtiyaç sahibi ailelerin ve dezavantajlı çocukların hayatlarına dokunan ÇABAÇAM ve münferit olarak yapılan bağışlar bunlardan yalnızca bazıları... 
Hayatını dernek için çaba'layarak geçiren Özlem Zehebi İstanbulda annelerle, çocuklarla, gönüllülerle omuz omuza vererek, özveriyle başkalarının hayatlarına dokunuyor. Şehre yön vermenin 

en güzel yollarından biri bu olsa gerek... 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

İstanbul benim için ne ifade 

ediyor biliyor musunuz? Dünyanın en güzel yerlerine gitseniz de yatağınızı, yastığınızı özlersiniz ya, işte öyle bir duygu, büyük bir aşk, büyük bir tutku. Elbette her aşkta olduğu gibi ilişkimizde inişler çıkışlar var ama o aşk hiç bitmiyor. 


kelimeleri seçerdiniz? 
Heyecan, özgürlük ve macera. 


ve en güzel yanları neler? 

Bana göre hiçbir zorluğu yok çünkü ben sevdiğimi her şeyiyle birlikte kabul ederim. O yüzden zorluk diye 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bir şey kabul etmiyorum. Zor diye tarif edilen yanları bile benim için ödül. Burada yaşayabilmek ödül. 


saati nasıl geçirirdiniz? 
Kesinlikle Boğaz'ın çevresinde 

bir yerlerde geçirirdim çünkü 

eşsiz bir şehir gerçekten. Mümkün olduğunca tarihini solumaya çalışırdım. Bizden öncesi çok ilginçti, bizden sonra da farklı değerler katıldı. 24 saatte İstanbulu hiç uyumadan yaşamak isterdim çünkü burası da 24 saat yaşayan bir şehir. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 

İstanbul'un daha eşit bir şehir haline gelmesini hayal ediyorum. 
Çünkü bizler sosyal sorumluluk kurumları olarak sadece İstanbul'un belli başlı yerlerinde değil, her yerdeyiz. Farklı semtlerdeki yaşama koşulları biraz daha eşitlenebilse, özgürlükler birbiriyle örtüşse çok daha yaşanır bir şehir haline gelecektir. 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 

Daha çok yine Boğaz hattında oluyor. Tarihi mekanlarımız 

da zaten bütün yabancı misafirlerimizin ilgisini çekiyor. Keza damak zevkimiz, lezzetlerimiz, 

bize özel balık Lokantalarımız, 

et lokantalarımız var bütün 

bunları misafirlerimize tanıtmaya çalışıyoruz. İstanbul'un artık pek çok markası var. 


Istanbul'un uzak bölgelerinde yaşayan çocukların eğilimleri eksik, hayalleri fazla. ÇABA gönüllüleri olarak elimizden geleni yapıyoruz. 


ÖZLEM CANKURTARAN 


Çaba Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Acıbadem Maslak 


Hastanesi Başhekim Yardımcısı, VIP İlişkiler Koordinatörü 


Cerrahlar, işlerinin doğası gereği insan hayatına çok yakından ve birebir temas eden insanlar şüphesiz. 
Ancak Özlem Cankurtaran'ın insan hayatlarına olan dokunuşları hiçbir zaman mesleğinin getirdikleriyle sınırı kalmadı. Uzun süre ÇABA Derneği'nin başkanlığını yürüten Cankurtaran, “ÇABA olarak önce hedef koyup, bir yerin ya da kişinin ihtiyaçlarını belirleyip ondan sonra ihtiyaçları karşılamak üzerine projeler geliştiriyoruz. ” diyor. Hem ÇABA hem de başhekim yardımcılığını 

ve VIP İlişkiler Koordinatörlüğünü yürüttüğü Maslak Acıbadem Hastanesi vasıtasıyla İstanbulda pek çok insanın hayatını değiştiren Özlem Cankurtaran sevdiği her şeye aşkla bağlanan bir kadın. İstanbula beslediği duygu da aşktan daha azı değil elbette. 


Sizin İstanbulunuzu anlatır mısınız? 

Benim İstanbullum genç kızlığım. 
Çok aşık olduğum, aşk yaşadığım bir şehir. Şu anda 48 yaşındayım 
24 yaşından beri aynı adama aynı 
aşkla bağlıyım o yüzden benim İstanbullumda aşk, enerji, mutluluk, annem, babam, ablam, bütün sevdiklerim var. Bence bu şehrin bir enerjisi var ve ben o enerjiyi seviyorum. 


kelimeleri seçerdiniz? 

Aşk, enerji, tarih. 


en güzel yanları neler? 

En güzel yanı çok dinamik olması. 
Bizler de hayatı çok dinamik 


yaşıyoruz. Belki biraz şartlar da öyle gelişiyor, belki de siz hareketli olduğunuzda hayatınız da hareketli oluyor. Bu beni mutlu ediyor. Tüm büyük şehirlerde olduğu gibi İstanbul'da da altyapı, trafik gibi problemler var ama Londra'ya, Paris'e gidince trafikten şikayet etmezken İstanbul'da şikayet etmeyi doğru bulmuyorum. Bence en 

zor yanı gelir dağılımı. Bu yüzden biz dernek olarak hep ilk önce Anadolu'da bir şeyler yapmaktansa İstanbul'un uzak bölgelerine el uzatalım istedik. Anadolu çocuğu komşulukla, imeceyle bir şekilde yardım alıyor. 


Uzun süreden sonra İstanbulda saati nasıl geçirirdiniz? 
Rahatsızlandığımda tedavim için Amerika'daydım ve gerçekten 

24 saat olmasa da 48 saat için 
İstanbula gelmiştim. O zamanlar eşim Cüneyt'le Park Şamdan'a gitmeyi özler ve gelir gelmez oraya giderdik. Şimdi de olsa herhalde oraya giderim. Boğaz'ı görmeyi, Bebek'e gitmeyi de isterdim ama bütün bunlar olurken ailem, sevgilim ve en yakın arkadaşlarım da benimle olsun isterim. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 
İyi bir şehircilik ve çevre planı. 

Belki hayal gibi görünüyor ama zamanında yapılsaymış çok güzel olurmuş. 


götürdüğünüz mekanlar nereler? 

Sunset ya da 29'a götürüyoruz. 
Balat'ıda mutlaka görsünler isterim. 
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Istanbul insana istediği her duyguyu iailma imkanı veriyor. 
Farklı birçok renkle birlikte 


yaşamak, farklı ali kültürle birlikte olmak çok zeukl.' 


İBRAHİM ZENGİN 


Saç Tasarımcısı, no.21 Saç Stüdyosu Kurucu Ortağı 


Moda dünyasında çalışanlar, dergilere, reklam filmlerine ve kampanyalara çekim yapanlar, defilelerin kulisinde çalışanlar İbrahim Zengin'i çok iyi tanır. 
Tabii bir de saçlarının gerçekten stil sahibi olmasını isteyenler! 


Farklı yerlerde ras 


iladığınız pek 


çok ünlü ismin saçında da onun parmak izi var. Kendi deyimiyle “20 seneye yakın zamandır duygulara dokunuyor, kimlik kaygılı işler ortaya çıkarıyor, yeni arayışlar peşinde koşuyor.” Fakat eğer yine de sizin için gizli bir kahramansa, onunla tanışma ve no.21 Saç Stüdyosu'nun yolunu tutma zamanınız gelmiş olabilir. 


Sizin İstanbul'unuzu anlatır 


mısınız? 


Bütün çocukluğum İstanbulda geçti ve çok da hareketli sayılabilecek bir bölgesinde; 


Taksim'de geç 


ti. Mesela benim 


çocuk bahçem, bisiklete 


bindiğim yer G yüzden İstanb gerçekten çok 
Acısıyla tatlısıy yönünü yaşad 


ezi Parkı'ydı. O ul benim için derin bir yerdi. 
a çok fazla m. Çok tarih 


kokan bir yer, şu anda da 


Galata'da yaş 


yorum, ofisim 


Nişantaşında ama çok belirli bir çember içinde yaşıyormuşum gibi görünse de şehrin en ücra köşelerini de tecrübe ediyorum. 
Farklı birçok renkle birlikte yaşamak, farklı alt kültürle birlikte olmak zevkli. 


kelimeleri seçerdiniz? 

Hep, hiç ve feminen diyebilirim belki. Aslında şehre bir cinsiyet atfetmek istemiyorum ama kırılgan bir tarafı olduğunu da hissettiriyor bana. 


Bu şehirde yaşamanın en zor ve en güzel yanları neler? 

Sanıyorum herkes için ortak zorluğu trofiktir. En güzel yanı ise tatmak istediğin birçok duyguyu tatma imkanı vermesi. Farklı disiplinlere ulaşabiliyorsun. 


Uzun süreden sonra 
İstanbul'da yalnızca 24 
saatiniz olsa, o 24 saati nasıl geçirirdiniz? 
Muhtemelen çocukluğumun geçtiği yer olduğu için Gezi Parkını ziyaret ederdim. 


Çünkü canım çekiyor arada. 
Hafızamı tazelememi sağlıyor. 
Zihnim görsellikle daha kolay tetikleniyor. 


Şehirle ilgili bir hayaliniz var mı? 

Aslında Avrupa'da gördüğümüz gibi bisikletle gezebilmeyi daha tabana yaymak isterdim. Bir yandan ulaşımı kolaylaştıran, bir yandan da sağlığımıza iyi gelen bir araç. O tarafımız gelişiyor olsaydı başka yerlere de dokunur, tedirginliğimizi alırdı. 


Yabancı misafirlerinizi mutlaka götürdüğünüz mekanlar nereler? 

“Genius Loci” diye bir kavram var mimarlıkta. Mekanın ruhunu iade ediyor. Bunu hissettiğim bazı yerler var. Mesela Galata benim için öyle bir yer. Onun dışında sahil bizim lezzetimiz gerçekten. Boğaz'da bir tekne gezintisi her zaman çok hoş olur. Tarihi Yarımada'nın ise her sokağında ayrı bir hikaye var. 
İstanbul'un kendi varlığı, nerede olduğunun hiç önemi olmadan içinde olmaktan keyif alacağınız bir yer. 
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Liv Tyler Maxx Royal Kemer Resort'ta mükemmel bir güne başlarken... 


Tüm deneyimini izlemek için, www.maxxroyal.com adresini ziyaret ediniz. 
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Röportaj: Lara MUTLU 
Fotoğraflar: Pınar GEDİKÖZER Prodüksiyon: Aytül & Yonca 
Mekan: Tom Tom Gardens 
Catering: Cutie Cake Co. 
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Tom Tom Gardens'ın keyifli avlusunda tasarımcı dostlarımızla bir araya gelerek ALEM'in 25. yılını kutladık. 
Geriye birbirinden güzel fotoğraf kareleri kaldı. 
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Lokasyonun enerjisi, lasarımcı dosilarımla birleşince ortaya hem 

şahane bir sohbet hem de çok enerjik 

Joloğraflar çıktı. 
Ekibin heyecanı ve enerjisi fotoğraflardan anlaşılıyordur dıye düşünüyorum. 


-DILEK HANIF 


oeklördeki moda l(asarımcısı arkadaşlarımızla aile orlamı sinerjisinde buluşmak çok keyıflıydı. 
Herhangı birimizin evinde buluşmuşçasına samımı ve içlen bir orlam vardı. Aylul &9 
Yonca organızasyonu her zamankı gıbı 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bulmak harikaydı 


Tom Gardensta'büluşma ve sohbetetme imkanı 
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ALEM ile ilgili en sevdığım şev, her haberi presiyli bir şekilde okuyabilmem ve haftalık dergi olduğu için hep güncel olanı yakalayabilmek. 
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CATERİNG e EVENTS e RESTAURANT erPARSOSERİE 


fiveoclgök kitchen 


arika bir akşamüstü. 
- geçirdik. Cennet gibi bir 
© bahçe ve harika tâsarımcı 
© 0 dostlarımızla olabilecek 
© en güzel kutlamaydı. - 
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UĞUR'DA KAZANDIRIYOR 
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Aytul &2 Yoncanın harıka dokunuşu ile harıka bir avluda mulhuış keyıflı bir akşamuslu geçirdik. 
ALEM, görsel ve içerik kalitesiyle, vizyonuyla her yerde bakma isteği uyandırıyor. 


ALEM'in doğum gununu lasarımcı dosilarımızla sıcak 

ve samıumı bir daveile Kulladık. 

Dunyada haftalık yayınların sayısı azken Türkiye'de 

ALEM'in başarısıyla gurur duyuyoruz. 


—GAMZE SARACOĞGLU 


“Rl 


yu 


Bu davet o kadar sıcak, samımı, yaratıcı ve özenliydi kı, kalbimde dostlukların kıymetini hatırlatan biriz bıraktı.” 


-ARZU KAPROL 


Genel Yayın Yöneimeni'miz Gözde Yörükoğluna sımsıkı sarılan Gamze Saraçoğlu, 'Her çarşamba kahvem eşliğinde 


“Tom Tom Gardensta bizi şahane bir sofra karşıladı. 
Moda tasarımcısı arkadaşlarımla keyifli birkaç saat geçirdik. 


-BAHAR KORÇAN 
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Tasarımcılar, fotoğraf çekiminin ardından hep birlikte pastanın tadına bakmayı ihmal etmediler 


ok sevdiğimiz ve daima omuz omuza çalıştığımız ll tasarımcı ile Tom Tom Gardens'ta ALEM'in 25. 
yılını kutlamak için bir araya geldik. 
Herkesin birbirini görünce gözlerinin içinin parladığı sıcak, samimi ve bir o kadar da sohbeti bol bir buluşmaydı bu. Davetin en can alıcı noktalarından biri hiç kuşkusuz Aytül & Yonca'nın Luxuria tasarımlarıyla hazırladıkları masaydı. Tabii bir de Cutie Cake'in catering'ini ama özellikle de orman meyveli ALEM 25 yazılı pastasını unutmamak lazım. Pasta o kadar leziz görünüyordu ki, davetin sonunda başta Niyazi Erdoğan olmak üzere herkes pastanın tadına bakmaya koyuldu. 
Kadehler ALEM'in 25. yılı şerefine kalktı. Yıllar yıl omuz omuza çalıştığımız tasarımcılar ile samimi bir davetle bir araya gelmek hepimiz 


için keyifli bir mola oldu. Tasarımcılara ALEM ile ilgili en sevdikleri şeyin ne olduğunu sorduğumuzda Gül Ağış'ın yanıtı, “ALEM ile ilgili sevdiğim şey, sıcaklığı ve samimiyet duygusunu doğrudan herkese geçirebilmesi” oluyor. Niyazi Erdoğan ise, “Ben derginin en çok moda haftalarında çıkan özel sayılarına bayılıyorum. Hala birçoğunu saklıyorum” diyor. Şansım Adalı ise bu soruya, “ALEM, çocukluğumdan beri ismine ve cismine aşina olduğum bir dergi. 
Cemiyet haberleri bir yana ben en çok sanat, seyahat, güzellik ve moda içeriklerini beğeniyorum” diyerek cevap veriyor. Gamze Saraçoğlu ise, “Her çarşamba kahvem eşliğinde ALEM'in yeni sayısını okumak en sevdiğim şey. Derginin uzun yıllardır tasarım ve tasarımcıyı destekleyen yayın anlayışını takdir ediyorum” diyor. 


Menüde neler vardı? 


- Ballı Hardallı Panini 

- Bresolalı Ekler 

- Somonlu Ekler 

- Jambon Mantarlı Kiş 

- Keçi Peynirli Pancarlı Makaron 
- Orman Meyveli Pasta 


Turkcelhrle 
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Son çeyrekte lürkiye'de 


Türkiye çağdaş sanat piyasası hala ülkemiz gibi gelişmekte. Hem de çok iyi yönde. Fuarlar, bienaller, sanatçı sayısındaki artışlar ve bu rakama yetişemeyen galeriler, sanat yayınları ve koleksiyonerler derken son çeyrekteki başarıları, başaranlara sorduk. 


4 anat tarih” dediğimiz terim 

henüz Türkiye için pek yeni. 

1882'de, sanat tarihçisi, arkeolog, 

müzeci, ressam Osman Hamdi 
Bey tarafından kurulan ve 1928'de Güzel Sanatlar Akademisi adını alan Sanayi-i Nefise Mektebi, Türkiye'de akademik anlamda sanat tarihi eğitimini başlatsa da, bu kavramın günümüzde yaygın olarak kullanılması biraz daha sonraları, 1980'leri bulacaktır. Daha da yakın geçmişe, 80'lerin sonu 90'ların başına gidersek, sanat tarihi bölümlerinin Türkiye genelinde üniversitelerde açılmalarına tanık olabiliriz. 
Hem de en ücra köşelerinde bile. Türkiye'de 


Menekşe Gülben ÇAPAN - gulbencapan&gmail.com 


çağdaş sanat her coğrafyada olduğu gibi ülke politikasına doğru orantılı olarak evriliyor. Tam da bu süreçte, Amerika - Rusya arası soğuk savaş bitiyor, Türkiye'de “80 darbesi yaşanıyor. Dönemin başbakanı Özal'ın “dışa açılma” çabalarıyla Türkiye, küreselleşmenin beşiğinde büyüyor. Bu kültürel büyümenin sonucunda İstanbul haritada bir metropol olma sıfatına layık görülmeye başlıyor. Sanat işte tam da 

bu noktada çağdaş'laşıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 1987 yılında ilk bienalini Beral Madra küratörlüğünde gerçekleştiriyor ve İstanbul Bienali, farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler 


arasında görsel sanatlar alanında İstanbul'da bir buluşma noktası oluşturmayı başarıyor. 1995 yılında Rene Block'un küratörü olduğu 4. İstanbul Bienali Türkiye'de bienal sistemindeki değişimi de beraberinde getiriyor. Block ve sonrasında, bienal tek küratörlü sisteme geçiş yapıyor, sergiye katılacak olan tüm sanatçıları belirleme hakkı farklı ülkelerden küratörlere değil tek bir küratöre veriliyor. İKSVnin şimdiye dek düzenlemiş olduğu 14 bienal, her iki yılda bir çağdaş sanatın yeni eğilimlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan önemli bir bilgi ise, Fransa'nın en büyük 


güncel sanat merkezlerinden Palais de Tokyo'nun kurucularından olan ve hala Montpellier Contemporain'in direktörlüğünü yürüten Nicolas Bourriaud'nun 14 Eylül - 10 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 16. İstanbul Bienali'nin küratörlüğünü üstleneceği. Türkiye sanatında 

çok katkısı olan ilk ve tek modern müzemizin 

de tohumları 1987 yılında bienali takiben atıldı. 
Bienalin, İstanbul sanat ortamına getirdiği ilgi 

ve dinamizmden etkilenen İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı, İstanbul'da daimi bir modem sanat müzesi kurmayı hedefleyerek İstanbul Modern'i hayata geçirdi. Geçtiğimiz günlerde Galataport projesi sebebiyle Pera'da geçici bir mekana taşınan 


İstanbul Modern'de son dönemlerin en ünlü 


Daha da yakın geçmişe, 
8O0'lerin sonu 90O'ların başına gidersek, sanat tarihi bölümlerinin Türkiye genelinde üniversitelerde açılmalarına tanık olabiliriz. 


ediyor. Kurumlar ve kişiler olarak uluslararası platformlarda çok daha fazla yer almamız gerekir. Sanatçılar yurt dışında sergi açabilmeleri, galerilerin fuarlara katılmaları, koleksiyonerlerin, küratörlerin yurt dışındaki çeşitli kurumların 

karar mekanizmalarına girmeleri yönünde hareket etmeliyiz. Bugün hala bunların eksikliği yaşanmaktadır. Önümüzdeki yılları bu sektörün kurumsallaşma ve uluslararası ilişkilerini geliştirme dönemi olarak görüyorum. Yeni müzeler, sanat merkezleri, sergi alanları açılacak. Mayıs 2018'de TİM bünyesinde kurulan Hizmet İhracatçıları Birliği Sanat ve Kültür dünyasındaki en kuvvetli sektörel örgütlenmeyi sağlayacak ve mevcut sorunların çözümü yanında sektörün gelişmesi için gerekli kararları da alacağına inanıyorum. 

Bu örgütlenme yurt dışındaki etkinlikleri destekleme yanında başta vergisel olmak üzere birçok mevcut engelin kaldırılması yönünde hareket edecektir. Bu engellerin içinde sanat ve kültür kurumsal altyapısının gelişmesi amaçlı eksik olan teşviklerin ortaya çıkarılması vardır. 
İstanbula odaklanmış olan sanat endüstrisinin ülkenin diğer bölge ve kentlerine de mutlaka yayılması gerekmektedir. Bu amaçla özel sektör teşvik edilmelidir. Bu vakıf, planlama sürecinden başlayarak uygulamalarını da yine ülkede eksikliğini gördüğümüz paylaşma ve birlikte karar üretme” anlayışı ile sürdürecektir.” diyor Ali Güreli. 
Teşvik bir sistemin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için şüphesiz ki çok önemli. Bu doğrultuda unutmamak gerekir ki, yıllardır piyasamızda 


devlet desteği o 


maksızın, hiçbir kurum ya da 


sponsor olmaksızın Türkiye'deki sanatın evrilmesini 


sağlayan birçok 
Cologne, Basel 
London, Armory 


galeri oldu. Art Basel, Art 
Hong Kong, Art Brussels, Frieze Show gibi dünyanın en önemli 


heykeltıraşlarınd işleri sergileniyor. 


ve çağdaş sana 


an İngiliz sanatçı Tony Cragg'in Hemen akabinde 2005 yılında Türkiye'nin tek çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul, Ali Güreli tarafından kuruldu. Her yıl Eylül ayında, Lütfi Kırdar Kongre Sarayında yer alan 


ti galerilerinin, sanatçılarının ve 


koleksiyonerlerinin buluşma noktası haline gelen, şehre müthiş bir enerji yayan fuarın yönetim kurulu 


başkanı Ali Güre vergi sorununu VW 


, fuarda yıllardır süregelen e galerilerin yurt dışı fuarlarına 


katılımı için devlet desteğinin de artık mümkün 


olacağını müjde 


edi. “Contemporary Istanbul 13. 


yaşına geldi. İlk on yılda birçok değişiklik yaşandı, 


bir sanat pazarı 


oluşmaya başladı. Sanatçıların 


ve galerilerin yanı sıra koleksiyonerlerde de 'uluslararasılaşma/” süreci gelişmeye devam 


fuarlarına sayısız katılan galerilerimiz var. 
Hiçbirinin başarısı yadsınamaz fakat bir tanesi var ki duruşuyla, sergileriyle ve kimliğiyle kendinden çok sistemi kazandırdı. Galerist'in kurucusu ve bugünkü Pilevneli Galeri'nin ve Türkiye'nin en önemli sanat yayını Istanbul Art News'un sahibi olan Murat Pilevneli'den efsaneleşen “Galerist” gerçeğini dinliyoruz. “İzninizle 2000 öncesine girmektense Galerist sonrasına bakmak istiyorum. 
Galerist, Türk sanat ortamında çok önemli bir mihenk taşıdır. Satılamaz, bir galeride gösterilemez diyebileceğiniz, neredeyse her türlü teknikte yapılmış eserleri sergileyip, bunu satılabilir hale getiren bir kurum oldu. O dönemde bienal işi gibi tabirler vardı; yani uçuk kaçık, sadece bienalde gösterilen işler. Galerist bir kere bu algıyı yerle bir etti ve galericilik algısını tamamen değiştirdi, tek veya iki yöneticili, ev hanımıyken galerici olmak istemiş gibi görünen kişilerin galerilerinden kurumsal, 15-20 kişinin çalıştığı, 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İKSV'nin şimdiye dek düzenlemiş olduğu 14 bienal, her iki yılda bir çağdaş sanatın yeni eğilimlerini bir araya getirmeye devam ediyor. 


müşteri temsilcilerinin, satış, PR, lojistik gibi farklı alanlarda uzmanların içinde yer aldığı bir galeri yarattı. Yepyeni bir kuşağın ortaya çıkmasın sağladı; kimsenin duymadığı, bilmediği gençleri gösterdi. Bu önemli bir detay. Çünkü katma değerler yaratmaktansa hep var olana gitmek gibi bir alışkanlık vardı. Leyla Gediz, Haluk Akakçe, Taner Ceylan, Erinç Seymen, Elif Uras, Evren Tekinoktay, Güçlü Öztekin veya Ergin Çavuşoğlu bu isimlerden sadece birkaçı. Galerist, yeni kurulan birçok galeri için bir rolmodeli oldu. Şöyle düşünün ikisi, üçü haricinde bugün var olan 

g 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alerilerin neredeyse tamamı Galerist sonrasında uruldu. Galerist, galericiliğin profesyonel bir iş olduğunu ve de bu işin ticaretinin yapıldığını gösterdi; buna bağlı olarak da birçok insanın galeri açma hevesine sebep oldu. Keza Galerist ilk defa etkin şekilde uluslararası sanat fuarlarına katılarak Türk sanatçıları yurt dışında taşıyan galeridir. O dönemde bugüne nazaran yurt dışında çok fuarı yoktu, oralara girilmesi bugüne nazaran da hayli zordu. Şu anda dünyada o kadar çok fuar var ki rekabet var. Her galeri için artık mutlaka rahatlıkla katılabileceği bir fuar var, ancak o dönemde yoktu. Galerist, ArtBasele ve buna bağlı Miami ve Hong Kong, Frieze, Fiac, ArtBrussel, ArtDubai gibi aklınıza gelebilecek neredeyse tüm fuarlara Türkiye'den ilk katılan galeri oldu. Ancak tüm bunları söylerken iki kurumun hakkını yememek lazım ve onları anma gereği hissediyorum; ilki 1975 yılında kurulan Galeri Baraz, ikincisi de Galeri Nev'dir” diyor ve sisteme katkıda bulunduğu projeleri sorduğumuzda hepsini sıralıyor; “Mesela Galerist ismini taşıyan ve 


sonra ArtUnlimited olarak dönüştürdüğüm yayın, keza piyasanın görünür kılınması ve katma değer yaratması için kurduğum IstanbulArtNews. Mesela DDHFin 2006'da düzenlediği Artlstanbul'da, koleksiyonerliğin teşvik edilmesi için, sanırım 000m2lik alanda, aralarında Ömer Koç, Füsun-Faruk Eczacıbaşı, Saruhan Doğan, Sevda-Can Elgiz, Bilge-Haro Cümbüşyan, Banu-Hakan Çarmıklı'nın bulunduğu koleksiyonerlerin sergisini yaptım. Sonrasında birçok koleksiyoner için bu sergi teşvik kaynağı oldu. Sonrasında yine fikir babalığını yaptığım ve 2016'da Contemporary Istanbul sırasında düzenlenen “Collectors” Stories” sergisi gerçekleşti. 
Mesela ArtBasel'in Türkiye'de popülerleşmesine katkıda bulunan en önemli etmen Galerist olmuştur. Galerist ilk kez 2004'te LISTE sanat fuarına katıldığında Basele iki - üç aile haricinde Türk gitmezdi. Sonrasında Basel'e gitmek büyük bir olaya dönüştü. Mesela Beral Madra yıllarca Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nu son 
derece zor şartlar altında organize ediyordu. 2004 
yılında Beral Hanım'a Türkiye Pavyonu'nda Hüseyin Çağlayan sergisini yapmamızı önerdim ve kabul etti. 2005 yılında Türkiye'nin bugünkü gibi sabit bir binası yoktu Venedik'te ve biz Grand Canal'ın üzerinde bir Palazzo kiraladık. Türkiye Pavyonu'na Sibel Asna'nın o yıl katkısı büyük çünkü sponsor olarak Garanti Bankası'nı bize kazandırmıştı. Binanın cephesine yerel otoritelerin engellemelerine rağmen Çağlayan'ın işinde rol alan Tilda Swinton'ın dev bir afişini astık ve ciddi bir başarısı oldu. Sanırım o yıl Venedik Bienali Türkiye'de ilk defa ciddi şekilde algılandı. Zaten 


sonraki bienale İKSV talip oldu. Bugüne baktığımda ise, 2011-2012'den beri piyasa önemli bir düşüş yaşadı. Sadece eser fiyatlarında kayıplar olmadı, yerel alıcı kaybı da yaşandı. Piyasada ciddi bir yorgunluk görüyorum. Ancak diğer taraftan bugün bir sektör var karşımızda; birçok galerisi, olmadığı kadar çok sanatçısı, müzesi, sanat fuarı olan bir Türkiye -ki bunları aslında Türkiye'nin büyüklüğüyle orantıladığınızda halen çok az-. Galericilerin müthiş dirençleri var; Zilberman, Pi Artworks gibi galerilerimiz Berlin'de, Londra'da şubeler açtı, yurt dışı fuarında sanatçılarını göstermek için çaba sarf ediyorlar. 
Ali Güreli, Türkiye'nin yurt dışında tanıtılması için inanılmaz çalışıyor. Sanatçılar üretmeye devam ediyor ve cevabıma belki karamsar başladım ama pozitif bitireceğim; gelecek dört-beş yılda Türk sanat piyasası daha da büyüyerek ciddi bir sıçrama yapacaktır. Son 25 yılda çok şey yapıldı. 
Hatta var olan kurumların neredeyse yüzde 99'u bu 25 yılda ortaya çıktı. Aklıma bir tek şu geliyor. 
Bahsettiğimiz ne sanatçı ne de buna bağlı oluşumlar, hiçbiri tek başına olmuyor, hepsi birbiriyle bağlantılı. Tek diye bir şey yok, hiç kimse de başkası olmadan olamaz. Herkesin kendi dünyasında en iyisi olabilmesi için birlik, beraberlik çok ama çok önemli. Rekabet iyidir, olmalıdır ve kötü değildir. Ne zaman bu algılanır ve içselleştirilebilirse işte o zaman o bahsettiğim büyük sıçramayı gerçekleştireceğiz.” diyor Pilevneli. 
Pilevneli'nin bahsettiği gibi Türkiye çok yol katetti ama bir o kadar daha yolu var. Özellikle sanatçılarımıza baktığımız zaman bu başarıyı çok daha net görebiliyoruz. Çağdaş sanat 


beğenilmektense anlaşılmayı bekleyen bir akım olarak, anlaşıldığı herkes tarafından iletişim kurmayı başarıyor. Her ne kadar ulusal diller kullanılarak üretilse de, çağdaş sanat günümüzde ulusallığı terkederek, küreselliğe emanettir. Bu küreselleşmenin sonucunda da başarı daha çok Batı ile özdeş bir hal aldı. Ne kadar çok yurt dışında uara katılır, sergi açar ve yabancı koleksiyonerler tarafından tercih edilirseniz o kadar başarılısınız. 
Böylece sanatçıların her biri Türkiye sınırlarını zorlayarak yurt dışını hedefliyorlar. Her ne kadar bunun önderliğini üstlenecek kurumların sayısı çok az olsa da, sanatçılar yine de “küreselleşmeyi” başarıyorlar. Uluslararası bienallere, fuarlara, galerilere, workshop'lara davet üzerine çağrılan Ahmet Öğüt, Ardan Özmenoğlu, Vahap Avşar, Halil Altındere, Yaşam Şaşmazer, Seçkin Pirim, Şener Özmen, Taner Ceylan ve daha birçok isim mevcut. 
Geçtiğimiz Şubat ayında, Galerie Paris - Beijing sadece Türkiyeli sanatçılara özel bir sergi düzenlemişti. Fransız sanat eleştirmeni Yann Perreau'nun küratörlüğünde gerçekleşen sergide, Halil Altındere, Yeşim Akdeniz, Volkan Aslan, 

ehtap Baydu, Antonio Cosentino, Gözde İlkin, Yaşam Şaşmazer, Güneş Terkol ve Mehmet Ali Uysal'ın işleri gösterildi. Yurt dışında görünürlük kazanan bu sanatçıların en başında, 1980'lerin sonunda Fransız Hükümeti tarafından burs kazanarak Paris'te yaşama ve sanatını orada üretme fırsatı bulan İsmet Doğan geliyor. Eleştirel işleriyle tanınan İsmet Doğan'a son 25 yıllık sanat ortamını kısaca özetlerken, “Burada çağdaş sanat dünyası 90'lı yıllara kadar akademi ve akademik olanın etkisi altındaydı ve iktidardı. 90'larda bu durum bir kırılmaya uğradı. 2000'lerde bu duruma karşı çıkan grup kavramsal sanatı öne çıkararak 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Yıllardır piyasamızda devlet desteği olmaksızın, hiçbir kurum ya da sponsor olmaksızın Türkiye'deki sanatın evrilmesini sağlayan birçok galeri oldu. 


baskın oldu. Şimdi ise çoklu bir yapıya doğru gidiyor sanat ortamı. Sanat nesnesine yatırım yapılması özellikle medyada planlı olarak yıllarca işlendi. Ama neyin iyi sanat olduğu neyin kötü sanat olduğu asla tartışılmadı. Şimdi ise bir ayıklama süreci içindeyiz.” diyor. 
Türkiye'nin ilk galerilerinden Ankaralı Siyah Beyaz Galeri'nin Kurucusu Fulya Sade günümüzde her şeyin daha çok pazar mantığı 
ile ilerlediğini vurguluyor, “Öncelikle bundan 25 
yıl önce Türkiye'deki çağdaş sanat piyasasının aktörleri yalnızca sanatçılar, galeriler ve koleksiyonerler iken bugün bunların yanında müzelerin, fuarların, sanat simsarlarının, profesyonel koleksiyonerlerin, kurum koleksiyonlarının ve müzayedelerin eklenip aktörlerin çoğalmasıyla piyasanın o zamanki masum halini yitirdiğini söyleyebiliriz. Özellikle de müzayedeler spekülasyonu artırıp pastadan en büyük payı kapma peşinde ve şu anda piyasa koşulları yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde benzer bir şekilde. Ben bir eserin sanatçının atölyesinden çıktığı anda masumiyetini yitirdiğine inanırım, fakat Türkiye'deki ilk çağdaş sanat fuarının 1991 yılında yapıldığı ve katılan yaklaşık 30 galeri olduğunu ve bunların çoğunun da banka galerisi ve kurumsal galeri olduğunu düşünürsek o zamanki piyasanın ne kadar küçük olduğunu anlayabiliriz.” diyor. 

Son çeyrekte, Sabancı Holding'e ait olan Akbank'ın kar amacı gütmeyen sanat merkezi Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde önemli sergilere imza atmış, geçtiğimiz yıllarda Louise Bourgeois gibi uluslararası bir sanatçının da kapsamlı sergisine ev sahipliği yapmıştır. 
Akbank'ın yanı sıra, Yapı Kredi, Borusan Sanat, Garanti Platform, Proje Al-Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, Sabancı Müzesi, Pera Müzesi, Salt, Santralistanbul gibi kurumlar çoğaldı. Her 

biri de İstanbul bir sanat metropolü haline getirmek istermişçesine başarılı sergilere yer veriyorlar. Sabancı Müzesi Anish Kapoor, Ai Weiwei, Miro, Dali, Monet gibi birçok sanatçının işlerini seyirciyle buluşturmuştu. 2010 yılında İstiklal Caddesi üzerinde açılan ARTER aynı zamanda Dolapdere'de bir süredir inşaatı devam eden ve bu yıl sonbaharda açılması beklenen Vehbi Koç Vakfı Sanat Müzesi'yle 

aynı isimde olduğu açıklandı. Demet Sabancı Çetindoğan ise Sütlüce'de çağdaş sanat müzesi 
yaptırıyor. Bütün bu gelişmeler tabii ki son 25 
yıllık birikimi sonucunda gerçekleşiyor. 

2011 yılında Türkiye iki önemli kurumu daha 
kazandı. SPOT Projects, kültür ve sanat dünyasını yakından takip etmek isteyen sanatseverler 

için kurulan bağımsız bir sosyal girişim olarak Tansa Mermerci Ekşioğlu, Zeynep Öz ve 

Laura Carderera tarafından hayata geçirildi. 
Eşzamanlı olarak Füsun Eczacıbaşı Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi olarak bilinen SAHA Derneği'ni kurdu. Bugün ülkemizde birçok sanatçının işlerini üretmesinde ve birçok projeye katkı sağlayan dernek olarak uluslararası 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Türk sanatçıların dünyaya açılması, yurt dışındaki sergi, müze ve fuarlarda yer almaları, dünyanın en önemli sanatçılarının ülkemizde sergi açmaları, sanat adına son 25 yılın en önemli gelişmeleri. 


platformda da saygın bir yere sahip. Bu durumda, SAHA'ya ve SPOT'a hem çok büyük sorumluluk düşüyor hem de çok büyük bir alkışı hakediyorlar. SAHA'nın da desteğiyle gerçekleşen son dönemlerin en çok ilgi gören bir diğer önemli sanat etkinliği de Mardin Bienali. 2010 yılından bu yana Döne Otyam küratörlüğünde Mardin Bienali düzenleniyor. Geçtiğimiz haftalarda son bulan 4. Mardin Bienali'nde Taner Ceylan, Cengiz Tekin, CANAN, İpek Düben gibi birçok başarılı 
Türkiyeli sanatçının işlerinin yanı sıra 1985 
yılında sevgilisi tarafından balkondan itilerek hayatını kaybeden Kübalı sanatçı Ana Mendieta'nın da üç adet video enstalasyonu sergilendi. Mardin, kiliseler ile camilerin iç içe gökyüzünü selamladığı, kozmopolit halkıyla Doğu'da sanatı 


kucaklamak adına seçilmiş en doğru şehir. 


Bugün dünya tarafından ay 


genelinde milyonlar nıanda izlenebilen bienal 


ve fuarlar bundan 25 yıl önce bu denli görünürlüğe sahip değillerdi çünkü o yıllarda sosyal medyanın esamesi 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izleyerek hiç o olabiliyoruz. B 


geliyor ve her 


. Günümüzde birçok şeyi sosyal medyadan takip ettiğimiz gibi, bienal, sergi, fuar gibi birçok sanat 


telefonumuzdaki ekrandan 
Imasa genel bir fikir sahibi u da hem koleksiyoner 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ne kadar yurt dışıyla karşılaştırınca yavaş adımlarla ilerliyor olsak da yine de sanat adına ülkemizde çok önemli gelişmeler oluyor! Sanat, insanlar için önemlidir 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Dünden bugüne sayılarla 


Son 25 yılda /00'den fazla konserde, 5.200'ün üzerinde sanatçıyı /50 bine yakın müzikseverle buluşturan İstanbul Caz Festivali'nin bu seneki konukları arasında yine yıldız isimler var. Son 21 yıldır Garanti Bankası'nın sponsorluğunda gerçekleşen festivali gelin daha yakından tanıyalım. 


Berin SOMAY - berin.somayGalem.comitr / Fotoğroflar: İKSV 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u yıl, 26 Haziran-17 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Caz Festivali, 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul'un 27 farklı mekanında ağırlayacak. Festival kapsamında geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen, yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarını merkezine alarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla SOCAR Türkiye desteğiyle hayata geçirilen Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması ise ikinci kez 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
Eric Clapton'dan Buena Vista Social Club'a, Bryan Ferry'den Keith Jarret'a, Nick Cave'dan PJ Harvey'e, Paco de Lucia'dan Grace Jones ve Wynton arsalis'e, Lou Reed'den Marianne Faithful'a, 5.000'i aşkın sanatçının sahne aldığı İstanbul Caz Festivali'nin 1994/te başlayan müzik yolculuğuna gelin beraber daha yakından bakalım. 
. İstanbul Caz Festivali, 10-25 Temmuz 1994, tarihleri arasında, dönemin genel müdürü Melih Fereli önderliğinde, Görgün Taner direktörlüğünde gerçekleştirildi. 
2. İstanbul Caz Festivali'nden itibaren, Türkiye'den müzisyenlerle festivale gelen yabancı konuklarla birlikte am sessionlar'ın merkezi Roxy oldu. Konserlerin ardından seyircilerin olduğu 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kadar sanatçıların da buluşma noktası uzun yıllar Sıraselviler'deki Roxy idi. 

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen “Buena Vista Social Club Presents: Ruben Gonzales, İbrahim Ferrer & Omara Portuondo” konserinin biletleri 97 dakikada -kimine göre bir saatte- tükendi. Tüm dünyayı yerinden oynatan Kübalı ekip, 2000 yılında Açıkhava Sahnesi'ni yerinden oynattı. 

Nick Cave & The Bad Seeds, ilk İstanbul konserini 9 Temmuz'da Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdi. Nick Cave'den tam iki gün sonra, bir dönem yaşadıkları aşkla büyük söylentilere konu olan ve 1900'lerin ortalarında ayrıldıkları söylenen PJ Harvey ile Nick Cave aynı anda İstanbul'da buluştu. Ancak ikili, unutulmaz düetleri Henry Lee'yi söylemek üzere aynı sahnede bir araya gelmedi. 
Festivalin uzun yıllar gelenekselleşen etkinliği Caz Vapuru'nun ilki, Şehir Hatlarına ait Barış Manço adlı teknede Kabataş'tan kalkarak Anadolu Kavağı'na gidip geldi. Bilet fiyatlarına dilediğin kadar simit, peynir, çay ve müzik de danhildi. 

Arif Mardin, festivalin “Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı. Amatör olarak caz müziği ile 


İstanbul Caz Festivali, 250'yi aşkın yerli ve yabancı 


sanatçıyı İstanbul'un 27 farklı mekanında ağırlayacak. 


BENJAMIN GLEMENTİNE 


uğraşan genç müzisyenlere festivalde yer alma imkanı sağlayan “Genç Caz Konserleri dizisi başladı. 

1. İstanbul Caz Festivali kapsamında Açıkhava Sahnesi'nde bir konser veren Charlie Haden ve Carla Bley, sağanak yağmura rağmen yerinden kalkmayan seyircilerle konsere hız kesmeden devam etti. İki saatin sonunda konseri ıslak tamamlayan seyircilere iki konser bileti hediye edildi. 


Pelin Opcin, İstanbul Caz Festivali Direktörü u. Muvaffak Falay, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı. Tori Amos'u Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde 1940'lı yıllardan kalan Hammond org yüzünden elektrik çarptı. 

Cüneyt Sermet ve Selçuk Sun, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı. 

Ayten Aloman, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı. Antony and the Johnsons'ın tarihi Şan Tiyatrosu kalıntılılarında verdiği konser uzun süre hafızalardan silinmedi. 2012'de yeniden festivalin konuğu olarak İstanbula gelen Antony, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde Selda Bağcan'ın ünlü “Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi” şarkısını Türkçe okuyarak izleyicilere sürpriz yaptı. 
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UNO AÇIN HAVA SAHNESİ 


/ 


Bugüne kadar 
2.0001 aşkın sanatçının sahne aldığı İstanbul Caz 
Fesüvali'nin müzik yolculuğu 1994'te başladı. 


HARBİVE GEMİL TOPUZLU AÇIKKAVA SAHNESİ 


Tuna Ötenel, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı. 

1960'lardan bu yana, gelmiş geçmiş en yaratıcı caz piyanisti” olarak tanımlanan Brad Mehldau'nun triosuyla birlikte vereceği konserin biletleri günler öncesinden tükenince aynı geceye ikinci bir solo konser daha eklendi. Leonard Cohen, Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde unutulmaz bir konser verdi. 

Festival içinde Festivali Tünel Şenliği ilk kez yapıldı. Kentin kültür ve sanat yaşamının nabzının attığı Tünel ve Galata bölgelerinde yapılan etkinlikte, cumartesi akşamı 18:00'den gecenin 
ilerleyen saatlerine kadar, sekiz farklı mekanda 21 
konser verildi. Lou Reed ve Grace Jones, Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. 

Joss Stone, Santralistanbul'da çıplak ayaklarıyla çıktığı konserde tiril tiril elbisesiyle sahnede süzülerek herkesi kendine hayran bıraktı. 
Bis için geri dönen Stone, seyircilere elindeki buketten tek tek çiçekler atarak sevgisini gösterdi. 

Neşet Ruacan, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı. 

Festivalin ofiş görseli Bülent Erkmen'in tasarımıyla, Ornan Pamuk'un resim ve desenlerinde yer alan martı ve yazarın el 


GARO EMERALD 


yazısından oluşturuldu. “Uluslararası Caz Günü” boyunca kentin farklı mekanlarında birçok etkinlik yapıldı, caz dünyasının yaşayan en büyük isimleri sahne aldı. 

“House” dizisinden tanıdığımız Hugh Laurie, “Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi. 

Tigran Hamasyan, Erivan Devlet Oda Müziği Korosu'yla geleneksel Ermeni müziğini yorumladığı ilk konserini Aya İrini Müzesinde gerçekleştirildi. 

Özdemir Erdoğan ve Ergüven Başaran Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı. Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen festivalin açılış konserinde Damon Albarn ve 50 kişilik Suriyeli Müzisyenler Orkestrası'na Rachid Taha, Julia Holter, Bassekou Kouyate gibi birçok konuk 
sanatçının yanı sıra Türkiye'den Ceza eşlik etti. 15 
Temmuz darbe girişimine rağmen festival devam etti ancak olayların ardından sekiz konser iptal oldu. 


Türkiye'den başarılı güncel müzik topluluklarının uluslararası tanıtımına destek olmak amacıyla “Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması ilk kez hayata geçirildi. Uluslararası müzik sektörünün 28 önemli temsilcisi, 5-8 


7 yıl aradan sonra 
Rock tarihinin efsane müzisyenlerinden Nick 
Gave ve grubu The Bad 


Seeds, I0 Temmuz'da 
KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşuyor. 


25. İstanbul Caz Festivali'nde etkinlikler bitmiyor! Sakıp Sabancı Müzesi, Sultan Park Swissötel the Bosphorus, Beykoz Kundura 

ve Tne Marmara Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilecek olan konserleri kaçırmayın. 


-Erkan Oğur Guartet // Shahin Novrasli Trio -30 Haziran Cumartesi, saat 19:30, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras 

- Çocukça Bir Gün 

-/ Temmuz Cumartesi, saat 14:50, Sakıp Sabancı Müzesi 

-Avishai Cohen 1970” 

-5 Temmuz Salı, saat 21:00, Sultan Park Swissötel the Bosphorus 

“Adam Baldych & Helge Lien Trio with Tore Brunborg “Brothers” 

-4 Temmuz Çarşamba, saat 21:00, Sultan Park Swissötel the Bosphorus 

-Knower // BCUC 

-15 Temmuz Cuma, saat 21:00, Beykoz Kundura 

-Omar Sosa & Yilian Canizares “Aguas” 

-9 Temmuz Pazartesi, saat 21:00, The Marmara Esma Sultan Yalısı 


Temmuz tarihleri arasında Türkiye'den 30 sanatçı ve topluluğunun konserlerini izleyiciyle birlikte takip etti. 

25. yılını kutlayan İstanbul Caz Festivali, bu sene de yıldız isimleri müzikseverlerle buluşturuyor. 17 yıl aradan sonra Rock tarihinin efsane müzisyenlerinden Nick Cave ve grubu The Bad Seeds, 10 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşuyor. Led Zeppelin'in efsanevi sesi Robert Plant, İl yıl sonra yeniden İstanbul Caz Festivali'nde 17/ Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veriyor. 
Tutkulu bir vokal ve şair ruhlu bir şarkı sözü yazarı Benjamin Clementine, Türkiye'de ilk kez 
5 Temmuz akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık 
Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşuyor. İngiliz cazının en büyük keşiflerinden Zara McFarlane, 
cazın modern yüzü BADBADNOTGOOD ile 7 
Temmuz'da KüçükÇiftlik Bahçe'de geç saatlere kadar dans vadediyor. Eşsiz vokali ve stiliyle Melody Gardot, Unig Açık Hava Sahnesi'ne çıkıyor. Caz basın usta ismi Dave Holland, tabla üstadı Zakir Hussain ve duayen saksafoncu Chris Potter 29 Haziran'da, cazın fenomen kadınlarından Caro Emerald ise 12 Temmuz'da Zorlu PSM Ana Tiyatro'da sahne alıyor. 
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Pascal Camia 


Monte-Carlo Societe des Bains de Mer, sadece Monaco'nun değil, dünyanın da en seçkin resortlarından biri. Ine Monte-Carlo SBM grubunun Genel Müdür Yardımcısı Pascal Camia ile otel hakkındaki gelişmeleri ve Gül Balosu'nu konuştuk. 


Berin SOMAY - berin.somayGalem.comitr / Portre fotoğraf Mehmet ERZİNCANLI 


994 yılında SBM grubuna dahil olan 

Pascal Camia, kısa süre içerisinde farklı 

yöneticilik pozisyonlarına yükselerek kariyer 

yolculuğunda emin adımlarla ilerlemiş. Monte Carlo Sociste des Bains de Mer'de kalmak, Michelin yıldızlı restoranlarında yemek yemek ve Monaco'ya özel etkinliklere katılmak üzere Türkiye'den de birçok misafirin geldiğini belirten Camia ile SBM bünyesindeki otel ve restoranları konuşma fırsatını yakaladık. Belirtimemiz gerekir ki, Pascal Camia başarılı yöneticiliğinin yanı sıra, sporcu kimliğiyle de ön planda. 


Uzun süredir kariyer yolculuğunuzda büyük bir başarıyla ilerliyorsunuz. Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? 

Nice University'de ekonomi üzerine yüksek lisans derecesi aldıktan sonra, Glion Institute'da Otel İşletmeciliği bölümünde okumaya karar verdim. 
Daha sonrasında akademik eğitimimi yeme-içme üzerine Londra'da tamamladım. 1994 yılında The Hotel de Paris restoranının başkanı olarak SBM'e girdim ve kısa süre içerisinde farklı yöneticilik pozisyonlarına yükseldim. Şu anda da The Casinos of Monaco'da Genel Müdürlük'teyim ve The Monte-Carlo SMB grubunun Genel Müdür Yardımcısıyım. Özel hayatımda ise mutlu bir evliliği 
olan, iki kız çocuk babasıyım (biri 12, diğeri ise 17 
yaşında). Aynı zamanda Monaco'nun kar kızağı takımı ile üç kez Olimpiyat Oyunları'na katıldım. 


Monte-Carlo Sociste des Bains de Mer bünyesindeki restoran ve oteller hakkında daha detaylı bilgi verebilir misiniz? 
Karakteri ve cazibesiyle her biri kendi içerisinde seçkin bir duruş sergileyen dört otelimiz var: 1864, yılında inşa edilen, The Casino Sguare'de yer alan The Monte-Carlo SBM'in ilk resort'u, The Hotel de Paris Monte-Carlo (beş yıldızlı); Aralık 2015'e kadar Genel Müdürü olarak görev aldığım The Hotel Hermitage Monte-Carlo (beş yıldızlı); 
Akdeniz manzarasına karşı konumlanmış 40 
odalı The Monte-Carlo Beach Hotel (beş yıldızlı) ve 2005'te inşa edilen, dinamik ve çağdaş bir duruş sergileyen The Hotel Monte-Carlo Bay (dört yıldızlı). Monte-Carlo SBM grubu bünyesinde ise toplamda 6 Michelin yıldızlı restoranımız var: The UHötel de Paris Monte-Carlo'daki 3 Michelin yıldızlı Le Louis XV - Alain Ducasse; Şef Benoit Wiz'in The Hotel Hermitage Monte-Carlo'daki | Michelin yıldızlı Tne Vistamar'ı; Şef Marcel Ravin'in The Hotel Monte-Carlo Bay'deki | Michelin yıldızlı The Blue Bay'i ve Şef Paolo Sari'nin The Monte-Carlo Beach Hotel'deki dünyanın ilk 

76100 organik restoranı olarak Michelin yıldızı 


kazanan ELSAsı. Resort'umuzda Monaco'ya geldiğiniz zaman muhakkak uğramanız gereken ikonik restoranlarımız da bulunuyor: Geleneksel Parizyen stiliyle Tne Cafe de Paris ve Asya yemeklerinin en güzel örneklerini tadabileceğiniz The Buddha Bar Monte-Carlo. 


Yeni yatırımlar yapmayı planlıyor musunuz? 
Şu anda The Monte-Carlo Societe des Bains 

de Mer'de gerçekleşmekte olan çok önemli yatırımlar söz konusu. Aralık 2018'de bitirilmesi planlanan Hotel de Paris Monte-Carlo'nun renovasyonuyla beraber, The Casino Sguare'in yedi modern binadan oluşan kompleksi, The One Monte-Carlo'nun 2019 ilkbaharında hazır olması planlanıyor. Aynı zamanda Monaco'nun ihtişamını geri getirmek üzere The Casino de Monte-Carlo'da lüks etkinlikler organize ediyoruz. 


Her yıl gerçekleşen ve önde gelen etkinliklerden biri olan Gül Balosu (Rose Ball) hakkında ne söylemek istersiniz? Bu muhteşem etkinliğin arka planında kaç kişi görev alıyor ve hazırlık süreciniz ne kadar sürüyor? 

Yapımcılığı ile operatörlüğünü Monte-Carlo Societe des Bains de Mer'in üstlendiği Monaco'nun bu muazzam etkinliği, yine Monte-Carlo Sociste des Bains de Mer'in ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Artistik, rezervasyon, yeme-içme gibi farklı alanlarda destek veren departmanlar ise etkinlikten aylar öncesinde çalışmaya başlıyor. 


2019 Gül Balosu'nu oldukça merak ediyoruz. 
Bize biraz detay verebilir misiniz? 

Dünya genelindeki ihtiyaç sahibi çocuklara yardımcı olabilmek adına her sene Princess Grace Foundation (Prenses Grace Vakfi) tarafından düzenlenen Gül Balosu, adını da Prenses 
Grace'in favori çiçeği gülden alıyor. İlk defa 1957 
yılında Prenses Grace tarafından başlatılan 

Gül Balosunun bugünkü başkanlığını Hanover Prensesi Caroline üstleniyor. Gül Balosu söz konusu olduğunda, Prenses Caroline'e en büyük esin kaynağı olan kişinin prensesin yakın arkadaşı Karl Lagerfeld olduğunu belirtmeliyim. Her yıl Gül Balosu, farklı bir tema çerçevesinde düzenleniyor ve tanınmış bir dünya starı de performans göstermek üzere etkinliğe davet ediliyor. Her sene mart ayında dünyanın farklı ülkelerinden jet set üyeleri, ünlüler ve kraliyet üyeleri katılım gösteriyor. Son 10 yıldır, Türkiye ve Orta Doğu'da SBM'i temsil eden Müşteri İlişkileri Müdürü Hülya Biren sayesinde de Türkiye'den düzenli olarak birçok misafir katılıyor. 2019'da gerçekleştirilecek 


yeni Gül Balosu'nun temasına da Prenses Caroline karar verecek. 


Monaco'daki favori mekanlarınız nedir? 
Monaco'da birçok favori mekanım var ancak yeni Peru restoranı Coya Monte-Carlo, bu yazın favorisi oldu bile benim için. Bu restoran aynı zamanda the Salle des Etoiles'in de hemen yanında yer alıyor. Yine Coya'ya yakın olan efsanevi gece kulübü Jimmy's Monte-Carlo'da da misafirlerimiz eğlencelerine devam etmekten keyif alıyorlar. The Monte-Carlo Sporting Summer Festival kapsamında 14-18 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Le Cirgue du Soleilin show'u öncesinde güzel bir başlangıç yapmak istiyorsanız, Coya Monte-Carlo ideal bir seçenek. 


Monaco Türklerin de favori destinasyonlarından biri. Peki burada Türklerin favorileri nedir? 

Aslında resort'umuz ile etkinliklerimize her yıl düzenli olarak gelen Türk misafirlerimiz var. 

Türk misafirlerimiz otelimizde kalmayı, Michelin yıldızlı restoranlarımızda yemek yemeyi ve Gül Balosu, Red Cross Gala, yeni yıl konserleri ve Monte-Carlo Sporting Summer Festival gibi özel etkinliklere katılmaktan keyif alıyorlar. Daha önce de belirttiğim gibi, Türk iş adamı Ferit Şahenk'in ortaklığı ile yeni açtığımız Peru restoranı Coya Monte-Corlo, Fransız Rivierası'na gelen Türk misafirlerimiz tarafından çok tercih ediliyor. Aynı zamanda Monaco'ya sık sık geldikleri ve son 

10 yıldır resort'umuza basında yer verdikleri için 
sevgili Gözde (Gözde Yörükoğlu Ersu) ve Türk medyasına içtenlikle teşekkür ediyorum. 


Çok yoğun bir iş hayatınız var. Kendinizi motive etmek için hangi lükslerden yararlanırsınız? 

Deşarj olmak için ailemle kaliteli vakit geçiririm her zaman. Aynı zamanda düzenli olarak spor 
da yaparım. Geçtiğimiz ekim ayında İsviçre'de 17 
maratonumda koştum. Yeni kültürleri keşfetmek üzere farklı ülkelere seyahat etmeyi de çok seviyorum. 


Monaco'da yaşamıyor olsaydınız, nerede yaşamak isterdiniz? 

Hiç tereddüt etmeden New York diyebilirim. Şehrin enerjisini, üzerinizdeki etkisini ve farklı kültürlerden insanların bir arada burada yaşayabilmelerini çok seviyorum. New York ile ilgili en hoşuma giden detaylardan biri de, ileri düşünceli reklamların, sosyal trendlerin ve en yeni konseptlerin buradan çıkıyor olması. 
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Sül 


Edwina Sponza 


Siline ve duruşuna daima hayran olduğumuz Edwina Sponza, şu sıralar tatlı bir telaş içinde. Kapıları yeni açılan mağazası Jaune için son hazırlıkları tamamlayan Sponza ile yeni heyecanı üzerine konuştuk. 


Lara MUTLU - lara.mutlu©alem.comir / Fotoğroflar: Selin SARAL 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“Yazın çok renkli giymeyi ve bol takı takmayı seviyorum! 


dune, Fransızca sarı renk anlamına geliyor. Sponza'nın mağazaya bu ismi vermesinin nedeni, hem kendisinin, hem de ortağı Aslı Bayraktaroğlu'nun en sevdiği rengin sarı olması. Sponza, “Ayrıca benim için sıcaklığı ve enerjiyi ifade ediyor bu renk. Burası bohochic tarzında tasarımların satıldığı bir adres. Aslında mağazayı Parisien bir daire gibi düşünebiliriz; üç ayrı odadan oluşuyor. İçinde mücevher, tekstil ve ev dekorasyonu yer alıyor. Biraz Fransız, biraz arakeş esintisi yaratmak istedik” diyor. 
Edwina Sponza'nın boho-chic tarzındaki kıyafetleri aklımıza geldikçe bu mağaza bizi en az Sponza ve ortağı Bayraktaroğlu kadar heyecanlandırıyor. Sponza ile stil, yeni mağazası, hayatına renk katan üksler ve sanat üzerine konuştuk. 


Nasıl bir mağaza burası? 

Burada mücevher, tekstil ve dekorasyonun yanı sıra sanat da olacak. 
Sonbaharda sergilere başlamayı düşünüyoruz. Mağazanın açılısını Alice Ciccolini mücevher markasıyla yapıyoruz. 
Grainne Morton ve Dezsposo takıları da olacak. Ten Twelve, Soeur, Ancient Greek Sandalş, Injiri, Dascoli gibi markalar mağazada yer alıyor. 


Kişisel tarzınızı nasıl ifade ediyorsunuz? 

Benim stilim genellikle daha düz ama yazın çok renkli giymeyi ve bol takı takmayı seviyorum. 


Aldığınız en iyi stil tavsiyesi neydi? 
Annemden en güzel stil önerilerini alırım, özellikle gece davetleri için. Annemin çok zamansız bir stili vardır. “Moda 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“Yoga, koşmak, çocuklar 


en büyük lükslerim: 


olmasından ziyade yakışması daha önemlidir” der daima. Ben de herkese bu tavsiyeyi veririm sanırım. 


Gardırobunuzda en çok ne bulunur? 

Gardırobumda en çok dış giyim bulunur. Yazın da bol bol elbise. 
Almaktan bıkmayacağım şey takı. 
Vintage mücevher seviyorum çok. 
Küpe takmadan çıkmam genelde. 
Yaz mevsiminde charm bracelet 

ve kolye de çok takarım. Marina B, vintage Bvlgari en sevdiklerim. Ayrıca Gem Palace hep aldığım bir marka. 


Hayatta size en çok ne ilham verir? 

Bana en çok çiçekler, dekorasyon ve sanat ilham verir. 


Sanata olan ilginiz ne zaman, nasıl başladı? 

Sanata olan ilgim ailemden başlıyor aslında. Ama özellikle evlendikten 


w 
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"Bana en çok çiçekler, dekorasyon ve sanal ilham verir 


"Evimde Ganan 
Tolon, Inci Eviner, 
Leyla Gediz, Tracey 
Emin, Sugimoto, 
Doho Su gibi sanalçıların eserleri yer alıyor! 
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Annemden en güzel sül önerilerini alırım, özellikle gece vetleri için. 
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Vintase mücevher seviyorum çok. 
Küpe takmadan çıkmam genelde. 
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sonra daha çok sanat eseri biriktirmeye başladım. Hala da takip ediyorum ve alıyorum. 
Sergileri ve galerileri gezmeyi çok severim. Evimde Canan Tolon, 
İnci Eviner, Leyla Gediz, Tracey Emin, Sugimoto, Doho Su gibi sanatçıların eserleri yer alıyor. En son Necla Rüzgar'ın bir işini çok severek aldım. 
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Yoga, koşmak, çocuklarım hayattaki en büyük lükslerim. 


Favori seyahat rotalarınız nereler? 

New York ve Paris gitmeyi en sevdiğim iki şehir. Ayrıca yazın Çeşme ve Yunan Adaları olmazsa olmaz destinasyonlarım. 


En sevdiğiniz sehpa üstü kitapları neler? 

Şu sıralar favori sehpa üstü kitabım Bvlgari'nin son kitabı ve Yves Saint Laurent'ın mücevher kitabı. 
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Moda 


Gökkuşağının peşinde 


O; çarpıcı renklerin, romantik çiçeklerin, neon tonların ve gökkuşağı çizgilerinin iyileştirici gücüne inanıyor. Kişisel tarzıyla da büyük ilgi çeken Alice * Olivia markasının kurucusu Stacey 

Bendet, moda dünyasındaki yolculuğunu ALEM'e anlattı. 


Ayça BARUT TANMAN - ayca.tanmanGalem.comir 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tacey Bendet, moda dünyasının en renkli isimlerinden biri. Topuzu ve siyah göz makyajıyla kendine has bir tarzı olan Bendet, hayalindeki pantolonu yaratmak hedefiyle hayata geçirdiği Alice * Olivia markasıyla Jessica Alba, Taylor Swift, Rihanna, Paris ve Nicky Hilton'un da arasında olduğu bol yıldızlı bir müşteri profiline sahip. Türkiye'de tasarımları Harvey Nichols'da modaseverlerle buluşan Stacey Bendet, instagram'a yüklediği yoga videolarıyla da büyük ilgi çekiyor. 
Bendet ile kariyerini, kişisel tarzını, kızlarını ve favori seyahat rotalarını konuştuk. 


Moda alanında bir kariyer yapmaya nasıl karar verdiniz? 
Pantolonlarla başladım. O dönemde ister jean ister ofis pantolonu olsun, yenilikçi modeller yoktu. Ben de 

bir kombinin odak noktası olacak pantolonu tasarlamak istedim. Dikkat çeken pantolon! 


Geçmişiniz sizi bu kariyere nasıl hazırladı? 

Alice * Olivia'yı kurduğumda çok gençtim ve her zaman deneyimsiz olmamın çok işime yaradığına 

dair şakalar yaparım, çünkü bu sayede kendimi hiç sınırlamadım. 
Aynı zamanda zorlukları yenme 


gücünün de başarıya giden yolda çok önemli olduğuna inanıyorum. 
Her gün ekibime de doğru ifadenin “Neden yapamıyoruz?” değil “Nasıl yapacağız?” olduğunu söylüyorum. 


İlham perileriniz var mı? 
Annem benim hayat boyu sti ikonum. Hatta onun gelinliğinin altına giydiği 70'ler tarzı bol paça jeaniiyle babamın arabasına binerkenki fotoğrafı Alice * Olivia için ilk ilham kaynağım oldu. Annem uzun yıllar öğretmenlik yaptı. İş kadını, sevgi dolu bir anne ve muhteşem bir stile sahip büyükanne olarak o kesinlikle bir rol model. 


Tasarımlarınızda renkler ve desenler başrolde. Koleksiyon hazırlarken nelerden ilham alıyorsunuz? 

Tasarım sürecim her zaman değişiyor, ama genellikle renklerle başlıyorum. 
Yakın arkadaşım olan sanatçı Francesco Clemente benim gözümde her şeyin kıyafet olduğunu söylemişti. 
Bu kesinlikle doğru. Bir sanat eseri, 

bir fotoğraf ya da bir çiçek göreyim gözlerimde hemen bir elbise belirir. 


2018 İlkbahar/Yaz 
Koleksiyonu'nuzun en heyecan verici tarafı ne? 

Koleksiyon ikonik Chelsea Hotel'den ve günümüzde orada yaşayabilecek 


en 


o 


Stacey Bendet, markasını hayalindeki pantolonu yaratmak hedefiyle kurdu. 
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Alice *- Olivia'nın 2018 
Ilkbahar/ Yaz Koleksiyonu 

© New Yorktaki ikonik Chelsea Hoteldenilhamalıyor. 


ilham perilerinden esinleniyor. Koleksiyon hem daha önce orada yaşayan sanatçıların ruhunu hem de otelin dekorasyonunu yansıtıyor. Ben çarpıcı renklerin, romantik çiçeklerin, neon tonların ve gökkuşağı çizgilerinin karışımına bayılıyorum. Kendini iyi hissetmek ve başkalarını iyi hissettirmek isteyen kadınlar için mükemmel bir üniforma. 


Başka markalarla ve sanatçılarla iş birliği yapmayı çok seviyorsunuz. Birini seçme şansınız olsa, ideal tasarımcı ortağınız kim olurdu? 

Müzik iş birliklerine bayılıyorum. Her zaman müzikten, şarkı sözlerinden ve özellikle rock'n roll'dan ilham alıyorum. 


Hollywood'un en stil sahibi yıldızları müşterileriniz arasında. Tarihten ya da günümüz ünlülerinden biri için özel bir tasarım yapma fırsatınız olsa kimi seçerdiniz? 

Bu çok zor bir soru. Giydirmeyi sevdiğim 

o kadar çok isim var ki! Dürüst olmak gerekirse Kim Kardashian'ın oldukça ilham verici olduğunu düşünüyorum. Anne ve aynı zamanda inanılmaz bir iş kadını. Bunu yaparken de harika gözüküyor! 
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Oldukça yoğun bir temponuz var 

ve üç çocuk annesisiniz. İş ve özel hayatınız arasında nasıl denge kuruyorsunuz? 

Diğer çalışan anneler nasıl yapıyorsa öyle... Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, ailemin ve bakıcıların inanılmaz desteğiyle, olabildiğince mizah katarak. 


Kızlarınız modaya ilgi duyuyor mu? 
En büyüğü duymuyor, siyah pantolon ve beyaz gömlek tarzı bir kız. Stili var ama kendine has minimalist bir şekilde. 
Ortanca ve en küçük olan kıyafetlere bayılıyorlar. Giyinmeyi çok seviyorlar ve yaratıcılıklarıyla beni sürekli şaşırtmayı başarıyorlar. 


Siyah saç, topuz ve siyah göz makyajı... Bunun dışında kendi kişisel tarzınız hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

Genellikle renklerin, desenlerin ve parıltının karışımı. Sadece kendim olmaya çalışıyorum. Kıyafetlere, giyinmeye ve göz kamaştırıcı hissetmeye bayılıyorum. 


Vintage kıyafetleri çok sevdiğinizi biliyorum. Favori alışveriş adresleriniz neler? 

Favoriyi seçmek benim için imkansız. O 


Çiçek desenleri elbiselerin yanı sıra bluzları da süslüyor. 


kadar vintage alışverişi yapıyorum ki, bir nevi stokçuyum. Şimdilerde Thea Porter Couture çok ilgimi çekiyor. 


Gardırobunuzdaki en değerli parça hangisi? 

1970'lerde Fred Leighton'ın tasarladığı annemin gelinliği. 


Asla giymem dediğiniz bir şey var mı? 
Düz ayakkabılar. 


Instagram hesabınızda sık sık yoga videoları paylaşıyorsunuz. Yoga hayatınızı nasıl değiştirdi? 

Her sabah ashtanga yoga yapıyorum. 

15 yıl oldu başlayalı. Yoga benim tüm bu 
koşuşturmanın arasında sakin kalmama yardım ediyor. 


Çok sık seyahat ediyorsunuz. Favori destinasyonlarınızı öğrenebilir miyiz? 

Los Angeles'a ve Malibu'ya gitmeyi gerçekten çok seviyorum. Avrupa da 

her zaman bana ilham veriyor. Paris'i 

ve Roma'yı çok seviyorum. Asya'ya gitmek de çok keyifli. Keşfetmek ilham veriyor. Ayrıca Harvey Nichols Istanbullla çalışmayı çok sevdiğimi de söylemek istiyorum. 
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Yüksek aura 


Mücevher tasarımcısı Aida Bergsen ile bir araya gelerek tasarımları ve stili üzerine sohbet ettik. 
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ida Bergsen, aura'sı oldukça yüksek bir isim. Kendisiyle yaptığımız röportaj da bunun en büyük kanıtlarından biri. Bergsen, tasarımlarıyla olduğu kadar dünyayı algılama biçimiyle de bizi büyüledi. 


Mücevher tasarımı yapmaya ne zaman, nasıl başladınız? 

20'li yaşlarımda heykele başladım. 
Heykel sanatının insan bedeniyle ilişkisi üzerine düşünmek beni mücevher tasarımına kadar götürdü. Tasarımın temel ilkelerini heykeltıraşlardan öğrendim diyebilirim. Işık, gölge, hacim, form, doku, renk bunlara dair araştırmalarım heykel sanatıyla başladı. Ardından mücevherin malzemesi, değerli taşın, bronzun, altının 


bilgisi geldi. Kavramsal çerçeveyi bir sanatçı gibi geliştirmeyi, bir zanaatçı gibi çalışmayı hiç bırakmadım. Bu yüzden ilk tasarımlarımı da beden heykelleri olarak adlandırdım. 
Dolayısıyla her bir mücevheri, heykel olarak gören bir tasarım anlayışı geliştirdim. 


Tasarımlarınız için ilhamınızı nereden alıyorsunuz? 

Öncelikle en büyük başyapıt olan doğadan ilham alıyorum. Her şeyin kusursuz bir düzen içinde olduğu doğaya kişisel 

bir yaklaşımla dokunuyorum. Aslında doğayı yorumlarken, aynı anda onu keşfediyorum. Ve elbette kendimi keşfediyorum. Tarih ve mitoloji de tükenmez ilham kaynaklarım. İnsanın kendini var etme sürecinde hayal gücünün ve arzunun 


nasıl çalıştığını izlemeyi seviyorum. 
Yüzbinlerce yıllık imgelerde kendimizle yüzleşebilmemizi büyüleyici buluyorum. 
Atölyem Sultanahmet'te. Tarihi yarımada ve İstanbul'un beni nasıl etkilediğini tahmin edebilirsiniz. Bu kent her gün yeniden keşfedilmesi gereken bir hazine. 


Tasarım motto'nuz nedir? 

Tasarım motto'm “Hayal et ve yarat” diyebilirim. Düş ve gerçekliği keskin çizgilerle ayırmadan anlamlandırıyorum dünyayı. Böylece gerçekliği hayal kurarak dönüştürmenin tecrübesini yaşıyorum. 
Tasarımlarımı kullananları da böyle bir tecrübeye davet ediyorum. Bana göre hayat, düşlerin yapıldığı malzemeden yapılmıştır. 


Tasarımlarınızı kimlerin üzerinde görmek isterdiniz? 

Geçicilik, hızlı tüketim ve yüzeyselliğin egemen olduğu bir çağda, hayatı anlamlandırma derdi olan insanların tasarımlarımı taşıdığını görmek isterim. 
Hassas ve meraklı insanların kendilerini ifade etme süreçlerinin parçası olmak büyük keyif. Derin, kimlikli, cesur, komplike karakterlerin yaşam öykülerine dahil olmak isterim. 


Bugüne kadar duyduğunuz en iyi stil tavsiyesi neydi? Sizin verebileceğiniz en iyi tavsiye nedir? 
Bana göre stil bir tavırdır. Modanın değil stilin peşinde olmayı tavsiye ederim. Stil belleği olan, yaşam deneyiminden kaynaklanan, entelektüel ve ruhsal dünyadan yansıyan seçimler evrenidir. Stil sahibi olmak, kendini tanımak ve ifade etmeyi bilmekle 

ilgili. Stil performatif bir öznelik hali. Her harekette, 

her bakışta, sözde ve seste kendini belli eden bir 

çeşit aura. Modayı taklit edebilirsiniz ya da ödünç alabilirsiniz ama stili asla. Stili ancak yaratabilirsiniz. 
Ve bu emek isteyen uzun bir süreçtir. 


Gardırobunuzda en çok neler bulunur? 
Gardırobumda öncelikle siyah, pratik, rahat ve kolay kombinlenebilen günlük sade parçalar var. Gün içinde pek çok farklı yere gidiyorum. Çok hareketli ve yoğun bir gündelik hayatım var. Giysilerimi her koşulda beni ifade ederken, yaratıcılığımı ve sosyal yaşamımı kısıılamayacak biçimde seçiyorum. Ruh halime göre kimi zaman daha teatral alternatifler geliştiriyorum. 
Her durumda özellikle yüzükten vazgeçmiyorum. 
Mücevheri ön plana çıkaran sade bir stille kendimi özgür hissediyorum. 


Almaktan asla bıkmayacağınız parçalar neler? 
Art Nouveau mobilyalara, aksesuarlara, objelere tutku boyutunda bir ilgim var. Kendim için yarattığım 

iç dünyaların, mekanların atmosferini onlar oluşturuyor. İlhamım bu tür mekanlarla soluk aldığı için bıkmam mümkün değil. İkinci olarak Antik Osmanlı mücevherlerine büyük ilgim olduğunu söyleyebilirim. 


“Mücevherleri 


kişiye özel küçük birer heykel gibi ya da kısa birer öykü gibi görüyorum. 
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Bana göre stil bir tavırdır. Modanın değil stilin peşinde olmayı 

tavsiye ederim 


“Düş ve gerçekliği keskin çizgilerle ayırmadan anlamlandırıyorum dünyayı. Böylece gerçekliği 

hayal kurarak dönüştürmenin tecrübesini yaşıyorum. 


—— 
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Mücevherlere ne kadar meraklısınız? En çok ne takmayı tercih edersiniz? 
Mücevherleri kişiye özel 

küçük birer heykel gibi 

ya da kısa birer öykü gibi görüyorum. Bu nedenle özellikle antika olanları seviyorum. Her birinin birer ömrü olmuş. Yüzükler ve uzun kolyeler asla vazgeçemediğim mücevherler. 


Koleksiyonlarını merakla takip ettiğiniz favori tasarımcılarınız kimler? 
Tasarım alanında gündemi takip etmeye özen gösteriyorum. Bununla birlikte birer yaratıcı olarak özellikle Hussein Chalayan ve Simone Rochal'yı takip ediyorum. 


Hayatta size en çok ne ilham verir? 

Ben karşılaşmalardan ilham alıyorum, seyahatlerimde, okumalarımda, araştırma süreçlerimde yolumun kesiştiği, sanki orada uzun zamandır beni bekliyormuş gibi görünen bir işaret, bir motif, bir bilgi, bir renk... Tasarım sürecimi ilham yüklü bir maceraya dönüştürüyor. Doğa, mitoloji ve tarihin tasarımlarımda ilham kaynağım olduğunu söylemiştim. Yaşamımın 


bütününe ise sanat ilham veriyor. Bir sanatçı gibi esinle yaşamak ve yaratmak arzusu bana güç veriyor. 


Hayatınıza renk katan lüksleriniz neler? 

Hayatta kendime ayırdığım zamanı lüks olarak görecek kadar yüksek bir tempoda çalışıyorum. Kendime ayırdığım bu değerli zamanı da olabildiğince seyahatlerle değerlendirmeye çalışıyorum. 
Bir tasarımcı için dünyayı, farklı kültürleri, farklı estetik yaklaşımları keşfetmek hayati önemdedir. 


Favori seyahat rotalarınız nereler? 

Seyahat rotam İstanbul'un arka sokaklarından, dünyanın diğer ucuna kadar çeşitlilik gösteriyor. Yazın küçük boş ilkel adalar, kışın büyük metropoller daha çok ilgimi çekiyor. Yolda olmanın ve yabancı olanla karşılaşmanın önemine inanıyorum. Kendimi bildik rotalarla, popüler güzergahlarla sınır.amadan merakım ve hislerim doğrultusunda hareket ediyorum. Güney Fransa'nın bir ayrıcalığı var benim için. 
Öğrencilik yıllarıma dönmüş gibi hissettiriyor bana. 


Sül 


1920'lerin şaşaasını kurdukları Viola and Vesper markasına yansıtan Özge Yenihayat ve Ece Öney ile evlerinde bir araya geldik. Konumuz elbette stildiil 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epsi birbirinden ihtişamlı gece elbiselerine imza atan Özge Yenihayat ve Ece Öney, markalarıyla oldukları kadar kendi stilleri ile de öne çıkıyorlar. İkiliyi mercek altına aldık. 


Tasarım yapmaya ne zaman, nasıl başladınız? 

Ben aslen endüstri mühendisiyim. Üniversite son sınıfta bir moda dergisinde staja başladım ve bir daha sektörü bırakamadım. Küçükken elbiseler çizer, kombinler oluştururdum. Hep kafamda insanları giydiririm. Elbiselerle ilgili hayal kurardım. Ben kafamda tasarlayabiliyorum, neyseki Ece var onları çizime döküyor. 
Küçükken annemin pareolarını değişik modellerde elbise gibi bağlarmışım. 
Sayfalarca elbiseler çizdiğimi hatırlıyorum o yaşlarda; yani tasarıma ilgim o zamanlarda başladı. Liseden sonra da Paris ve New York'a moda tasarımı eğitimi almak için gittim ve profesyonel olarak tasarım hayatım başlamış oldu. 


Tasarım motto'nuz nedir? 

Iris Apfel'in de dediği gibi, “Az, çok değil; az sıkıcıdır” Tabii ki “çok”tan kastım fazla şatafat değil. Aynı 1920'lerdeki gibi ölçülü bir ışıltı, kadının güzelliğini ortaya çıkaran bir şaşad. 

Viola and Vesper olarak motto'muz, 20'lerin ışıltısını günümüzün modernliğine taşımak. 


Tasarımlarınızı kimlerin üzerinde görmek isterdiniz? 

Tabii ki çok var, favorilerimi söyleyeyim: Eskilerden; Prenses Diana ve Carole Lombard. Şimdi ise Cate Blanchett. 

Bir Broadway müzikalinin ya da fantastik bir filmin kostümlerini tasarlamak çok isterdim. 


Stilinizi nasıl ifade edersiniz? 
Feminen ve modem. Giydiğim parçaları 


10-20 sene sonra da giyebileceğimi düşünerek alıyorum. Ancak stilime klasik diyemem, her zaman modem bir ayrıntı olur. 

Rahatlık benim için çok önemli, jean ve tişört giyip büyük ve dikkat çeken aksesuarlar takmayı severim. Sadelik ve abartıyı karıştırmayı seviyorum. Ruh halime göre de giyindiğimi söyleyebilirim, ikizler burcu olduğum icin sürekli değişiklik gösterebiliyor. 


Bugüne kadar duyduğunuz en iyi stil tavsiyesi neydi? Sizin verebileceğiniz en iyi tavsiye nedir? 

Stil, konuşmanıza gerek kalmadan; kendinizi ifade edebilmenin bir yolu. Bence insan kendisini tanımalı , hem fiziksel hem de manevi anlamda. 
Kendi olmalı. Çoğu kişinin olmadığı kişiyi olmaya çalıştığını görüyorum, bence stil konusunda düşülecek en büyük yanlış bu. 

Başkası olma kendin ol böyle çok daha güzelsin... Modayı takip etmektense bırakın moda sizi takip etsin. Sırf moda diye herkesin giydiği şeyleri giyip kullanmaktansa kendi tarzınızı yaratıp kalabalıktan ayrışmak önemli olan. 


Gardırobunuzda en çok neler bulunur? 

Hiç giyilmemiş ve çok giyilmiş elbiseler. Jean pantolon neredeyse hiç giymem, bolca pantolon ve eteğim vardır. V yaka triko ve bluzlar günlük hayatta en çok tercih ettiğim şeyler. 

Kesinlikle en çok giydiğim şey siyah jean ya da deri görünümlü pantolonlar o nedenle fazlalıkla yer kaplıyorlar onun dışında parlak olan seyleri sevdiğim için, simli, payetli, boncuklu ışıltılı parçalar var. 


Almaktan asla bıkmayacağınız parçalar neler? 

Klişe olacak ancak topuklu ayakkabı. 
Alıyorum ve giyiyorum da, çoğunlukla “fazla” giyiniyor olmayı göze alarak. 

Sanırım en çok almayı sevdiğim şey değişik spor ayakkabılar ve botlar. 


Mücevherlere ne kadar meraklısınız? En çok ne takmayı tercih edersiniz? 

Hiçbir zaman ilgim olmadı mücevhere. 
Kolye, bilezik hiç takmam, bir tek küpe. Son birkaç yıldır küpelere zaafım var. 
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"Bir Broadway müzikalinin ya da fantastik bir filmin 

kostümlerini tasarlamak çok isterdim. 

-Ece ÖNEY 


Mücevherlere karşı özel bır merakım yok; hiç çıkarmadığım bir kolyem var bir de arada sırada taktığım yüzüklerim. 


Vintage parçalarla aranız nasıl? 
Hangi dönemleri seviyorsunuz? 

Vintage parçalara marka olarak bayılıyoruz! Bu yola çıkarken hep 20'lerden esinlendik. 1920ler aslında ışıltılı saç aksesuarlarından, vücut hatlarını belli etmeyen dizaltı bol elbiselerden ibaret değil. Kadınların ilk defa özgürce hareket edebildiği ve istediğini giymeye başladığı bir dönem. 
Kesinlikle çok ilham verici! 

20'lerin modası ve aksesuarları her zaman en ilgimi çeken dönem olmuştur. 
Markamız da ışıltısını bu döneme olan ilgimizden aldı. Onun dışında vintage parcalar hep çok özel ve tek oldukları için bence çok degerliler hangi döneme ait olurlarsa olsun. 


Koleksiyonlarını merakla takip ettiğiniz favori tasarımcılarınız kimler? 

Son zamanlarda hayranlıkla takip ettiğim bazı isimler, Hedi Slimane, Alexandre Vauthier, Jacguemus ve Jonathan Simkhai 

Her zaman Viktor & Rolf'un showlarını heyecanla beklemişimdir tarzları ve koleksiyonlarının hikayeleri beni çok etkiliyor. Maison Martin Margiela koleksiyonları kim tasarlarsa tasarlasın modaya getirdiği farklı bakış açılarıyla merakla beklediğim markalar arasında. Son zamanlarda Alexander Vauthier tasarımlarını da çok beğeniyorum. 


Hayatta size en çok ne ilham verir? 

Hayatta bana insanlar ilham verir. 
Özellikle güçlü kadınlar. 

Etrafımdaki her şey bana ilham veriyor belli bir şey söyleyebilmek çok zor. Bugüne kadar gerek okul hayatımda gerekse çalışma hayatımda tasarladığım koleksiyonlarda, rüyalardan böceklere, filmlerden, tarihsel dönemlere, yıkık ve eski duvarlardan ihtişamlı yapılara, gezdiğim şehirlerden okuduğum kitaplara ve dinlediğim müziğe kadar bir çok farklı şeyden etkilenebiliyorum. 


Sanat eserlerine ne kadar meraklısınız? Özellikle ilgilendiğiniz bir dal var mı? 

Tasarımcıların sanatçı olduğunu düşünenlerdenim. Moda dışında, üniversite yıllarımdan itibaren resme büyük bir hayranlığım ve ilgim var. 
Resim ile ilgili çok ders aldım, edindiğim bilgileri dünyanın çeşitli yerlerindeki müzelerde pekiştirdim, hala yurt dışında boş zamanlarımda müzelere giderim. 
Bir de müzik var tabi, uzun yıllar klasik piyano eğitimi aldım. Sanat eserlerine duygusal bir bağım var. 

Moda dışında resim, illüstrasyon ve fotoğrolf ilgimi çekiyor. Ama işçiliği akı almaz kıyafetler beni en çok etkiliyen sanat eserleri dünyaca ünlü moda tasarımcılarının ve moda evlerinin sergilerine gidip kıyafetleri incelemek çok ayrı bir his, Hussein Chalayan'ın şekil değiştiren elbiseleri ya da Rei Kawakubo'nun tasarımları ve onlar gibi birçok tasarımcı benim için en etkileyici sanatçılar arasında. 


e 


209 


Moda 


210 


Goco'nun şehirleri 


Inside Chanel'in yeni filmi, Gabrielle Chanelin ilk moda butiğini açtığı ve hayatında önemli bir yeri olan Deauville'i konu alıyor. 


Ayça BARUTTANMAN - ayca.tanman©alem.comir / Fotoğraflar: CHANEL 


eauville, 1912 yılında 

Belle Epogue'un en gözde sahil 

beldelerinden biriydi. Burada 

Rus baleleri sahne alır, trendler doğar, plajlar ve yat limanları yeni spor kültürüne kucak açardı. Kısaca Deauville'de olmak ve görülmek şarttı. Inside Chanelin yeni filmi Gabrielle Chanel'in benzersiz yeteneğinin ortaya çıktığı Deauville'i ve genç Gabrielle'in adımlarını konu alıyor. 
Deauville, Biarritz ve Venedik'e birlikte Gabrielle Chanel'i en çok etkileyen şehirler arasında. Gittiği her yerde etrafını inceleyen, gözlemlerinden beslenen ve bu sayede 


yaratıcılığını konuşturan Gabrielle Chanel; Anglo-norman mimarisi, plajdaki gezinti yolu ve keyif düşkünü halkıyla bir çekim merkezi olan Deauville'e 1912'de delice 

aşık olduğu polo oyuncusu Boy Capel'in kolunda ilk adımı attı. İki yıl önce onun desteğiyle Paris'te ilk şapka butiğini açmıştı ve ikincisinin hayalini kuruyordu. Kısa sürede keskin bakışı ve özgür ruhu korseli, kuyruklu daracık elbiseler giyen ve karmaşık saç stillerini tercih eden cemiyet kadınlarını kurtarmak gerektiğini fark etti. İlk jersey silüetlerini Deauville'de hayal etti. Zarif ve aynızamanda pratik olan erkek giyimine 


ilgi duymaya da burada başladı. İlham kaynakları ise Boy Capeliin gardırobu, 

seyis yamakları ile polo oyuncularının ve balıkçıların kıyafetleriydi. Güneş tutkunu Gabrielle Chanel, deniz kenarında 

olağan dışı kılıklarla güneşlenen kadınları inceliyordu. Kısa bir süre sonra onlara hafif ploj piamaları, fonksiyonel mayolar, son derece rahat marin tarzda pantolonlar sundu. Kum beji favori renklerinden biri oldu. 
Toplum kurallarına uymayan Gabrielle teninin bronzlaşmasına izin veriyor, saçlarını kestirmeyi düşünüyor, kafelerin teraslarında eğleniyor ve restoranlarda dansçıların 


'2O0lli yaşlarda bir modaevi kurdum. 
Bu sıkça övüldüğü gibi bir sanatçının ya da bir iş kadının eseri değildi. Sadece özgürlük arayan birinin hamlesiydi. 
Gabrielle Chanel | 


gösterilerini canı gönülden alkışlıyordu. 
Kız kardeşi Antoinette ve teyzesi Adrienne'in desteğiyle Gautont-Biron Sokağı'nda açtığı ilk butiği hiç boş kalmıyordu. Kadınlar onun trikolarına ve sadelikle gündelik şıklığı buluşturan tasarımlarına sahip olmak istiyordu. 
Gabrielle Chanel sportif modayı icat etmişti. Tasarımcı, kadınların kendilerini arklı konumlandırmak istedikleri yeni bir toplumun ayak izlerini hissetmişti. 
Yeni bir tarih yazılıyordu ve onun da katkıda bulunmak için makaslarını eline alması gerekiyordu. 
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“Dans ve çiçekler hayatımın iki vazgeçilmezi. 
Kariyerimi bunların üzerine şekillendirdim! 
iz dk ni 


TA 


Adidas Originals'ın yeni modeli Arkyn'in kampanya çekimlerinde yer alan dansçı ve çiçek tasarımcısı Marisa Competello ile bir araya gelerek kariyeri üzerine konuştuk. 


Lara MUTLU - lara.mutlusalem.com.tr 


arisa Competello, hem profesyonel bir 

dansçı hem de çiçek tasarım stüdyosu 

Meta Flora'nın kurucusu. Onunla çiçek 

tasarımları ve dans kariyeri üzerine sohbet ettik. 


Kişisel tarzınızı nasıl tanımlarsınız? 
Kişisel tarzım oldukça klasiktir. Kariyerime uygun gerçekten basit ve konforlu bir stil oluşturdum. 


Stilinizi çiçek tasarımlarınıza yansıtıyor musunuz? 

Aslında çiçek tasarımlarım da klasik olmaya meyilliler. Dokuları ve tuhaf renkleri karıştırmaya çalışıyorum; bu sayede işi daha iyi yansıtabildiğimi düşünüyorum. Pina Bausch beni çok etkiliyor. 
Georgia O'Keeffe de öyle. 


Kendi evinizde ne tür çiçekler var? 
Çiçekleri minimal tutmaya çalışıyorum. Bu nedenle bazen var; bazen de yok. Çünkü zaten 


daima çiçeklerle birlikteyim. Gelinçiçeklerini çok seviyorum. Özellikle siyah olanlarını. Bir de güzel kokularından ötürü zambaklar favorim. 


Size ilham veren belirli bir kültür ya da ülke var mı? 

Japonya ve Japon kültürü diyebilirim. En şaşırtıcı teknik ve çiçek aranjman yöntemleri orada; mesela İkebana, yani her zaman aklımda olan bir şey. Minimal ve heykelsi, düşünceli ve gerçekten radikal bir tarz. 


Kendinizi yaratıcı bir şekilde nasıl ifade ediyorsunuz? 

Aslında aynı zamanda dansçıyım, bunun da benim için büyük bir çıkış noktası olduğunu düşünüyorum. 


Dansınızdaki hareketlerin çiçek aranjmanlarınızı etkilediğini hissediyor musunuz? 

Evet. Kesinlikle. Yani bedenim ile şekiller ve 


hareketler üzerinde yaptığım çalışmaların etkilenmeme gibi bir şansı yok. 


Sosyal medya ile aranız oldukça iyi. Dijital kültür ile ilgili çalışmalarınızın gelişimini nasıl görüyorsunuz? 

Bence işimi bir dereceye kadar bunlar yarattı. 
Oldukça hareketli. Instagram, çok çılgın bir paylaşım platformu. Bu nedenle insanların 7680'inin beni buradan bulduğunu veya ne yaptığımı öğrendiğini söyleyebilirim. Yani evet. Çok büyük. 


Sosyal medya sizi ve çalışmalarınızı beklenmedik yönlere çekti mi? 

Evet, insanların bazı şeylere tepki biçimini gördüğünüz için sanırım bir dereceye kadar zorluyor. Yalnızca güzel bir şey yaparsam, insanların hoşuna gidiyor ama kendimi ve sınırları zorlarsam, patlıyor. İnsanlar, yeni fikirlere ya da özellikle çiçekleri farklı şekillerde görmeye açıklar. 


WORLD LUXURY HOTEL A' DESIGN AWARD AWARDS winNNER2015SILVER 


MİLANO'DAN TASARIM ÖDÜLLÜ 


Dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden olan “A'Design Awards”ın ardından, “Doğu Avrupa'nın En İyi Lüks Plaj Oteli” seçilerek İsviçre'de düzenlenen törenle turizm Oscar'ı olarak kabul edilen “World Luxury Hotel Awards” ile taçlanan otel ve rezidans kompleksi LUX* Resort & Residences, Bodrum'un yemyeşil bir yarımadasını kucaklıyor. 650 metrelik beyaz kum plaja sahip 83.000 m”lik alanda, tüm odalardan görülen kesintisiz deniz manzarası ve modem tasarımıyla fark yaratan tamamı denize sıfır rezidansların sahipleri, projede bulunan otelin birinci sınıf hizmetlerinden faydalanabiliyor. 
Bodrum Havaalanı'na sadece 13 kilometre uzaklıktaki komplekste bulunan rezidanslar, yüksek kazançlı bir yatırım fırsatı sunduğu yeni sahiplerini bekliyor... 


YOUR NEW MILAN DESIGN 
AWARD WINNING 


After the “A” Design Awards”, one of the world's most prestigious, the hotel and residence complex LUX* Resorts & Residences embraces the lush Bodrum Peninsula, was crowned with the “World Luxury Hotel Awards”, recognised as tourism's Oscar, being selected as the “Luxury Beach Resort Regional Winner: Eastern Europe”. Owners of the residences, each of which are on the seafront and which create a unigue difference with their rooms - all of which look out onto the sea with uninterrupted sea views on the 83.000 m? 
resort with a 650 meter white sand beach - can take advantage of the first class services of the hotel located in the resort. These residences in the complex only 

13 kilometers from Bodrum Airport are awaiting their 
new owners with the high earning investment opportunity they offer... 


Al-day Mediterranean Restaurant, Stella Restaurant, Bodrum Blue Restaurant, Caf& LUX*, Beach Rouge Restaurant & Bar, Açık hava sineması, Kids Club, Basketbol sahası, Fitness merkezi, Yüzme havuzu, Yürüyüş parkuru, LUX* Me Spa,Shuttle 


Satış: www.İuxresidencesbodrum.com 

- sales©mycpartners.com.tr 

pe 490 549 648 2020 

Kuyucak Mevkii Mah. Kli Konaklama: www.luxresorts.com 


Adabükü, 48670 info©luxbodrum. 
Bodrum, Muğla MYC PARTNERS 490 252 311 05 05 


Moodboard 


Özgür Masur 


Özgür Masur, son koleksiyonunun perde arkasını ALEM'e anlattı. 


Lara MUTLU - lara.mutluGalem.com.tr 


İLHAM ROTASI 


“Farklı rotaları deneyimlemeyi çok seviyorum. Fakat her 


seferinde Paris'e giderken nedense çok heyecanlanıyorum. 
Marakeş'i çok seviyorum. Ama Ağustos ayındaki yıllık tatilimi İspanya'da Endülüs Bölgesi'nde geçireceğim.” 


“BU KOLEKSİYONUMU HAZIRLARKEN HERZAMAN OLDUGU GIBI BOLCA 
DIANA ROSS DİNLEDİM.” 


*d . . 
STILIKONLARI 
“Cher ve Diana Ross, daima 


bir şekilde moodboardllarıma girmeyi başarıyorlar.” 


FAVORİ 
TASARIM 


OBJESİ KOLEKSİYONDAN ÖNE ÇIKAN TASARIMLAR 


“Renkli boya “Ben koleksiyon hazırlarken hiçbir zaman trendlere bağlı kalmıyorum. Öyle bir kalemleri kavramın da kaldığını düşünmüyorum. Bu mesleğe başladığımdan bu zaman gördüğümde çok kadar markamın DNA'sında yaratmış olduğum profil üzerinde kadınımdan ve 


heyecanlanıyorum.” kadının yaratmış olduğu ışıltılı ve lüks kavramı üzerinde hikayeler yazıyorum. 
Bu son hikayemde Japonya'dan bir geyşa olarak yola çıkan kadının Çin, Hindistan, İran, Irak üzerinden Anadolu'ya gelişini ve Pera Bölgesi'nde yaşamını sonlandırışını anlatıyorum.” 
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Roland-Garrosa 


Louis Vuitton ile Fransa Tenis Federasyonu, Roland-Garros (Fransa Açık) için bir kez daha güçlerini birleştirdi. 


ouis Vuitton, sezonun dört Grand Slam 
turnuvasından biri olan Roland-Garros için a 2 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kupa v2 sandıklarını tasarladı. Bu prestijli turnuvada her yıl, Tek Kadınlar kategorisinin şampiyonu Suzanne Lenglen Kupası ile; Tek Erkekler kategorisinin şampiyonu ise Musketeers” Kupası ile ödüllendiriliyor. 
Roland-Garros 2018'in şampiyonluk kupaları da, Louis Vuitton tarafından özel olarak tasarlanan sandıklar içinde izleyicilere sunuldu. 
Markanın DNA'sına uygun olarak, Roland-Garros 2018 posterleriyle kişiselleştirilerek tasarlanan sandıkların tanıtımı Isabelle Huppert ve Lda Seydoux'nun katılımıyla gerçekleşti. 1854 yılında kurulan Louis Vuitton'un marka geleneğinin bir parçası olan kişiselleştirme, Roland-Garros 2018 kupa sandıklarına da yansıdı. El boyaması tekniğiyle kişiselleştirilen sandıklar, geleneksel Louis Vuitton işçiliğinin ayrılmaz bir parçası olarak turnuvanın bu yılki kupalarını daha da özel kıldı. Roland-Garros 2018'in kupa sandıklarının üzerindeki el boyaması posterler, sanatçı Fabienne Verdier tarafından hazırlandı. 


(SABELLE HUPPERT 
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Mekan 


İstanbul mutfağının 


Bir yaşam tarzı uygulaması olarak dikkat çeken ZUBİZU, alışveriş ve eğlence dışında yemeiçme sektöründeki deneyime de farklı bir dokunuş katıyor. Şehrin klasiklerinden biri olan 29, 

Wolfgang Puck'ın Çiftlikten masaya' felsefesini yansıtan Spago by Wolfgang Puck ve daha onlarca adres İstanbul'un en gözde lezzet durakları olarak öne çıkıyor. 


Istanbul Boğazına hakim benzersiz konumuyla 1993'ten beri Istanbul yeme-içme sektörüne yön 

veren mekanlardan biri olan 29, yenilenen dekorasyonu ve ZUBIZU ayrıcalıklarıyla misafirlerini ağırlıyor. 


Lezzet ve eğlenceyi bir arada sunan, bir İstanbul klasiği olmasının yanı sıra dünyanın en iyi restoranlarından biri olarak kabul edilen 29, klasik 

ve modern unsurları harmanlayan yepyeni tarzı ile İstanbul yeme-içme sahnesine heyecan getiriyor. 
Modern yorumlar katılarak yenilenen (©go da markanın dinamik ve şık duruşunu yansıtıyor. Logonun yanı sıra tümüyle yenilen şık ve modern dekorasyon, uluslararası ödüllere sahip Zeynep Fadıllıoğlu ve 

ZF Design ekibinin imzasını taşıyor. Restoran ve club olarak hizmet vermeye devam eden 29, ferah oturma alanları ve terası ile keyifli bir yemek ortamı sunarken club tarafında ise eğlence rafine müziklerle geç saatlere kadar devam ediyor. Yeni lezzetlerle zenginleşen menüde Tütsülenmiş Steak Tartar, Somon Pomelo Salata, Kilde Pişmiş Mercan, Odun Ateşinde Pişmiş Kuzu Kol ve Bütün Deniz Levreği öne çıkan lezzetler arasında. Türk lezzetlerini dünya trendleriyle birleştiren menüde tadımlık yemeklerin yanı sıra 2-4, kişilik paylaşımlıklar da yer alıyor. 29, misafirlerini öğle ve akşam yemeklerinde ağırlıyor. 
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24 yıldır Oscar ödül törenlerinin 
menülerine imza atan, 2 Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck'ın Beverly Hills'teki ikonik restoranı Spago ZUBİZU ayrıcalıklarıyla Istanbul'da da lezzet tutkunlarıyla buluşuyor. 


Gastronomi dünyasına yön veren isimlerden biri olan; mutfak sanatları, servis ve stil açısından trendleri belirleyen Wolfang Puck, Spago'nun Amerika dışındaki ilk uluslararası restoranını İstanbulda 

açtı. Wolfgang Puck'ın Çiftlikten masaya/ felsefesini yansıtan menüsü ile mevsimin en taze ürünlerini modern bir konseptle yorumlandığı Soago menüsü Amerikan, Asya ve İtalyan mutfaklarından eklektik lezzetlerle misafirleri gastronomik bir yolculuğa çıkarıyor. Yerel pazarlarda bulunan ürünlere göre her mevsim değişen menüde Wolfgang Puck'ın ünlü taş fırın pizzaları, mezeleri, el yapımı makarnaları, zengin antre seçeneklerinin yanı sıra farklı mutfaklardan izler taşıyan tatlar da yer alıyor. Geniş şarap menüsündeki vazgeçilmez California ve diğer ülkelere ait şaraplarıyla öğle ve akşam yemeklerini unutulmaz bir deneyime dönüştüren Spago, yemeklerinin yanı sıra bir yandan klasiklere selam duran, diğer yandan kışkırtıcı ve modern karışımlarla yeni bir trend yaratan kokteyl menüsü ile de oldukça iddialı. 


Ukalife'ın merakla beklenen yeni markası Louie İstanbul, şehrin içinde ama şehrin karmaşasından uzak ortamıyla Akasya'da ZUBIZU ayrıcalıklarıyla misafirlerine keyifli bir deneyim sunuyor. 


Arnavutköy'ün karakteristik dokusunun izlerini taşıyan Hudson Istanbul ve merkezi konumuyla arkadaş buluşmaları ve iş yemekleri için en çok tercih edilen adreslerden biri olan Akmerkez'deki Martinez Istanbul gibi iki özgün markayı sektöre kazandıran Ukalife, her işletmesinde olduğu gibi Louie İstanbul için de özel bir kimlik ve mutfak kültürü oluşturdu. Ukalife Master Chef'i Nihat Sancar'ın imzasını taşıyan Louie İstanbulun menüsünde Akdeniz etkileri ön planda. Dünya mutfağının özel lezzetleri misafirlerine sunan Louie İstanbulun menüsünde Peynirli Arancini, Acılı Mayonez ile Sunulan Ördekli Arancini, Kaburga Tandır Dolgulu Taze Fırın Patates, 36 saat Pişmiş Teriyaki Soslu Dana Kaburga, Mac and Cheese gibi imza lezzetlerin yanı sıra sağlıklı kase salatalar ve taco çeşitleri de yer alıyor. 
Louie İstanbul, yemekleri ile olduğu kadar geniş şarap ve farklı kokteyl menüsü ile de dikkat çekiyor. 
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Italyan mutfağının Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Serafina, 2018 yazı itibariyle Serafina Mare olarak Gündoğan Küçükbük'te müdavimlerini ağırlamaya devam ediyor. 


İlk şubesini 2014 yılında Akmerkez'de, ikinci şubesini ise 2017 yılında Vadistanbul'da açan Serafina, şimdi de Serafina Mare olarak Gündoğan Küçükbük'te misafirlerini bekliyor. Konforlu ortamı, şık dekorasyonu ve sıcak ambiyansı ile her zevke hitap eden ve taze ürünleriyle lezzet tutkunlarının buluşma noktası haline gelen Serafina, eşsiz İtalyan tatlarını kaliteli hizmet anlayışıyla sunmaya devam ediyor. Canlı müzik eşliğinde yemek keyfini 

ikiye katlayan mekan, zengin menüsüyle müdavimlerini ağırlıyor. Cuma 

ve cumartesi akşamları Vadistanbul'da da gerçekleştirilen canlı müzik, akşam yemeklerine renk katıyor. Ayrıca Gündoğan Küçükbük'te beach ve restoranıyla hizmet vermeye başlayan Serafina Mare, salı ve cumaları DJ Ali Sayar, cumartesileri de Doğuş Çabakçor ile canlı müziğe ev sahipliği yapıyor. 


Lezzet yolculuğuna 1993 yılında Teşvikiye'de başlayan Zanzibar, Z/UBIZU ayrıcalıklarıyla müdavimlerini Zorlu Center'da ağırlıyor. 


4 
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Zorlu Center köprü katında 2016 Mayıs ayında hizmet vermeye başlayan Zanzibar, vazgeçilmez tatlarının yanı sıra mimar Aloş Çavdar'ın imzasını taşıyan dekorasyonuyla da bir çekim merkezi. İntegral hamurundan yapılan çıtırkıtır, keçi peynirli brülge salata, özel olarak taş değirmen unundan üretilen ince hamurdan yapılan leziz çttır-kıtır pizzalar, tamamı ev yapımı ve farklı soslarla bezenmiş makarnalar ile tatlılarda dondurmalı profiterol, elmalı tarte tatin, armutlu cr&me brülee Zanzibar'ın Akdeniz esintili menüsünde öne çıkan lezzetler. Sevilen sanatçıların performans sergilediği Zanzibar, 10.00-24.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor. 


AILA RESTAURANT 


ALANCHA 
ALİ OCAKBAŞI 


ATELIER REAL FOOD RESTAURANT 
THE RITZ-CARLTON, İSTANBUL 


ATLAS BALIK 
BARBOUNI!A İSTANBUL 

BAŞKÖŞE 

BLEU LOUNGE i 

THE RITZ-CARLTON, İSTANBUL 

BORGO 

BORSA 

BRASSERİE D'OR 

BUTCHA STEAKHOUSE 

CANTINERY 

CARL'S JR. 

CHINESE & SUSHI EXPRESS 

CITY LIGHTS - INTERCONTİNENTAL İSTANBUL CİHANGİR MEYHANESİ BY SUR BALIK 

DA MARIO 

DELIMONTI 

ESCALE 

FAUCHON 

FENİX 

FERİYE PALACE RESTAURANT 

GAEA 

GINA 

GLORLA JEAN'S COFFEES 

GREECOLOGY 

GRILL BRANCHE 

GÜNAYDIN 

HAPPY MOON'S 

HİLTON BOMONTİ THE GLOBE RESTAURANT HİLTON KOZYATAĞI ATRIUM LOUNGE HİLTON KOZYATAĞI BRASSERIE RESTAURANT HOOD ROOFTOP, HİLTON MODA İSTANBUL ISTTOO SHANGRI-LA BOSPHORUS KALAMATA 

KEBAPÇI ETİLER 

KILLMANJARO 

KITCHENETTE 


ZUBİZU NOKTALARI 


KİVA 

LACİVERT 

LOUJE İSTANBUL 

LA PETITE MAISON 
MARKUS 

MARTINEZ İSTANBUL 
MASA 

MATBAH RESTAURANT 
MEZZALUNA 
MONOCHROME 
NEOLOKAL 

NEV LOKANTA 
NICOLE 

NUSR-ET 

NUSR-ET BURGER 
PASSAGE 178 

PAPA JOHN'S PİZZA 
PARLE 


SAFRAN RESTAURANT 
INTERCONTİNENTAL İSTANBUL 


SAİT 

SALOMANJE 

SCARLET 

SHANG PALACE SHANGRI-LA BOSPHORUS SPAGO 

STATIONS RESTAURANT 

SORTIE 

SUR BALIK 

SUVLA 

SWİSSOTEL THE BOSPHORUS 16 ROOF SWISSOTEL THE BOSPHORUS CAFE SWISS ŞANS RESTAURANT 

TAMİRANE 

29 


VERANDA RESTAURANT INTERCONTİNENTAL İSTANBUL 


VOGUE 
ZANZİBAR 
ZARGANA BALIK 
ZUMA 
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Mekan 


bul 


Şehrin en sevdiğimiz üç sushi mekanını bir araya getirdik. Şu sıralar lezzetli bir sushi yemek istiyorsanız rezervasyonunuzu yaptırın. 


Lara MUTLU - lara.mutlu&alem.comir / Fotoğraflar: Pınar GEDİKÖZER 


220 


Burada sadece sushi değil; 
Japon mutfağına dair pek çok lezzeti tadabilirsiniz. 


a moi TUNA PİZZA 


KAMASUTRA ROLL 


INARI SUSHI 
OMAKASE 


ŞEF BARLAS GÜNEBAK 


Mekanın hem şefi hem de yaratıcısı olan Barlas Günebak, “Inari Sushi Omakase'de en çok tercih edilen lezzetler, Kirohana Roll ve Mısır Tempura” diyor. Ayrıca Black Tiger Tempura ve Ceviche 

de mekanın imza lezzetlerinden. Kuruçeşme'de ve Vadistanbul/'da şubesi bulunan Inari Sushi Omakase'nin Vadistanbul'daki adresi, Japon minimalliğinde dekore edilmiş. 


Gelenlerin mutlaka tatması gereken lezzetler neler? 

Birini seçmek çok zor ama kaz ciğerli favorim olabilir. 


Bu mekanla ilgili sizi en çok heyecanlandıran şey nedir? 

Doğaçlama lezzetlerimiz. Günlük taze balıklar ve ithal balıklar ile anlık ve yaratıcı lezzetler oluşturuyoruz. 


Adres: Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi No:4-G İç Kapı No:2 Vadistanbul. 
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Mekan 


Lobster Dynamite Roll ve Yummy Yummy Roll, mekanın imza lezzetlerinden. 
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HOTATE TEPPANYAKI 


MİYABİ SUSHI & 


JAPANESE GRILL 


ŞEF KONGONAPHA PATUMTHONG 


Şubat 2014'ten beri Akatlar'da hizmet veren Miyabi Sushi & Japanese Grillin bir hayli fazla müdavimi bulunuyor. 
Mekanın ortaklarından Yüksel Akkök, “Mekanın sade bir dekorasyonu var. 
Burayı tasarlarken amacımız şıklık olmadı. Tam tersi insanların kendini rahat hissedeceği, lezzetin önüne geçmeyecek rahat bir mekan olmasını istedik” diyor ve ekliyor, “İç mekanda 
45 kişilik oturma kapasitemiz var. 
Teppanyaki barımızda şeflerimizin siparişleri misafirlerimizin gözünün önünde hazırlayacağı bir bar oluşturduk. Burada zaman zaman ateşli Teppanyaki şovu yapıyoruz. 
Özel gruplar için yine çok sade bir odamız var” 


Gelenlerin mutlaka tatması gereken lezzetler neler? 
Miyabi Sushi'ye ilk kez gelen misafirlerimize başlangıç olarak 


Tuna Tartar ve Levrek Carpaccio tatmalarını tavsiye ediyoruz. Tuna Tartar balığın yanak kısmından yaparak üzerine 'crunchy” parçalar koyuyoruz. Levrek Carpaccio'yu lime, susam yağı ve miso ile hazırladığımız Miyabi'nin özel sosu ile harmanlıyoruz. 
Roll olarak ise Lobster Dynamite Roll ve Yummy Yummy Roll imzalarımızdan. 


Mekanda en çok tercih edilen lezzetler hangileri? 

Black Tiger Shrimp Tempura, Tuna Tartar, Yaki Gyoza, Sake Sashimi, Toro Sashimi, Crazy Roll, Ninja Roll, Yummy Yummy Roll en çok tercih edilen lezzetler. Teppanyaki Barı 

da genellikle İstanbul'daki Japon restoranlarında bulunmadığı için biz de sushi sevmeyenlerin tercihi oluyor. 


Adres: Akat Mahallesi, Zeytinoğlu Cad, Yaren Sok. No:6 D:14-13, Beşiktaş. 
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Mekan 


JACKPOT ROLL 
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Buraya gelmişken mutlaka denemeniz gereken lezzet, 
Myo California Roll, 


ŞEF MONTRI 


2017 Kasım sonundan beri Sarıyer'de 
hizmet veren Myo Sushi Bar & Restaurant'ın kurucusu Yasemin Koçarslan, “Burayı dekore ederken hem modem, hem de müşterilerin 

sık sık Ziyaret etmek isteyecekleri; kendilerini evlerinde hissedecekleri bir sıcaklık yakalamak istedik. Bunu çok güzel yakalayabilen Four & More ile çalıştık” diyor. Mekanda en çok tercih edilen lezzetler, Truffle Roll Myo California Roll, Rock Shrimp Tempura ve Kızarmış Cheesecake, 


Gelenlerin mutlaka tatması gereken lezzetler neler? 

utlaka tadılması gereken üç ezzetimizin olduğunu düşünüyorum. 
İlk olarak Truffle Roll kişisel avorilerimden. Etrafı glütensiz soya kağıdı ile sarılı olduğu için birçok kişiye hitap ediyor. Aynı zamanda kağıdını Los Angeles'dan kendim getirdiğim için de başka yerde bulamayacağınız bir tat sunduğumuza inanıyorum. Jackpot 


Roll yine favorilerimden, tamamen kızartılmış bir roll. İçinde yengeç, karides ve avokado var, üzerine de kızartılmış tatlı patates ekliyoruz. Tadı gerçekten mükemmelliğe yakın. Ve son olarak Matcha Lava Cake'in yenilmesi konusunda ısrarcıyım. 


Bu mekanla ilgili sizi en çok heyecanlandıran şey nedir? 

Var olan diğer sushi mekanlarına ya da Uzak Doğu mutfaklarına göre daha sıcak bir ortam sunduğumuza inanıyorum. Bu nedenle lokasyon olarak alışveriş arasında ya da öğlen yemeklerinde plazaların ortasında bir yerde tesadüfen oturulabilecek bir yerde bulunmamamıza rağmen müşterilerimiz yalnızca yemeklerimizi yemek adına günün her saati bizi ziyaret ediyorlar. Sanırım beni en çok heyecanlandıran şey de bu. 


Adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Dere Sokak No 54, Sarıyer. 
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Bu bir reklam haberdir. 
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Metropol hayatına kısa bir mola 


Şehrin ortasında havuz keyfi sezonunu açan Hilton İstanbul Bosphorus, sizleri şehrin en büyük otel havuzuna davet ediyor. 


ehrin koşuşturması arasında rahat bir nefes almak ve kendini sayfiye yerinde hissetmek isteyenleri Türkiye'nin ilk uluslararası beş yıldızlı oteli Hilton İstanbul Bosphorus'un açık havuzu bekliyor. 
Yaz sezonunda yüzme ve güneşlenme keyfinin yanı sıra yoga ve zumba grup derslerinin yapılacağı Hilton İstanbul Bosphorus'ta geçen sene başlayan ve şehrin gece eğlencesi anlayışına bambaşka bir soluk getiren gece yüzmeleri de bu yıl tüm 


hızıyla devam ediyor. M havuz başı partisiyle bir arkadaşlarınızla haftay 


üzik, eğlence ve leşen konseptiyle tamamlamanın 


en güzel hediyesi olan “Gece Yüzmeleri/ 11 
Temmuz 2018 itibariyle başlıyor. Hafta sonu 


açık havuz keyfinize eşli 


k edecek lezzet dolu 


barbekü partileri, her Cumartesi ve Pazar 


12:00-16:00 saatleri aras 
Barbekü keyfinin fiyatı is ayı itibariyle üyelik kayıt 
Hilton İstanbul Bosphor 


nda servis edilecek. 
e 951TL. Nisan arına başlayan 

us, İstanbulun en 


büyük açık otel havuzunda yaz boyunca misafirlerini ağırlayacak. Sezonluk havuz 
üyelikleri, hafta sonu girişleri de dahil 2500 
TL'den satışa sunuluyor. İçinde banyo, televizyon, buzdolabı, yatak, kendine ait güneşlenme terası, şezlong ve oturma alanı bulunan özel odalar içinse sınırlı sayıda sunulan kabana üyelikleri bulunuyor. 
İstanbullun merkezinde açık havuz keyfini Hilton İstanbul Bosphorus kalitesinde yaşamak için bu fırsatı kaçırmayın. 
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Coliseum Aguapark'a gelin, hem serinleyin hem eğlenin! 


0216 5383838 


LE) coliseumsportsclub | coliseum.com.tr #SENİNKULÜBÜN 


Bronz pudranız 


Yazın vazgeçilmezi bronz pudraları seçerken hem doğru rengi bulmak hem de dokusuna dikkat etmek gerekiyor. İşte seçenekler. 


Gül ÇİTAL / Fotoğraf Getty Images Türkiy 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FORMULA, Argan Wear 
Bronz pudra 95 TL 


YSL, Sahariennes 
Bronzing Stones 
240 TL 


DIOR, Mineral fi ii b, 
Nude Bronz / ri | , ws, V pudra 219 TL Vy— VE EPhePeri j Ee GUERLAIN, , 
Terracotta 


ii. 
pudra 305 TL - 


— —— “a © Pi. Işığı yansıtan pigmenilere ——— — SN 45 sahip olan pudralar | KI 7 cildinize doğal bir aydınlık NN Xİ sağlıyor. Cilt renginizle aynı tonda bir bronz pudra tercih edin ve çok hafifçe sadece alın, elmacık kemikleri ve çenenize uygulayın. Eğer lk im t -bölgeniz yağlanmaya ie müsaitse ışıltıdan uzak durmanızı öneriyoruz. 
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CLINIGUE, 
True Bronze in 
Sunkissed 149 TL 


KIKO, Golden 
Wave bronz pudra 99,50 TL 


CLARINS, Bronzing 
Duo 204 TL 


OK 


NARS, Sun Wash 
Diffusing Bronzer in Laguna 


SENSAJ|, Sun 
Protective 
Compact 420TL 


Mat bronz pudrayı yaz kış, gündüz gece kullanabilirsiniz. Özellikle ciltteki yağlanmayı da azalttığı için tercih edebilirsiniz. Elmacık kemiklerine biraz daha fazla olmak üzere tüm yüzünüze eşit oranda uygulayın. Eğer cildinizde kuruluk hissederseniz, nem veren yüz spreylerinden yardım alabilirsiniz. 


— ei SEPHORA 


SEPHORA, 
Bronzing Powder in 


Caledonia 59,90 TL 
229 


NUXE, Poudre Eclat 
Prodigieux Bronzlaştırıcı 
Pudra 95 TL 


Gece bakımı 


Cildinizi yenilemeye, onarmaya, ertesi güne hazırlamaya hazır mısınız? Gece her şeye yeniden başlamak için en doğru zaman. 


GÜL ÇİTAL 


rl uk 


DR. JART DERMASK 
NEMLENDİRİCİ 
UYKU MASKESİ 
Kuru ve neme bolca ihtiyaç duyan ciltleri hedefleyen bu nemlendirici gece maskesi, içeriğindeki 


Vital Hydra Sleeping Mask 


Dr.Jartt 


ve gece boyunca nem kazanmasına destek oluyor. 73 TL 


250 


OROGOLD 24K NANO 
NIGHT RECOVERY SERUM 
Nano teknolojisiyle cilde gereken besin, hayati yağlar ve 24 karat altını ileten bu serum içindeki altın parçacıkları ve cilde nüfus etmedeki hızıyla tam puan alıyor. Daha genç, neme doymuş ve gergin bir cilt için ideal. 

1999 TL 


ESTEE LAUDER ADVANCED Advance« NIGHT REPAİR EYE Night Rej CONCENTRATE MATRIX iye Con 


Çizgi oluşumu, kırışıklar, 

göz altı torbaları ve göz çevresinde koyu renk halkalar gibi yaşlanmanın görünür temel etkilerini azaltmayı vaat ediyor. Özel tasarlanmış 
360' masaj aplikatörüyle kullanıldığında hassas göz bölgesini güçlendirerek, 

24 saat süren nem veriyor. 
Yenilenmiş, aydınlık ve sağlıklı bir göz çevresi görünümüne sahip olmanıza yardımcı oluyor. 340 TL 


Matrix 


—— 


LIERAC SUPRA RADIANCE GECE KREMİ Erken yaşlanma belirtilerine karşı formüle 


hiyalüronik asit ve deniz yosunu özü sayesinde cilt yüzeyinin güçlenmesine 


-———— 


VİCHY 


SLOW AGE 


NUP 


VICHY SLOW AGE 
Cildin oksijen almasını sağlayan ve cildi yenileyen detoks etkili bu gece bakım kremi, saf resveratrol, probiyotik türevi bifidus, antioksidan Baicalin ve Vichy 15 
mineralli termal su içeriyor. 
İster gece kremi ister maske olarak kullanabilirsiniz. 140 TL 


edilen bu krem, ciltte toksin yaşlanmasına savaş açan ana protein NRF2'yi hedef alıyor ve ciltte benzeri aksiyon sağlıyor. İçeriğindeki kara Isırgan ekstresi ile NRF2 proteini benzeri aksiyon göstererek ciltte; detoks ve antioksidan etki sağlıyor ve var olan toksinlerin ciltten atılmasını sonrasında ise yeni toksin oluşmasını engelliyor. 365 TL 


LABORATOIRES 


LIERAC 


PARIS 


SUPRA RAD 


SHISEIDO IBUKI 
BEAUTY SLEEPING MASK 
Jel dokulu bu maske, geceleri gerçekleşen cildin doğal yenilenme sürecini güçlendiriyor. Sıkılaştırılmış vitamin kapsülleri uygulama esnasında patlayarak sabah ışıltılı, nemli ve temiz bir ciltle uyanmanızı sağlıyor sağlıyor. Maskenin formülündeki C ve E vitaminleri, güçlendirilmiş besin maddeleri ve sakinleştirici çiçek kokuları deliksiz bir uyku vaad ediyor. 259 TL 


NUXE NUXURIANCE 

ULTRA GECE KREMİ 

Yüzde 91 oranında doğal içeriklere sahip bu gece kremi Bi-flora hücrelerle formüle edilmiş. Gücünü safran çiçeğinden elde edilen aktiflerin begonvil hücresine hapsedilmesiyle oluşan hedef odaklı ve sürekli etki sağlayan kapsüllere borçlu. Cildin dolgunluğunu geri kazanmasına yardımcı olurken hücre oluşumunu da destekleyerek elastikiyetini geri kazanmasını sağlıyor. 240 TL 


LA PRAİRIE PLATINUM 
RARE CELLULAR 
NIGHT ELIXIR 

Cildin doğal detoksifikasyon süresini geliştiren, hücresel solunumu destekleyen, cilde hayat veren besin maddelerini cilde kazandıran ve cildin savunma kapasitesini artıran bu iksir, cildin yenilenmeye en çok ihtiyaç duyduğu gece boyunca yeni hücrelerin oluşmasına yardımcı oluyor. 5.140 TL 


DARPHIN VETİIVER 
AROMATIC CARE 
Kaygı, depresyon, 

tükenmişlik, çevresel faktörler, uykusuzluk... Stres her durumda cildimizde kalıcı hasara yol açıyor. 
İçeriğindeki esansiyel yağlar ve yatıştırıcı çiçek özleriyle bu yağ cildinizi adeta tatile gönderiyor. 
Ozellikle cildi 


yatıştırma ve : 
yenileme özelliğine SON D'ARÖME 


sahip Vetiver, AU VETIVER zihni ve vücudu rahatlatan VETIVER mercanköşk ve #ROMATIC CARE lavanta yağları sayesinde siz 


uyurken cildiniz güçlenecek. 189 TL 


Ss Nuxurlance' Ultima 
NU X E CREME NUIT REDENSİFİANTE 


REPLENISHING NIGHTLREAM 


TUUTES PEAUX 
ALL SK'N TYPES 


DERMALOGICA SOUND 
SLEEP COCOON JEL-KREM 
Cildin doğal gece onarım ve yenilenme süreciyle birlikte çalışarak uykunun cilde yararlarını artırarak sabaha ışıltılı bir cilt 

ile uyanmayı sağlıyor. 
Gülibrişim özü yorgunluk belirtilerini azaltarak 

cilde canlı bir görünüm veriyor. Wu-Zhu-Yu meyve özü canlı, dinlenmiş, 

ışıltılı bir cilt yaratıyor. 

C Vitamini bakımından zengin Kakadu erik özü cilt tonunu aydınlatıyor. Ayrıca, Sandalağacı ve Paçuli 

ile birlikte kapsüllenmiş 

ve hareket ile aktifleşen 
Fransız lavanta yağının aromaterapik etkileri 

ile uykuya dalmanızı kolaylaştırıyor. 565 TL 


Kehls ef 


GİNGER LEAF & HIBISCUS 
FIRMING MASK 


n Feclis Firmer & Looks Smoorher 


341.072. » 100 ml 


KIEHLS GINGER LEAF & HIBISCUS MASK Ciltteki kırışıklıkları hedef alan bu maske, geceleri özünü korumak için kapanmasıyla bilinen hatmi çiçeği ve cildin genç görünümü için çalışan zencefil yaprağı içeriyor. Gece boyunca cildinizde kalan bu maskeyi haftada 4-5 gün uygulayabilirsiniz. 230 TL 


ORIGINS 
Drink Upintensiyği 


ORIGINS DRINK GORELE 

UP - INTENSİVE ö guenci ö 

 OVERNİGHT MASK Masgue de nuit 

İçeriğindeki avokado #eüt ötancher la soil cufgiiğe ve kayısı yağlarıyla cildi anında ve derinlemesine 
Nemlendiren bu maske aynı zamanda ciltteki su kaybının önlenmesini sağlıyor. Sabaha canlanmış ve tazelenmiş bir cilt ile uyanmak için öneriyoruz. T19 TL 


sound sleep cocoon transformative night gel-cream 


dermalogicâ 


1s Care system -malogiıca 
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Güzellik 


Yaz makyajı 


Yazı rengarenk geçirmeye hazır mısınız? Yanaklarda pembenin farklı tonları, 


gözlerde derin maviler, dudaklarda parlak renkler başrolde. 
Gül ÇİTAL 


CHANEL ROUGE 
COCO LIP BLUSH 
Yumuşacık ipeksi jel formüle sahip bu parlatıcı hem dudaklara hem yanaklara sürülebiliyor. Jojoba, mimoza ve ayçiçeği yağlarıyla dudakları beslerken aynı zamanda dolgunluk da veriyor. 165 TL 


NARSISSIST 
WANTED CHEEK PALETTE Il 
Nars'ın sınırlı sayıda üretilen ve altı renkten oluşan bu allık paleti, her mevsim teninizin rengine uyum sağlayacak. Mat, saten ve ışıltılı bitişlere sahip parlak kırmızılarla ve koyu frambuaz tonlarıyla. 350TL 


DOLCE & GABBANA THE BLUSH ROSA DUCHESSA PROVOCATIVE ALLIK 
Cilde taze bir parlaklık veren kademeli pembe pudra, üzerinde bir gül baskısı ile geliyor. İster yanaklarınıza sürün, ister hiç dokunmadan saklayın. 520 TL 


MAYBELLİNE HYPER 
PRECİSE EYELİNER 

Göz makyajınızda 

fark yaratmanın en etkili yollarından biri siyah yerine renkli bir eyeliner tercih etmek. 
Suya dayanıklı yapısıyla 
Hyper Precise All Day, bulaşmayan, gün boyu kalıcı bir görünüm yakalamanıza yardımcı oluyor. Kolayca sürebilmeniz için özel tasarlanmış süper ince ucu ve kauçuk yapısı sabit tutuş sağlıyor. 33,99 TL 
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DIOR 5 COULEURS .i TOM FORD CREAM i i COOL DOWN FAR PALETI ai AND POWDER EYE 


Turkuaz, gece mavisi, pastel mavi ve denim tonlarından oluşan bu far paleti yaz için ihtiyacınız olan tek şey. Suyun yüzeyine çarpan bir damlanın harelerinden esinlenmiş bu desendeki farları sürmeye kıyamayacaksınız. 274 TL 
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COLOR DUO 

Iki katmanlı bu far, göz kapaklarının üzerine kayan metalik krem bir formüle sahip. Sezonun öne çıkan iki tonu olan zümrüt yeşili altın 

ile birleşirken ışıltılı opal turkuaz tonu ile buluşuyor. 220 TL 


LOUBILAGUE 
DUDAK PARLATICISI 
Loubilague Lip 
Gloss ise Christian 
Louboutin'in süper ışıltılı Loubilague rujlarının yıldızları anımsatan inci pigmentlerinin bir 


araya gelmesiyle 

oluşuyor. Holografik MAC PEARLMATTE FACE 

ve metalik POWDER MOTHER OF PEARL parıltıların bir İlk bakışta dalga deseni araya geldiği, renk ve holografik ambalajıyla değiştiren yapısına gönlümüze kurulan bu pudra bir eklenen yoğun taşla birçok kuş vuruyor. İnci ve renk pigmenitleriyle saten dokulu bu pudrayı ister allık dudaklarınızı ister aydınlatıcı hatta far olarak dolgunlaştırıyor. bile kullanabilirsiniz. 179 TL 


345TL | 


ESTEE LAUDER PURE 
COLOR LOVE LIGUID LIP 


Pure Color Love SEPHORA Koleksiyonu; içerdiği nar, COLORBLOCK mango, açai çiçeği ve ei 


besleyici yağlar ile gün boyu dudaklarınıza nem veriyor. Hofif formülü ile dudaklarınızda ağırlık yaratmaz. Mot, ışıltılı ve parlak olarak üç farklı bitişi olan bu parlatıcı oldukça hafif bir yapıya sahip. Ayrıca vanilya kokusu çok hoş. 99 TL 


bozan bir renk denemeye ne dersiniz? Sarının en canlısıyla yaratıcılığınızı konuşturun ve dilediğiniz çizgiyi göz kapaklarınıza çekin. 34,90 TL 


SN 


ner feutre 


BOBBI BROWN CAPRI 
EYE SHADOW PALETTE 
Doğal krem renginden zengin deniz mavisine kadar uzanan bu farları 

renk yoğunluğunu artırmak için kat kat uygulayabilirsiniz. 300 TL 


BENEFİT GOLD 
RUSH ALLIK za ms m li um 
Yoğun altın ve 

nektar tonlarının 7. 
harmanlandığı pudra her tene uyum sağlarken, kabartmalı dokusuna eşlik eden amber, bal ve vanilya kokusu şehirde bile plajı yaşatıyor. 210 TL 
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Güzellik 
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Saç bakımınızda yükünüzü fazlasıyla hafifletecek 'pixie' kesim son dönemde ünlülerin en çok tercih ettiği modellerden biri. Özellikle minyon bir yüz şekliniz varsa yaza girerken radikal bir değişimle bakışları üzerinize toplayın. 


Gül ÇİTAL / Fotoğraf Getty Images Türkiy 


LANCASTER, 
Sun Beauty 
Hair Spray 

130 TL 


5 


PHYTO, 
Plage 
Recovery 
Spray 89 TL 


Deniz, güneş ve klorlu su saçınızın yapısını ve rengini bozabilir. Eğer saçınızda boya varsa, koruyucu spreyleri çantanızdan eksik etmeyin. 
Bu klasik ve elegan model elbette cesaret gerektiriyor. 
Dalgalı veya kıvırcık bir saça sahipseniz korkmayın. Saçı yapıştırmayan kremsi bir şekillendiriciyi nemli saçınıza uygulayın, karıştırın ve kendi haline kurumaya bırakın. 


Güneşin cildimizi yaşlandıran etkileri 


“Cildimizin daha genç görünmesini sağlamak veya yaşlanma belirtilerini engellemeye yardımcı olmak için anti-aging ürünlere başvuruyoruz. Evden çıkmadan önce de güneş koruyucuları ihmal etmemeliyiz.” diyor Uzm. Dr. Şükran Sarıgül Güdük. Güneş ışınları ve koruma yöntemleri hakkında bilmediğimiz ve az bildiğimiz tüm soruları konuştuk. 


Günlük hayatta güneş ışınlarına maruz kalan cilt tam olarak nasıl bir süreçten geçiyor, tam olarak nasıl etkileniyor? 

Son zamanlarda pek çok doktorun yaz-kış güneş kremi kullanmanız gerektiğinden bahsettiğini fark etmişsinizdir. Çünkü güneş ışınlarının büyük bir kısmını oluşturan ultraviyole-A (UVA) ışınları mevsim ne olursa olsun bulutlardan geçerek dünya üzerine ulaşıyor. “Ben ofisten veya evden çok çıkamıyorum” veya “Yazın pek güneşlenmiyorum” dememek gerek çünkü bu ışınlar ev, ofis ve aracımızın camlarından da geçebilme özelliğine sahip. Güneş nedeniyle oluşan yaşlanmada hem UVA hem de UVB rol oynar. Ancak cildin daha derin katmanlarına ulaşabilmesi nedeniyle UVA çok daha önemlidir. 
UVB ışınları ise camdan geçemiyor ancak sadece cildin üst katmanını etkiliyor. Kızarıklık, yanma ve daha ciddi cilt hastalıklarının oluşumuna neden olan başlıca ışın aslında budur. Sabah saat 10 ve öğleden sonra saat dört arasında dışarı çıkmayın dememizin nedeni de UVB'dir. Çünkü UVB en çok bu saatlerde yoğundur. Bu nedenle UVA ışınlarını “Aging”; yani yaşlanma ve UVB ışınlarını ise “Burning”; yani yanma ile özdeşleştirmek yerinde bir yaklaşımdır. Kısacası UVA ve UVB ışınlarına 

karşı korunurken, yaşlanma etkilerine ve güneş yanıklarına karşı da önlem almış oluyoruz. 


Ne çeşit güneş koruyucu tercih etmeliyiz? Ne sıklıkta sürmeliyiz? 

Güneş koruma ürünleri mineral filtreli ve kimyasal filtreliler olmak üzere ikiye ayılır. Mineral filtre, 


özelliği gereği cilde gelen ışınları geri yansıtarak koruma sağlar. Kimyasal filtreler ise ışınları kendi tabakası içinde emerek cilde ulaşmasını önlemeye yardımcı olur. Çoğu kimyasal filtreli ürünler 

aynı zamanda nemlendirici özelliğe de sahip. 
Dolayısıyla tek üründen iki ihtiyacı karşılayabilirsiniz. 
Bazı mineral filtreli ürünlerde ise renkli “inted” özelliği var. Makyaj yapmayı çok sevmeyenler 

için cilt tonu eşitleme özelliği nedeniyle çok tercih edilebiliyor. Önemli olan ürünlerin hem UVA hem de UVB korumasına karşı koruma sağladığından emin olmanız. Dört mevsim, yüzünüz ve boyun bölgeniz başta olmak üzere evden çıkmadan önce uygulamanızı tavsiye ederim. Terledikten veya yıkadıktan sonra tekrar sürmelisiniz. Eller en çok unutulan ve çok hızlı yaşlanan bölgeler. Ellerinizin üzerine de uygulamayı unutmayın. 


Güneş koruma ürünleri cildi yağlandırır mı? 
Ürünü kullandıktan sonra nasıl makyaj yapabiliriz? 

Size uygun ürünü bulduğunuzda, önyargıların aksine gözenekleri tıkamadığını, kolay uygulanabilir olduklarını, ciltte yoğun bir tabaka oluşturmadığını fark edeceksiniz. Uyguladıktan hemen sonra makyajınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Güneş koruyucu kullanmak makyaj yapmanıza engel değildir. 


Yazın hafif yanan cildimizi genelde beğeniriz ve çok fazla bakım yapma gereği hissetmeyiz? Doğru mu? 


Cildimizin hafif bronzlaşması elbette cilt kusurlarımızın biraz daha az görünür olmasını sağlıyor ve bizi mutlu ediyor. Ancak bronzlaşmak cilt kusurlarının geçtiği anlamına gelmiyor. Hatta yanmak, bronzlaşmak, cilt hasarlarının artmasına neden olabiliyor. Bu nedenledir ki güzel bir yaz tatili sonrası cilt tonumuz açıldıktan sonra leke, yeni ince çizgi oluşumu, hassasiyet gibi problemler daha sık ve ciddi şekilde kendini belli edebiliyor. 


Peki yaz boyunca cildimize nasıl dikkat etmeliyiz? 

Havalar iyice ısındığında çok fazla bakım yaptırmak veya ürün kullanmak istemememiz son derece normal. Fakat en azından, sabah-akşam 

iyi bir cilt temizliği, gündüzleri antioksidan serum ve güneş koruyucuları ihmal etmemek, nemlendirici ürün kullanmaya devam etmek son derece önemli. 


SkinCeuticals 
Güneş Koruma 
Ürünleri 

- UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma 

- Mineral veya kimyasal filtreli güneş koruyucular 
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Bu bir reklam haberdir. 


Maskülen 


İnce telli saçlarınız varsa tepelere hacim katmak için, saç diplerine köpük ya da hacim veren bir sorey uygulayın. 


BALMAIN, 
Session 
Spray Strong Oo BATMAN saç spreyi rABIS 
129 TL 


#ESSİON SPRAY 
$TAONG 


LOREAL, 
Studio 
Pro Heat 
It Hot & 
Big hacim spreyi 
2990TL 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b REMINGTON, 
N Roseluxe saç 
MARLIERS b. şekillendirici 
MOLLER, Curl b. 359,90TL Activating b. a, 
Spray 170 TL 


AVEDA, Light Elements 
Shaping Wax 120 TL 


MARLEŞ m 


bemuty harcar 


> Bolkal 


Bol katlı bir kesim ve önlerde uzunlu kısalı katlarla saçınıza farklı modeller vermeniz mümkün. Alnınıza dökülen katlı perçemler işinizi kolaylaştıracak. İnce bir maşayla öndeki tutamlara hareket kazandırabilirsiniz. 
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Body by BILYyı keşfedin! 


Sadece sırt üstü yatarak yaza formda girmeye ne dersiniz? 


Body By BTL” nedir? 

Vücut şekillendirmede üç farklı cihaz ile uygulanan bütün bir tedavi şeklidir. Bölgesel yağlanma, sarkma, sıkılaşma, selülit gibi sorunlar yaşayanların ihtiyaçlarını karşılayacak, birbirinin devamını ve sonucun etkisini artıran kombine bir uygulama şeklidir. Bu üç farklı yeni nesil teknoloji uzun yıllar üzerinde bilimsel çalışmaları ve FDA onayları olup etkinliği başarısı ile Avrupa'da ve Amerika'da adından sıkça söz ettirmektedir. 


Nasıl bir sonuç beklenmeli? 

Body By BTL yöntemi başarı ile kullanılan bir teknoloji örneğidir. Yapılan çalışmalarda ultrason ile ölçülen yağ tabakasında ciddi oranda yağ dokusunda incelme sağladığı bilimsel kanıtlarla gösterilmiştir. 


Bu yağlar nasıl gideriliyor? 

Öncelikle bölgesel yağlanmanın fazlaca olduğu göbek, basen ve üst bacaklarda kaslar üzerinde gereğinden fazla miktarda bulunan ve bu bölgelerin fazla kilolu bir görünüme neden olan tabakalanmış yağ dokusunu ortadan kaldırmak için Temassız Estetik” diye adlandıran kişinin vücuduna temas etmeden çalışan Dünyada 

ilk ve tek olan patentli” sistem “Vanguish Me'dir. 
Bu sistem “Selektif Radyo Frekans' yönteminin sağladığı radyo dalgalarını direkt olarak yağ dokusuna hedefler. Yağ hücrelerinde ve yağ dokusunun çapında azalma yaparak dolaşım sistemi yardımı ile fazla olan yağ miktarının azalmasını sağlar. 


Vücudunuzdan fazla yağlar giderken sarkma ve gevşemeler olur mu? 
Bilindiği gibi yağlar ortadan kalkınca mutlaka 


ilgili bölgede sıkılaşma, homojen (dalga, dalga olmayan) bir görünüm sağlanması gerekli. 
Selülit, sarkma gibi ortaya çıkan bir görünüm olmamalı, Body By BTL bu durumu sonraya bırakmıyor. Aynı anda 2. farklı sisteminin 

özelliği burada devreye giriyor. Odaklanmış radyofrekans ve ultrason enerjisini eş zamanlı olarak yapabilen dünyada tek sistem olan Exilis Elite ile bir taraftan fazla yağlar giderken, vücudun yavaşlayan kolajen ve bağ dokularını uyarıp güçlendirerek sıklaştırıyoruz ve vücut kontürunu şekillendiriyoruz. 


Fazla kiloları verirken vücudunuzda izler kalır mı? 

X Wave ile desteklenen uygulama sayesinde göbek, basen, üst bacak gibi bölgelerde birbirine sarılarak iç içe duran yağ hücrelerinin ayrıştırılması sağlanır, bu yağ kümelerinin aralarında bulunan sertleşmiş kitle gibi görünen yağlar X Wave'in sağladığı basınç ve ses dalgaları sayesinde yumuşatılır. Bu sayede lenf ve kan dolaşımı hızlanır. Bunun etkisi sonucu fıtıklaşmış gibi görünen selülit görünümü giderilir. 


Body By BTLnin vücuda herhangi bir yan etkisi var mıdır? 

Body By BTL uygulamasında kullandığımız teknolojiler Avrupa ve Amerika'da yapılan 

birçok klinik çalışma sonucu insan vücuduna 

bir yan etkisinin olmadığı bilimsel dayanaklarla kanıtlanmış olup ayrıca Amerikan FDA onaylarına sahip bir sistemdir. Bu nedenle kullanmakta olduğumuz sistemlerin herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. 


Body By BTL uygulaması ağrılı mıdır? 

Bu sistemler ile yapılan uygulamaların önemli özelliği hiçbir ağrı ya da herhangi bir acı hissine neden olmayışıdır. Vanguish Me ve Exilis Elite uygulamalarında sadece ısınma hissederler. 
Vanguish Me özelliği ise vücuda hiçbir temasın olmamasından dolayı uygulama sırasında rahatlıkla uykuya dalabiliyorlar. 


Uygulamalar kaç seans sürmeli? 

Bu uygulama dört seans olup haftada bir yapılmaktadır. Üç farklı sistem kullanılmakta olup işlem süresi bölgeye değişmekle birlikte ortalama 60 ile 90 dakika sürebilmektedir. 
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Bu bir reklam haberdir. 


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BIODERMA 


İASOMATOMU DÜNMATOLOCIĞUK 


Atoderm 
Cröme 


Mormai te dry saositie sim 
Migarı, 


teatime 006 greterin 
Tipe ha 


vmreeer eenei | 


h 22 500 ml Gi 


Mi — 


LA MERTHE 
REPARATIVE BODY 
LOTION 

Cildi yenileyici okyanus içeriklerine sahip bu losyonun kokusu muhteşem. 
La Mer'in meşhur mucizevi iksiriyle yoğunlaştırılmış formülüyle cildinize anti-aging etkisi 

de sunan krem anında ipeksi bir cilt yaratırken dış etkenlere karşı cildi koruyup besliyor. 
610TL 


Neme doyun 


Sıcak hava ve güneş cildinizin daha da kurumasına neden oluyor. Yoğun ve derinlemesine nem veren bu kremlerle her an taptaze hissedeceksiniz. 


x 


LİERAC 


BIODERMA 
ATODERM CREME 
Hassas ve kızarmaya 

meyilli bir cilde sahipseniz, cilt bariyerini koruyan ve güçlendiren bir kremden destek alın. 
Ciltteki gerginlik hissini azaltan bu krem paraben ve parfüm içermiyor. 
59,50 TL 


ş.m — 


Gül ÇİTAL 


SÜNISSIME 
REPARATEUR REMYDRATANT 
GLOBAL 
ATING REPAR BALM 
ANTLAĞING 


MANN FACE 8 DECOLLEYE 


| LIERAC SUNISSIME REHYDRATING REPAİR BALM 
| Güneş sonrası hem cildim nemlensin hem de 
bronzluğum uzasın diyorsanız bu balsam size 
| göre. Formülündeki güvercin ağacı ekstresi ile 
güneşten kaynaklı kırışıklıkların ve yaşlanma belirtilerinin hafiflemesi için öneriliyor. Yüksek oranda bronzluk aktifleştirici ile cildin daha bronz görünmesini sağlıyor. Ayrıca avokadodan elde edilen Omega 5 ve 9 ile hyalüronik asit 


TOM FORD cilde yoğun nem veriyor. 199TL 


ORCHİD SÖLEN. 


PETA ATMA SM SEO 
ATT SATIM MOYEMRALA ŞT 
150 ME 


TOM FORD ORCHID 
SOLEIL HYDRATING 
EMULSION 
Cildi nemlendirmenin ve yatıştırmanın yanı sıra, inciyle bezenmiş, su ile aktive edilmiş bu karışım hafif bir ışıltı veriyor. Orjinal Orchid 
Soleil kokusuyla da baş döndürüyor. 260 TL 


THE BODY SHOP MORINGA BODY BUTTER Aşırı kuru ve çatlamış bir cildiniz varsa, içeriğinde Shea yağı bulunan kremleri tercih edin. Ekstra olarak Moringa yağı ile 24 saat nemlendirme sağlayan bu krem hızlıca emiliyor ve mis kokusuyla keyif veriyor. 59,90 TL 


NEUTROGENA 
HYDRO BOOSTJEL 
VUCUTKREMİ | —— 


Kendi ağırlığının 
5. Neutrogena 


— 
1000 katı kadar su 7 
tutabilen Hiyalüronik asitle güçlendirilmiş bu krem cilt altında bir rezervuar oluşturarak cilt hücrelerinin sürekli olarak nemli kalmasını sağlıyor. 
18,90 TL 


Hydro Boost' jel vücut kr 


29) 40.000* ekran yönetimi gp 20 ülkede hizmet 


SİSTEM 9 
DİJİTAL YAYIN VE BİLGİLENDİRME EKRANLARI İLE KURUMUNUZU GELECEĞE TAŞIYIN! 


Sistem 9'un profesyonel ekran çözümleriyle kurumunuza özel tv kanalına sahip olun, satışlarınızı artırın, kurumsal iletişiminizi güçlendirin. 


PERAKENDE MAĞAZACILIK, GIDA, BÜYÜK İŞLETMELER, OTELLER, BANKA ŞUBELERİ VE ÜRETİM TESİSLERİNE ÖZEL ÇÖZÜMLERİMİZ 


KURUMSAL TV | VIDEO WALL | İNTERAKTİF UYGULAMALAR | VİTRİN ÖNÜ DİJİTAL POSTER | DİJİTAL MENU BOARD 


LED EKRAN | TOPLANTI ODASI VE OTOMASYON SİSTEMLERİ 


Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları ile görsellerinizi tek merkezden güncelleyebilir, afiş veya postere dayalı matbaa ile operasyonel maliyetlerinizi ortadan kaldırabilir, satışlarınızı artırabilir ve kurumsal iletişiminizi en üst düzeye taşıyabilirsiniz. 


Sistem 9; donanım, yazılım, sistem kurulumu, içerik üretim ve yönetimi, satış sonrası 7/24 teknik servis desteği ile anahtar teslim çözümlerinin arkasında, müşterilerinin yanında. 


p Sistem? 


“Geleceğe Taşıyan Dijital Çözümler” 


info(Osistem9.com |www.sistem9.com | 0212 691 64 00 
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Seyahat 


Dile kolay 25 yıl, ALEM olmak, ALEM kalmak, “bi alem yaşamak. 
Gelin bu özel sayıda benimle birlikte ALEM'e yakışan 'bi alem'lik yapalım, 25 yılda Devr-i ALEM deyip, dünyada kısa bir tur atalım. 


Serda BÜYÜKKOYUNCU - serda.buyukkoyuncu©gmail.com / Fotoğraflar: iStock 

Neler yaşanmış neler, eskilerde “Cemiyet hayatının o sporcular, ünlü sanatçılar, ünlü mankenler evinin haşarı çocuğu! denenler bugün anne baba 

olmuş, “cemiyet hayatının gözde'leri torun büyütür 


kadını olmaya karar vermiş. Kaç yıl, kaç yaz, kaç kış geçmiş ama ALEM hep buradaymış, hep olmuş, çılgın gece hayatları durulmuş, ünlü 


ayaktaymış, hep vazgeçilmez olmayı başarmış... 
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Milyonerler kuşağı 


COURCHEVEL/ 
FRANSA 


Bir adı da 'milyonerler kuşağı olan Courchevel, dünya jet sosyetesinin gelmekten keyif aldığı bir yer. Şıklık, zarafet, lüks, kesintisiz olarak kilometrelerce uzayan pistler ve kar kalitesi kasabanın sürekli gözde olmasını sağlayan nedenlerden sadece birkaçı. Courchevel birbirine sorunsuz bağlanmış vadilere yayılmış. 
Her seviyeden kayakçının rahatlıkla kayabilmesi için farklı zorluklarda pistler yapılmış. Her detay düşünülmüş, kar yağmaması riskine karşı önlem alınmış; 500'den fazla kar makinesi yağışsız günler için hazır bekliyor. Courchevel'de lüks kavramı boyut değiştirmiş, bizim kullandığımız anlamının dışına çıkmış. İhtişamlı oteller, romantik şaleler ve lezzette sınır tanımayan restoranlar hedonistler için mükemmel seçenekler. Bu arada bazı restoranlarda Türkçe menü bile var. En uzunu 120 kilometre olmak üzere toplam 600 kilometrelik pisti var bu dağ kasabasının. Gece kaymak isteyenler için ışıklandırılan pistler, ısıtmalı telesiyejler sizi şımartacak detaylardan sadece bazıları... 


Bir Milli Park: 


MAVROVO/MAKEDONYA 


Pistlerinin uzunluğu 15 kilometreyi bulan Mavrovo, Makedonya'nın başkenti Üsküp'e bir buçuk saatlik bir uzaklıkta bulunuyor. 1949 yılından beri milli park olan Mavrovo, flora ve fauna açısından büyük bir zenginliğe sahip. Geleneksel mimariye sahip olan Mavrovo ve Galiçnik, zirvesi 2.585 metre olan milli parkın en çok tanınan köyleri arasında yer alıyor. Kayak merkezinin 
bulunduğu Bistra Dağı'nın en yüksek noktası 2160 
metre ve oteller de bu dağın 1.255'inci metresinde bulunuyor. Pistlere çok yakın olan oteller hem dağ hem de Mavrovo Gölü manzaralı. Kayak sporuna gönül verenler 5.700 metreyi bulan ll ski lift ve üç telesiyeji kullanabiliyor. Pistlerin bazılarında hem müzik yayını hem de aydınlatma bulunuyor. Dolayısıyla havanın kararması bile kayak keyfine engel olmuyor. Mavrovo'da sezon boyunca Türkçe bilen asistanlar var, bu yüzden otellerde ve pistlerde lisan sorunuyla karşılaşmıyorsunuz. 
Makedon mutfağının lezzetli et yemeklerini Mavrovo'da deneyebilirsiniz. Mavrova'ya gitmişken Yahya Kemal Beyatlı'nın doğduğu Üsküp ile 1979 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine giren Ohrid Gölü ve sayfiye şehri Ohrid ziyaret edin. Vodna Dağı'ndan beslenen Vardar Nehri'nin uzandığı ovaya kurulu. Üsküp, camileri, çarşısı ve köprüleriyle Osmanlı mimarisinden izler taşıyor. 
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Vi 5 
Yılın 500 günü güneşle yıkanan, toplam 
65 milli park, orman ve eyalet parkından 
oluşan, 26 ünlü kayak merkezine sahip Kolorado, ABD'nin kayak severlere en büyük armağanı. Kolorado'nun gözdesi olan Aspen ise dünya jet sosyetesinin akın ettiği, en lüks ve en pahalı kayak merkezlerinden biri. 


Rocky Dağları arasına saklanmış bir doğa harikası ve dünyaca ünlü bir kayak merkezi olan Aspen, dünyaya da yaklaşık 1.550 
metreden bakmanızı sağlıyor. Burada kayak yapmak dışında Wheeler Opera Binası'ndaki sanat etkinliklerine katılabilir, White River Ulusal Ormanları'nda yürüyebilir, genellikle 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çağımız sanatçılarının eserlerine yer verilen Aspen Sanat Müzesi'nde soluklanabilirsiniz. 
Aspen dünyaca ünlü moda markalarını bir arada bulabileceğiniz bir yer. Çok sayıda firmanın dükkanlarını sokakta yürürken görüyorsunuz, yolda bir Hollywood yıldızıyla karşılaşmanız garanti gibi. 
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Kristof Kolomb kısaca St. Barths diye geçen adayı 1495 yılında keşfettiği zaman yerlilerin kullandığı isim olan Ouanalao'yu değiştirmiş ve kardeşi Bartholome'nin adını vermiş. 

Topu topu 21 kilometrekarelik bir alanı var 

St. Barths'ın. Kumsalları olmakla birlikte ada tepelik ama bu coğrofi özellik ona bir avantaj olarak geri dönüyor. Gün doğuşu ve batışını izlemek turistlerin en çok sevdikleri arasında. 
Ada, huzur bulup rahatlamak ve canlanmak isteyenler için yaratılmış adeta. St. Barths'da misafirlerin en keyif aldığı etkinliklerin yemek, içmek, alışveriş ve dünyanın değişik yörelerine ait masajları yaptırmak olduğunu söylersem adanın hedonistler için bir cennet olduğu daha kolay anlaşılır. Saint Barthelemy'ye 

bir yolculuk planlarken aklınızda tutmanız gereken en önemli nokta adada hiçbir 

şeyin ucuz olmadığı. Burası zenginlerin ve ünlülerin tatil mekanı. Saint Barthelemy kumsalları ile biliniyor. Çok fazla plajı var ve birçoğu da misafirlerini ağırlama konusunda uzmanlaşmışlar. 


Barbados, Karayipler'in en gözde adalarından biri. Gökyüzü ve renkli denizi, beyaz kumsallar ve palmiye ağaçları tamamlıyor. Birbirinden şık otel ve restoranlar ise yabancı turistlerle dolup taşıyorTürkiye'de kışın yaşandığı aylarda, ada adeta cennetten bir köşe. Barbados hala 
İngiliz izleri taşıyan bir ada, ne de olsa 340 
seneye yakın bir süre İngiliz kolonisi olarak yaşamışlar. Beş çayları, kriket oynayanlar, 

bir de İngiliz aksanıyla konuşan insanları görünce bu kanı daha da güçleniyor. Adanın adı İspanyolca “sakallılar” anlamındaki Los Barbados'dan geliyor. Adanın kuzey sahilleri jet set'in gözbebeği. Birbirinden şık otel ve restoranlar sıraya dizilmiş. Parayı bastıran yabancılar için süper lüks oteller de var, siteler de. Concorde'un hala uçtuğu günlerde uçuş noktaları arasında Paris, Londra ve New 

York dışında Barbados da vardı. O yüzden ada hep zengin turist cenneti olmuş. Turizm, bacasız endüstri olarak ekonomiyi kalkındırmış. 
Barbados'da hava sıcaklığı yıl boyunca 21-30 derece arasında değişiyor. Dolayısıyla iklim ideal. Dünyanın diğer köşeleri donarken burada güneş, ışınlarını cömertçe palmiyelerin ve beyaz kumların üzerine saçıyor. 


4 4 Ülkenin tanıtım sloganının neden “Cennet 
/ Adalar” olduğunu uçaktan indiğiniz an anlıyorsunuz. Seyşeller, 4l granit ve /5'ten fazla mercan adası olmak üzere, Hint Okyanusu'ndaki 115 kadar adadan ge, oluşuyor. Kimi adaların ise sadece birkaç kişiyi alabilecek büyüklükte olduğunu hatırlatayım.Bakir bir güzellik, dalış için mükemmel yerler, ilginç kuş ve tropikal | balık türleri kendini huzurun ve boşluğun kollarına atmak isteyenler için ideal bir ortam oluşturmuş. Doğa, değişik renklerle balıklar üzerinde görsel bir şölen yaratmış. 
Balıkların sizden kaçmasını beklemeyin, denizde ve karada karşılaşacağınız hayvan türlerinin çoğu son derece sıcakkanlı ve dost canlısı. Doksan bin kişinin yaşadığı Seyşeller'de isteyenlere balık avlama turları da düzenleniyor. 
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insanlar, Akdeniz cmıltısı, tapas barlar, La Rambla'da piyasa yapan yığınlar ve şehrin adeta sembolü olan La Sagrada Familia (Kutsal Aile) Katedrali geliyor. İspanyollar ve Katalanlar dünyaya yaşamın tadını çıkarmaya gelmişler, bizim gibi zaman tüketmeye değil. Adamlarla atasözlerimiz bile uyuşmuyor. Bizde bir koşturma, “Bugünün işini yarına bırakma” derdi, onlardaki yaşam felsefesi ise 'Manana' yani “her şeyi yarına bırak”. Yaşamın sırrını çözdüklerinden stresi hayatlarından defetmişler. O yüzden dükkanlar saat 10:00-10:30 gibi açılıp, 13:350 gibi kapanıyor. 


dinleniyorlar. 16:00-16:30 gibi şöyle bir uğrayıp, 20:00 civarında paydos ediyorlar. 


sokaklarında çok güzel, küçük dükkanlar keşfedebilirsiniz. Passeig de Gracia ise Barselona'nın Bağdat Caddesi gibi ve birbirinden şık mağazalara ev sahipliği yapıyor. Picasso Müzesi yakınlarındaki 


Modanın 


MİLANO akıyo 


İtalya'nın en dinamik şehirlerinden biri olan Milano, aynı zamanda dünya moda endüstrisinin de önemli merkezlerinden. 


(e| | 
CANLA İSLALA 


Modanın çizgileri Paris ve New York gibi burada belirleniyor. Renkler, trendler Milano'dan dünyanın farklı köşelerine yayılıyor. Şehrin belirli bölgelerinde yürüyen 


insanlar adeta moda dergilerinden fırlamış (o cüzdanı dolu olan alışveriş çılgınlarının gibiler ve podyumlardaki manken edası cenneti. Duomo, Cavour ve San Babila ile sokaklarda dolaşıyorlar. Milano'daki meydanları arasındaki bölüm, kentin en 


en önemli binalardan biri de Teatro 


önemli alışveriş yerlerinden. Giorgio Armani, 


alla Scala. Scala'nın hemen yanındaki Prada, Gucci, Krizia, Versace, Ermenegildo 


sokaklar ünlü modacılar tarafından 


Zegna, Missoni, Moschino, Mila Schön, 


parsellenmiş durumda. Adını daha önce Trussardi, Etro, Dolce & Gabbana gibi 


burada bulunan bir bankadan alan 


tüm tanıdık isimler burada. Özellikle de 


Montenapoleone ile Della Spiga, Manzoni, İtalyanların gurur duydukları markalar şık 


Via Borgospesso ve Via SantAndrea 


vitrinlerin arkasında müşterilerini bekliyor. 


Barselona, İspanya'nın 17 özerk 


bölgesinden biri olan Katalanya'nın başkenti. Barselona deyince akla yaşamın 


tadını çıkarma konusunda uzman 


Çok yorulduklarından siesta yapıp 


La Ramblas'ın ve Bari Gotic'in ara 


Born bölgesinde de tasarımcıların mağazaları var. 


BARSELONA we 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acımasız, diğer yandan çok rafine ve sofistike bir dünya başkenti, alışverişin 


N EW YO RK de merkezidir. ABD'de her eyalette 


1920'lerde cazın vatanı New arklı bir vergi oranı mevcut. Bu yüzden Orleans'dan gelen cazcılar, büyük vergi iadesi sistemi yok. New York'ta 

ve lezzetli bir elmaya benzetmişler “sales tax” dedikleri satış vergisi 48,25 New York'u, ısırdıkça ağzınızın iken, hemen yandaki eyalet olan suyunu akıtan... Sonrasında adı Big ew Jersey'de tekstil ürünleri vergisiz. 

" Apple kalmış. İstanbul, Rio, Paris ew Jersey'ye gitmeyi gözünüzde - ve Barselona gibi şehirler gece büyütmeyin. Boğaz Köprüsü'nü geçip . 
şarj edilmeye ihtiyacı olmayan, stanbul'un diğer yakasına gitmek enerjisi yüksek şehirlerdir. New York gibi bir şey bu. Alışveriş çılgınıysanız, ise bir volkanlar şehridir, ışıkların soluğu New Jersey'nin alışveriş hiç sönmediği. Bir yandan vahşi ve merkezlerinde almak işe yarayabilir! 
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Karadeniz şehirlerimizin kardeşi 


BATUM 


Gürcistan, dağılan Sovyet bloğu 


ülkeleri 


nden bir tanesi. İ.Ö. 12. yüzyıldan 


beri bu bölgede yaşadıklarını dile getiren Gürcülerin ülkesi Romalılardan Araplara, 


Moğol uygarl 


ardan Osmanlılara çok değişik klar tarafından ele geçirilmiş ama 


her seferinde özgürlüklerini kazanmışlar. 


Gürcis 


anla sınır kapımız Sarp, Hopa'ya 


dolmuşla yaklaşık 20 dakika mesafede 


bulunuyor. Karadeniz şehirlerimizi andıra Batum, sınır kapısından sonra yarım saa sürüyor. Batum, yemyeşil ormanın içine 


iman şehri ve yurt dışında en uygun fiya yılbaşı seçeneklerinin de başında geliyor. 
Gürcistan'ın Karadeniz kıyıları sub tropik iklimin etkisinde ve sahilde göz alabildiği 


n 


kurulmuş, çok güzel bir botanik bahçesi olan 


u 


nce 


plajlar var. Kışın da kayak merkezleri farklı 


bir alternatif olarak turizmin hizmetine giriyor. Kafkas Dağları 5.000 metrenin üzerindeki zirveleriyle kayakçılara çok 


Kebabcheta, kavarma, sarmi ya da gyuvech yemeye 


SOFYA ya... 


Başkent Sofya, 545 metre rakımıyla Madrid gibi Avrupa'nın en yüksek başkentlerinden biri. Binalarının büyük bir kısmı Il. Dünya Savaşı sonrası 

inşa edilen şehirde, güzel parklara, eski Bizans ve Osmanlı eserlerine rastlamak mümkün.Banya Başı Camii şehirdeki en zarif Osmanlı eserlerinden biri. Sofya'nın hareketli alışveriş caddeleri olan Bul Vitosha ve Graf Ignatiev Noel, yılbaşı zamanı daha da renkleniyor. Eğer Sofya'ya giderseniz Bulgar mutfağının çok tanıdık isimlerden oluştuğunu göreceksiniz. 
Kebabcheta (kebap), kavarma (kavurma), sarmi (sarma), gyuvech (güveç, shopska (çoban salatası), tarator (cacık), ayran, boza ve erik brendisi olan rakiya en göze çarpanlar. 
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cazip geliyor. Gürcistan, SSCB döneminde ülkenin Riviera'sı sayılıyordu ve hakim olan votka kültürüne kafa tutan şaraplarıyla meşhurdu. Batum'da yeme içme kültürü çok gelişmiş, bir de buna Gürcülerin dost canlısı, misafirperver karakterlerini eklediğinizde yemekler hep ziyafete dönüşüyor. Yemekleri Avrupa, Asya ve Orta Doğu mutfaklarından izler taşıyor. Milli yemeklerinden Khinkali, ağırlıklı olarak etle yapılan ancak peynir ve sebzeli çeşitleri de olan bir çeşit mantı gibi, tatmadan dönmeyin. 


tavernalarında renkleniyor. Plaka, 


Akropolis'e yakın bir bölge. Araçlar ancak 


belli caddelere kadar girebiliyor. Daha sonra eski evler, taşla döşenmiş yollar ve merdivenler arasından Plaka'nın üst 


kısımlarına ulaşıyorsunuz. Her köşesinden 


SI. PETERSBURG 
Ülkenin ikinci büyük kenti, önde gelen bir sanayi ve kültür merkezi olan St. 
Petersburg, adını en önemli çarlardan 
biri olan Deli Petro'dan almış. 25 
Mayıs'tan 16 Temmuz'a kadar yaklaşık 50 
gün süreyle “Beyaz Geceler'in yaşandığı, gündüzün neredeyse 20 saat sürdüğü günlerin aksine, yılbaşı dönemi şehrin en kısa gün ışığı aldığı zaman dilimi. 
Aydınlık saatler sadece 6-7 saat, sonrası alacakaranlık. Bu içinizin de kararacağı anlamına gelmiyor, çünkü St. Petersburg ışığını içinde barındıran, bembeyaz örtüsü ile romantik bir ortam yaratan çok özel bir şehir. St. Petersburglular için yılbaşı çok önemli. Bunu zaten görkemli olan şehirlerini daha da güzelleştirmek için harcadıkları çabalardan anlıyorsunuz. Burada çok sayıda insan hediyelerini Noel yerine yılbaşında vermeyi tercih ediyor. Bu da yılbaşı haftasında caddelerin ve AVMlerin dolup taşması demek. Sokak satıcıları da kendinizi evinizde hissetmenize yardımcı oluyor. Yılbaşı kutlamaları için Hermitaj Meydanı seçilecek en güzel yerlerden biri, ancak kalabalığı gördüğünüzde şaşırmaya da hazır olun. Havai fişeklerin aydınlattığı gökyüzünün altında, buz pistlerinde ya da buzdan bir nehrin üzerinde, sokaklardan akseden müziğin eşliğinde kayan insanların çizdiği romantik tablo ömür boyu aklınızdan çıkmayacak. 


müzik sesleri, sokağa taşan tavernalar ve restoranlar bu yılbaşında sizi bekliyor. Alkol sevenler için Tsantali beyaz şarabı, uzo, muhteşem mezeler, kızarmış peynir ve tavuk suvlaki lezzetli bir menü oluşturuyor. Atina'nın Soho'su sayılan Gazi bölgesinde son yıllarda çok sayıda restoran, bar ve gece kulübü açıldı. Atina'daki gece yaşamının gözde bölgelerinden Gazi, Londra'nın Soho'suna benziyor. Guzel ve Rock & Roll, şehrin en 


gözde gece kulüplerinden. Apollon ise Yeni İzmir denilen yerdeki bir gece kulübü ve ünlü sanatçıların çıktığı, eğlencesi bol bir mekan. 
Apollon gibi lera Odos da canlı müzikle 

dans edeceğiniz bir kulüp. Diğer gözde 

gece kulüpleri de El Pecado, Guru Bar, Bios ve Balthazar olarak geçiyor. Syntagma Meydanı'nın hemen yukarısında, lüks kafelerin ve özellikle marka satan mağazaların yer aldığı Kolonaki Meydanı da unutulmamalı. 
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SYDNEY 


Sydney denince ilk akla gelen, kimilerinin zarif bir yelkenliye, bazılarının ise rahibeler grubuna benzettiği, tüm Sydney ve 


Avustralya resimlerin 


in olmazsa olmazı, 


Opera Binası. Sydney, kentin bağrına girinti 


ve çıkıntılarla sokulan körfezi sayesinde, 


sabah işe gitmeden önce evinizin önünden 


denize girebileceğini 


bir şehir. Şehrin çok sayıdaki plajlarından en ünlüsü yılbaşı eğlencelerinde de ön plana çıkan Bond. Avustralya'ya gelen ilk 


Z, sörf yapabileceğiniz 


Avrupalıların indiği Rocks ve Circular Guay 


ise restoranların, haf 


Darling Harbour, ad yer. Akvaryumdan al iyi balık restoranların 


Her yılbaşı kutlaması 


kadar her şeyi bulabi manzaralı bir liman. Yılbaşı gecesi burada eğlence günün ilk saatlerine kadar sürüyor. 


(a Sonu pazarlarının 


kurulduğu, kafelerinde güneşin tadını yılbaşında bile çıkaracağınız yerler. 


gibi çok sevgili bir şveriş merkezine, en dan Imax tiyatrosuna leceğiniz, güzel 


na başrol oyunculuğu 


yapan, etrafından havai fişeklerin atıldığı Sydney Limanı Köprüsü'nün gündüz 


gözüyle en tepesine çı 


üzerinde yürüyebilirsini 


kıp kabloların 
Z. 
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Gurmelere cennet, en güzel etler 


BUENOS AİRES1te 


En güzel etler bu şehirde. Bifteğin alası, pirzolanın en lezzetlisi Buenos Aires'te sizi bekliyor. Recoleta ve Puerto Madero birbirinden şık restoranlarla dolu, üstelik fiyatlar gayet makul. Faena Hoteliin içindeki El Mercado, Sucre, Cafe Tortoni, Cabana Las Lilas, Cafe Dorrego, La Cabrera benim şehirdeki en favori lezzet mekanlarım arasında bulunuyor. Geçirdiği onca krize rağmen ayakta kalmış ve yaşama sevincini yitirmemiş bir tutku şehri burası. Şehrin yarattığı ve Jorge Louis Borges'in “Şairlerin söz kullanarak yaptıklarının, tangocular tarafından dansla ifade edilmesi' diyerek tanımladığı tango ile de turistlerin bile damarlarına işlemeyi çok iyi biliyor...Buenos Aires'in opera binası, dünyada akustiği en iyi ilk beş konser salonu arasında sayılıyor. Sadece müzik değil binanın kendisi de sizi büyüleyecek. Güney yarım küre yılbaşında yazı yaşadığı için 'güzel havaların şehri' olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz Buenos Aires, yeni yılı sokak partileri ile de kutluyor. Özellikle tango sevenler için düzenlenen şovlar için otelinizden yardım alabilirsiniz. 


Denizle kucaklaşmaya 


MUSKAT'a 


Güneşin tadını çıkarıp denize girebileceğiniz 


Muskat, Umman Sultanlığı'nın başkenti. 
Güneyden ve doğudan Hint Okyanusu ile çevrili olması, Basra Körfezi'ne yakınlığı tarihte hep gözlerin üzerinde olmasına yol açmış. Arap coğrafyasının denizcilikle ve balıkçılıkla geçinen tek 


halkı burada yaşamış tarih boyu. Şehir, 16. 
yüzyıl başlarında Portekizliler tarafından bir denizcilik üssü olarak kullanılmış. 
Günümüzde ise şehrin okyanus kenarında olması turizmin en büyük dinamolarından biri. Muskat, dalgıçlar ve golf oynayanlar 


için farklı birçok olanaklar sunan bir 

şehir. Okyanusta yüzmek, ziyaretçilere cazip gelen aktiviteler arasında. Sultan Kabus Büyük Camii, Muskat'ta görmeden dönmeyin diyeceğim yerlerden biri. 
Caminin 1995'te başlayan inşaatı altı yıldan fazla sürmüş. 5.000 metrekareden büyük ana mekanı yerden 90 metre yüksekliğinde olağanüstü bir kubbe örtüyor. Sultan Sarayı ise şehrin “Eski Muskat' olarak adlandırılan bölgesinde ve deniz kıyısında inşa edilmiş. 
Osmanlı mimarisinin izleri açıkça görülüyor. 
Şehir merkezinden biraz uzakta. Gerçi yürüyerek de gidebilirsiniz ancak sıcakta zor olabilir. Taksiyle ise 10 dakika kadar tutuyor. Ziyaretçilerini sadece mimarisi ile 


değil, bir tablo güzelliğindeki bahçesi ile de etkiliyor. Alam Sarayı olarak da bilinen yapı için harcadığınız zamana değecek, okyanus havası da iyi gelecek. Mutrah Pazarı Muskat'ı ve şehre ruhunu veren insanları görüp ülkenin kültürü ile yakından tanışmak için en iyi yer. Gümüşler, tütsüler, çeşitli yiyecekler, otantik el işleri ve giysiler ilginç. İnsanlar genellikle “şöyle bir bakıp gitmek için geliyor ama burada bayağı bir zaman geçiriyorlar. Denizci Sinbad aslında Bin bir Gece Masalları'nın bir parçası. 
Muskatlılar, Sinbad'ın hemşerileri olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden de masalda anlatılan geminin bir benzerini yapmışlar ve bir meydana koymuşlar. 
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Mavinin en göz kamaştıran tonu, palmiyeler, gökyüzünde tembel bir ifadeyle dolaşan beyaz bulutlar... Resimlerde gördüğünüz 

ve hayalinizde yaşattığınız her şey ve daha azlası var Maldivler'de. Gerçekten rüya gibi, 

a <i el , A , o yüzden evliliğin 'Tüya dönemi” balayı için malini VA <a irfiyebey Mon çok tercih edilen yerlerin başında geliyor. 
BO EN Üstelik İstanbul'dan yaklaşık sekiz saatlik m. bir uçuşla ülkenin başkenti Male'ye direkt ulaşıyorsunuz. 26 doğal atolden oluşan 
aldivler, uzunluğu 754 kilometre, genişliği 118 
kilometre olan bir coğrafyaya yayılmış. Büyüklü küçüklü 1190 adası var ülkenin, iç güveysinden hallice büyüklükteki her adanın da bir oteli. 

Bu yüzden otellerin bazıları adaların adıyla anılıyor. Adalardaki kumsalı ve tablo misali manzarayı görmek inanılmaz bir haz veriyor insana. Tüm adalarda benzer manzara ile karşılaşacaksınız. Bungalovlar, ya denizin kenarında ya da üzerinde. Burası dalış yapmak isteyenler için ideal yerlerden biri. Çoğu adanın ve dolayısıyla otelin bir house reef'i var. Maldiv Adaları kayalık değil, 'mercanlık”. Adanın etrafında oluşmuş lagünü derin okyanus sularından ayıran mercan duvarları o adanın “'nouse reef'ini oluşturuyor ve misafirlerini 

ilginç denizaltı dünyası ile tanıştırıyor. Daha önce dalış yapmadıysanız otelinizden eğitim desteği alıp denemenizi tavsiye ederim. Eğer yeryüzünün renkli olduğunu düşünüyorsanız bir de suyun altını görün. Mercanların cazibesine kapılmadan önce bir tehlikeyi aklınızda bulundurun. Mercan kesici bir alete kolaylıkla dönüşebilir. O nedenle kumların üzerinde yürürken de, dalarken de dikkatli olun. 


ie 


Karayipler'deki adalardan çoğunu sıradan bulurum ama 90 kilometrekarelik bir ülke olan Anguilla en sevdiğim yerlerden biridir. Burası 1990'lı yılların başına kadar pek tanınmıyordu ama kısa sürede lüks otellerin istilasına uğradı ve Karayipler'deki en pahalı adalardan biri haline geldi. 
Tertemiz denizi, ince ve bembeyaz kumları ile Anguilla bir cennet. Bu sıfat sadece doğasından dolayı verilmemiş; 

iş adamları kazancın vergilendirilmediği adayı adeta cennet olarak nitelendiriyor. 
Gezginlerin dikkatini mercan kayalıkları ve olağanüstü plajları ile çeken Anguilla, ana adanın dışında birçok küçük adadan oluşuyor. Burada yaşayanlar toprakların tarıma uygun olmaması nedeniyle 

turizmi ziyadesiyle değerlendirmiş. Öte yandan umarsızca açılan süper lüks otellerin adanın bakir güzelliğinden çok şey götürdüğünü söyleyenler de var. Her şeye rağmen Karayipler'in en güzelleri olarak tanınan plajların halka açık olması önemli bir nokta. Gene de güneşi yansıtıp gözleri kamaştıran bembeyaz kumsallara ulaşmak için standardı yüksek otellerin ihtişam koridoru misali lobilerinden geçmek zorundasınız. 30'dan fazla 

plaj arasında en ünlüsü dört kilometre boyunca uzanan Rendezvous Bay. Üç kilometrelik Shoal Bay ile Meads Bay, turistlerin diğer gözdeleri. 
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Endülüs, İspanya'nın bizim kültürümüze benzer izler taşıyan bir bölgesi. Eski camilerin Müslümanlık motiflerinin muhafaza edilerek kiliselere çevrildiği, bizde de kullanılan bazı Arapça sözcüklerin gündelik dile girdiği, fLamenkosu dünyaca meşhur Endülüs, folklorik açıdan büyük bir zenginliğe sahip. Avrupa'nın üçüncü en büyük yüz ölçümüne sahip İspanya'nın, 17 özerk bölgesinden biri olan Endülüs, Müslüman İspanya'ya atfen kullanılan bir kelime. Sekiz vilayetten oluşan bölgenin başkenti olan Sevil, geçmişin zenginliğini bugünün şıklığıyla harmanlamış zarif bir şehir. Guadalguivir 


Nehri üzerinde yer alan ve Amerika'nın keşif 
seferlerinin başlangıç yeri olan Sevil, bugün 750 
bin nüfuslu bir kültür merkezi. Şehirdeki katedral yanında bulunan ve arşivlerin muhafaza edildiği Lonja Binası ile birlikte UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası listesinde bulunuyor. Triana bölgesi tapas barları ve restoranlarıyla meşhur, bir de eşsiz manzarasıyla. Endülüs'ün diğer önemli bir şehri ise Arap medeniyetinin doruk noktasına ulaştığı Kordoba. Burası 10. yüzyılda 500 camisi, muhteşem sarayları, hamamları ve çok gelişmiş şehir planlamacılığı ile Avrupa'nın en modern, aynı zamanda da en kalabalık şehri unvanlarını almış. Adının coğrafi şekli dolayısıyla benzediği nar meyvesinden geldiği rivayet oluyor. 


v 


S 


Almanya 

ROMANTIK YOL 

Almanların Romantik Yolu ekim ayında Avrupa'da gideceğiniz en güzel yerlerden biri. 
Yol, Frankfurt'un 120 km güney doğusundaki Würzburg'de başlıyor. Franken şarap üretim bölgesinde yer alan Würzburg, muhteşem şarapları dışında gurme restoranları, şarap festivali ile de tanınıyor. Buradaki mimari harika ise UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Residence Sarayı. Almanya'nın en 

iyi korunmuş Orta Çağ şehri Rotnenburg 

ob der Tauber, tarihi kalesi ve en üstünden bölgenin muhteşem manzarasını göreceğiniz belediye binası ile dikkat çekiyor. Castle 

Hotel Colmberg ise Romantik Yolda geceyi geçirebileceğiniz 1.000 yıllık bir şato otel. 
Dinkelsbühl, bu yol üzerindeki diğer bir tarihi yerleşim. Gece ışıklandırılan surları ve bunlar üzerindeki 16 kulesiyle adeta masallardan çıkıp gelmiş gibi. Romalıların ayak izlerini sürmek için bu yol üzerindeki Augsburg'a muhakkak uğrayın. Barok üslupta yapılmış evler, görkemli bulvarlar ve geleneksel mutfağın lezzetlerini bulabileceğiniz, insanı Orta Çağ atmosferine taşıyan restoranlar sizi bekliyor. 
Kiliseleri ve yemyeşil manzaralarıyla bilinen Pfaffenwinkel'de de UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan olağanüstü bir kilise var. Neuschwanstein Şatosu ise Bavyera Alpleri'nde bulunan belki de Romantik 

Yol'un en şöhretlisi ve en çok fotoğraflananı. 
Füssen'deki şato, Münih'ten 150 km mesafede ve yolun da sonunda yer alıyor. 
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Tasarım ve mimarinin merkezi 


VİYANA 


Gerçek Viyanalı Avusturyalı değil, daha çok bir kokteyldir. Anneannenin Macar, babaannenin Polonyalı, dedenin Romen olduğu bir melezdir. 
Buna çok fazla şaşırmamak lazım. Ne de olsa Avrupa'nın büyük bir kısmında 600 yıl kadar hüküm sürmüş çok uluslu, görkemli Habsburg İmparatorluğu'nun çocukları bunlar. Viyana'da birçok başkentin aksine nüfus azalıyor. 
1900'lerde iki milyonu aşan nüfus bugünlerde 
16 milyona inmiş durumda. Anne başına 1.3 
çocuk düşüyor. Viyana, 20. yüzyılın başında tasarım ve mimarinin merkezi olmuş. Art Nouveau'nun Avusturya versiyonu Jugendsti, Otto Wagner ve ressam Gustav Klimt gibi isimleri ön plana çıkartmış. Viyana'yı gezmek için çok hoş bir yöntem Tramvay Turu. Viyana, Avrupa'nın en düzenli, rafine ve kompakt şehirlerinden biri. Yaşam çok kolay. Opera'nın önünden eski şehri bir halka gibi saran Ringin üzerinde devamlı dönüp duran bir numaralı tramvaya binin. Yaklaşık 20 dakika içinde şehrin en önemli binalarını göreceksiniz. İlk olarak içinde Mozart Heykeli bulunan Burg Parkı ve Efes Müzesi'ne de ev sahipliği yapan Hofburg Sarayı'na rastlayacaksınız. Sonra 

da sırayla Sanat ve Doğa Tarihi Müzeleri, Müzeler Bölgesi, Parlamento, Belediye Sarayı (Rathaus), Viyana Üniversitesi ve Votiv Kilise eşlik edecek bu görsel yolculuğa. Şehrin merkezindeki görkemli katedral tam merkezde ve en hareketli cadde olan Karntner'in üzerinde. Hemen devamındaki Graben ve Kohlmarkt'la beraber Karntner adeta şehrin vitrini. Sadece yaya trafiğine açık olan bu bölgede hayatın tüm renklerine şahitlik edin. 
Sonra Mozart Kugeln denilen çikolataları mideye indirip, Julius Meinl adındaki şık markete bir göz atın. Karntner'in devamında Devlet Opera Binası var. 
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Dar Sokaklarıyla 


TALLINN 


Başkenti Tallinn, surlarla çevrili bir Orta Çağ güzeli. Dar sokaklar, göğe yükselen kuleler, Arnavut kaldırımı sokaklar, insanı bir anda bir masalın içine sokuyor. Tallinn'de önce Vanalinn olarak geçen 

tarihi şehrin en yüksek noktasına Parlamento'nun olduğu meydana çıkın, aşağıya Belediye Meydanına doğru inerken, sadece sokakların değil tarihin yaprakları arasında 

da kaybolacaksınız. Fat (Tombul) Margaret ve Tall (Sırık) Hermann Kuleleri, Alexander Nevsky ve St Mary's katedralleri, Uzun Bacak (Pikk Jalg) Sokağı, St. Nicholas Kilisesi, 124, metrelik kulesi olan St. Olaf's Kilisesi ve Belediye Binası eski şehirdeki sürprizlerden bazıları. Viru Kapısı ise tarihi şehre aşağıdan girdiğinizde karşınıza çıkan kapılallinn'in tarihi bölümü UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesinde. Toompea Kalesi surlarının arasında 26 savunma kulesi var. En tepedeki pembe bina, 
15 ve 14. yüzyıllarda kale olarak inşa 
edilmiş ve bugün parlamento binası olarak kullanılıyor. 
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© SAKLIKÖY 


ÇALGAN 


ET LOKANTASI 


Cumartesi-Pazar Brunch, Hafta İçi Kahvaltı 


Doğa içinde bir lezzel klasiği 


* Eşsiz Doğası e Ayrı Konsepte Salon ve Bahçeleri * Her Damağa Hitap Eden Lezzetleri e Çocuk Kulubü se Organizasyon Olanakları (Düğün, Nişan, Doğum Günü, Toplantı) 


* 300 Kişilik Şömineli Salon » 200 Kişilik Otantik Ahşap Salon * 120 Kişilik Kuzineli Salon e 100 Kişilik Asmalı Teras 


Alacaatlı Köyü No: 1 Çayyolu / ANKARA 3122391270 » 5334800607 www.calganetlokantasi.com 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Dünyadaki en iyi kaplıca olduğu iddiasında. 
Bugüne kadar gidenlerden bunun aksini düşündürecek tek kelime duymadım. Tarihi yapısını koruyarak bugünlere gelmesi ama günün tüm imkanlarını eksiksiz sunabilmesi dünyadaki kaplıcalar arasında hep üst 


sıralarda yer almasını sağlıyor. Geçmişi daha eskilere dayanmasına rağmen Deauville'i arih sahnesinde ll. yüzyıl ortalarından itibaren görüyoruz. At yetiştiriciliği ve 

arım, ana iş kollarını oluşturmuş yıllarca. 
Gelişmesini biraz da 19 yüzyıl ortalarında yapılan tren yoluna borçlu. Aynı tarihlerde kurulan hipodrom ve kumarhane de insanları Deauville'e çekmeye başlamış. Talihi hızla 


V/ N L )/ mam; İN LI A V 
Kulağıma egzotik bir kelime gibi gelen safarinin Arapça kökenli olduğunu, bizim dilimizdeki sefer ve seferi kelimelerinin kaynağı olduğunu duyunca çok şaşırmıştım. Gezi anlamını taşıyan safariyi ormanları, volkanları, gölleri ve zengin bitki örtüsü olan Rwanda ile Uganda'da yapabilirsiniz. Afrika'nın en güzel yerlerinden olan bu iki ülke, cinsi tükenmekte olan dağ gorillerini doğal ortamlarında görebileceğiniz dünyadaki tek bölge. Goril safarisinde sekiz kişilik gruplar halinde, bir ile beş saat arasında ormanda yürüdükten sonra bu muhteşem hayvanlara yedi metre kadar yaklaşabiliyor ve yakınlarında bir saat vakit geçirebiliyorsunuz. 
Öncelikle Rwanda'nın başkenti Kigali'ye uçun. 
Şehri gezdikten sonra 60 kilometre mesafedeki Volcanoes Milli Parkı'na gitmeniz gerekiyor. 
Sabah 07.00 gibi goril yürüyüşü için Milli Park'ın başlangıç noktasına gidiliyor. Gruplara ayrılma ve kısa bir bilgilendirme toplantısının ardından bambularla dolu ormanda, Virunga Dağları'nın yamaçlarında gorillerin izinden yürüyorsunuz. Bazen goril ailelerini bulmak daha uzun sürüyor ve tüm günü alabiliyor. 
Gorillerle birlikte geçireceğiniz büyüleyici bir saatlik sürede yemek yemelerini, birbirleri ile oynayışlarını seyredebilir, fotoğra çekebilirsiniz. 


değişen Deauville zaman içinde sosyetenin gözde mekanları arasına girmeyi başarmış. 
Şehrin gelişmesinde Dük Morny'nin katkıları hala anlatılıyor. Bu yüzden “Ve Morny, Deauville'i yarattı.” cümlesini duyarsanız şaşırmayın. 1960'lı yıllarda aralarında bir marinanın da olduğu deniz kenarı tesislerinin turizmdeki yerlerini almasıyla Deauville daha da cazip bir yer haline gelmiş. 
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Kumarhanelerden çok daha fazlası Kıbrıs. 
Tarihi başlı başına bir tarih. Sicilya ve Sardunya'dan sonra Akdeniz'de üçüncü büyük ada olan Kıbrıs, 1571'den 1878'e kadar Osmanlılar tarafından yönetildi. 
Adaya 18/8 ile 1960 yılları arasında ise İngilizler hükmettiler. Kıbrıs'ta 1974'teki nüfus mübadelesi ile Kıbrıslı Türkler kuzeye, Kıbrıslı Rumlar güneye giderek bugünkü yapı oluştu. Beşparmak Dağları ve sahil arasına sıkışmış olan Girne, Kuzey Kıbrıs'ın 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en şirin kenti. 2.000 yıllık tarihe sahip olan şehir 70 kilometre mesafedeki Türkiye kıyılarına bakıyor. Girne Kalesi'ne sırtını veren at nalı şeklindeki limanı, kafe, restoran ve otele dönüştürülen eski yapılarıyla, hoş bir Akdeniz atmosferine sahip. Limanın en güzel görüntüsü için kaleye çıkın. Kaledeki 2.500 yıllık batık gemi Akdeniz'in en eski ikinci batık ticaret gemisi olarak geçiyor. 
Girne'ye beş kilometre mesafede bir dağ köyü olan Bellapais (Beylerbeyi) hem adanın en turistik noktalarından biri hem de İngiliz yazar Lawrence Durrellin yaşamak için seçmiş olduğu yer. Adı Fransızca'daki Barış Manastırı'ndan gelen Bellapais, 


———.. 


adanın en görkemli yapılarından biri. 
Günümüze kalan bölümü Fransa Kralı 

3. Hugh tarafından inşa edilmiş. Ada, Osmanlılar tarafından alınınca manastır, ibadet için Ortodoks Rumlara verilmiş. 
Avlusundaki Roma dönemine ait lahitler eskiden rahipler tarafından lavabo olarak kullanılmış! Manastır, Doğu Akdeniz'deki Gotik sanatın en güzel örneğini sergiliyor. 
Altında göz alabildiğine Akdeniz uzanıyor. 
Gökyüzüne çıkan 480 merdiveni ve masalsı havasıyla, Girne'ye 10 kilometre mesafedeki St. Hilarion Kalesi dediklerine göre Walt Disney'in “Uyuyan Güzel masalındaki kaleye ilham kaynağı olmuş. 
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Havada, Karada, Denizde 
Konfor Hep Sizinle! 


Ücretsiz wi-fi'nin keyfini sürebilir, sınırsız ikramların tadını çıkarabilir, çocuklarınızı gönül rahatlığıyla çocuk oyun alanına bırakabilir, gazete ve dergilere göz atabilir, açıkhava terasımızda keyifli vakit geçirebilirsiniz. 


Dilerseniz “primeclass” Lounge Card ile 1 yıl boyunca lounge hizmetlerimizden ücretsiz olarak yararlanabilir ya da “primeclass” Lounge Card Access ile 1 yıl boyunca hizmetlerimizden “070'e varan indirimlerle faydalanabilirsiniz. 


SİSE 


TAV İşletme Hizmetleri A.Ş. 


İSTANBUL Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar “primeclass” Lounge 6 Dış Hatlar Comfort Lounge / ANKARA Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Comfort Lounge ve İç Hatlar Anadolujet “primeclass” Lounge / İZMİR Adnan Menderes Havalimanı İç ve Dış Hatlar “primeclass” Lounge / Milas BODRUM Havalimanı İç Hatlar “primeclass” Lounge / İSTANBUL İDO Yenikapı TEB “primeclass” Lounge / ANKARA Tren İstasyonu Rail & Miles CIP Lounge 


www.primeclass.com.tr | fi İli 444 25 75 
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Fotoğrof: İstock 


Müzik, sanat ve gastronomi... 
— 


Sessizlik teması ile dördüncü kez gerçekleşen Cappadox 2018'den öne çıkan 


detayları paylaşıyoruz. 


Berin SOMAY - berin.somayGalem.com.r 


çhisar, Göreme ve Ortahisar kasabalarına yayılan ve bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen Cappadox'ta yine canlı müzik, çağdaş sanat sergisi, sanat performansları, atölyeler, gastronomi tadımları, açık hava yürüyüşleri, bisiklet turları, koşu, yoga ve meditasyon bir aradaydı. Dopdolu geçen altı gün boyunca toplamda 14l etkinlik, dokuz çağdaş sanat performansı ve 65 atölye, Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasındaki 21 farklı mekanda gerçekleştirildi. Bu sene “Sessizlik” teması altında düzenlenen festival, 14-19 Haziran tarihleri arasında Amerika, Japonya, Çin, Brezilya, Fransa, Almanya ve İtalya'dan çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. İşte Kapadokya ve Capapdax özelinde öne çıkan detaylar... 


ÇAĞDAŞ SANAT PROGRAMI 


Küratörlüğünü Fulya Erdemci, yardımcı küratörlüğünü ise Ilgın Deniz Akseloğlu'nun 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üstlendiği Çağdaş Sanat Programında 

ulusal ve uluslararası çağdaş sanatçıların Kapadokya'dan ilham alan üretimleri katılımcılarla buluştu. Her yıl Kapadokya'nın farklı ilçe ve vadilerine yoğunlaşan programın odağında bu yıl Ortahisar vardı. İki yıl öncesine kadar kullanılamayacak durumda olan Balkan Deresi Vadisi'nin ıslah edilerek açık hava çağdaş 
sanat mekanına dönüştürüldüğü festivalde, 9 
Temmuz tarihine kadar 20 uluslararası sanatçı, sanatçı grubu ve katılımcının vadi rotasındaki ses yerleştirmesi, performanslar, video ve mekansal yerleştirmeleri ziyaret edilebilecek. 


DUNYACA UNLU MÜZİSYENLER CAPPADOX'TA 

Caz, rock, folk, elektronik, Türk Halk Müziği 

ve dünya müziğinin tüm renklerini barındıran müzik programında Mulatu Astatke, Gaye 

Su Akyol, BaBa Zula, Mercan Dede, Kalben 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ve Flamingods gibi isimler, Kapadokya'nın coğrafyasıyla bütünleşen özgün mekanlarda canlı performans sergiledi. Gün doğumu konserleri ile birlikte toplamda 31 konser verildi. 
Konser alanlarında “projection mapping tekniği ile vadiye yansıtılan ve müzikle senkron bir şekilde hareket eden otantik desenler, öne çıkan detaylardan biriydi. 


ESKİ ASMALI KONAK, 

OLD GREEK HOUSE 

Kapadokya'ya gittiğiniz zaman yayınlandığı dönem büyük ses getiren Asmalı Konak dizisinin çekildiği konakları ziyaret etmeden olmaz. 
Dizinin ilk sezonunda kullanılan konak, şu 

anda Old Greek House ismiyle restoran olarak kullanılıyor. Asma yapraklarıyla örtülü avluya, leziz yiyecekler ve Asmalı Konak dizisinin nostaljik havası eşlik ediyor. Müzeye dönüştürülen ikinci konak ise her gün onlarca ziyaretçi ağırlıyor. 
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Gi > Banka i performansı ve 65 atölye, 21 


ğ farku Misel, gerçekleştirildi. 


ANADOLU'DAKİ 
KADINLARA DESTEK 

Doğuş Grubu tarafından yaratılan “Doku Platformu'na da Kapadokya gezisi vesilesiyle değinmeden olmaz. 
Kadınlara maddi bağımsızlıklarını, geleceklerini ve özgüvenlerini kazandırmak için kurulan Doku Platformu, önce Uçhisar, sonrasındaysa Didim'de faaliyete geçen iki projenin 
2016 yılında birleşmesinden ortaya 
çıkmış. Bu bağlamda Doğuş Grubu, Uçhisar'daki tarihi bir binayı restore ederek oluşturduğu merkezde bölgedeki kadınlara iş imkanı sağlıyor. 
Aynı zamanda yine Uçhisar'da açtığı Kadıneli Restaurant'ta destek verdiği Anadolu kadınlarının elinden leziz yemekler sunuluyor. 


FESTIVALIN TEMASIYLA 
UYUMLU BIR ARAÇ 
Volkswagen Binek Araç ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Cappadox 2018'in katılımcıları, aynı zamanda markanın 4 Motion özelliğine sahip araçlarıyla test sürüşü yapma imkanına sahip oldu. Festivalde Lansmanı yapılan Yeni Touareg, sahip olduğu tüm yeni özelliklerin yanı sıra son derece sessiz olması özelliğiyle 

bu yılki “Sessizlik” temasıyla uyum içerisindeydi. Test sürüşü esnasında yeni Touareg'i kullanan ziyaretçiler, festival etkinliklerine katılmak üzere kat edilen rotada alternatif bir sürüş deneyimi yaşadı. 
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“Kendimi bildim bileli evde hep sanat vardı” diyen ressam Leah Cibili ile Ortaköy'deki evinde bir araya gelerek sanatla iç içe geçen hayatını, 

dekorasyon stilini ve çok daha fazlasını konuştuk. 


Lara MUTLU - lara.mutluGalem.comt!tr / Fotoğraflar Haldun KIRKBİR 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“Gördüğüm bir rüya, okuduğum bir cümle, meditasyon yaparken gelen bir görüntü... Her şeyden ilhnam alabiliyorum.” 
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Leah Cibili'nin klasik olarak adlandırdığı evinden içeri girer girmez bambaşka bir dünyaya açıldığınızı hissediyorsunuz. Burası, sanat eserleri, koyu renk duvarları, şaşaalı aksesuarlarıyla insanı içine doğru çeken bir mekan. Evde Leah Cibili, eşi ve yaşları altı ile 10 arasında değişen dört çocuğu bir arada yaşıyorlar. Leah Cibili, 

her ne kadar “Ara sıra rutin bozmaya bayılırım” dese de oldukça düzenli bir hayata sahip. 

Cibili günlük rutinini, “Sabahları çocukları okula gönderdikten sonra mutlaka sahilde yürüyüş yaparım. Ardından Bebek Kahve'de mola 

verip; atölyeme giderim. Günün geri kalanı ise çocukların eve dönüşü, onlarla günün paylaşımı ve ailece akşam yemeği ile geçer” olarak özetliyor. Cibili'nin atölyesinde geçirdiği zaman ise onun için çok değerli. Resim stilini, “fantastik realizm” olarak betimleyen sanatçı, “Daha sonra ne olur bilemiyorum ama “Derinlikler” adını verdiğim son sergimde kendimi böyle daha rahat ifade edebilmiştim” diyor. Sanatçı ile resme nasıl başladığını ve dekorasyon stilini konuştuk. 


Sanat yolculuğunuz ne zaman, nasıl başladı? 
Aile sofralarımızda daima sanat, tarih, 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psikoloji konuşulurdu. Ama ilk kuvvetli hatıram, dayımın TRT için çektiği Preveze Öncesi dizisinin setine gidip gelirken; evde aktörlerden birinin kostümünü çizmemdi. Bir de annem Nişantaşı'nda Atilla Tos'tan resim dersi alırken, ben de piyano dersi alıyordum. Bir gün benim dersim, anneminkinden erken bitti ve Atilla Tos beni masaya model olarak oturttu. Yedi-sekiz yaşlarındaydım. O gün, kendimi öğrencilerin sayfasında farklı şekillerde görünce çok etkilendim. Ve resme farklı bakmaya başladım. 
İlk kuvvetli hatıram ise iki yaşındayken çizdiğim fil resmi. O kadar istemişim ki bir filim olsun nasıl çizmişsem, çerçevelenmiş salonda dururdu 

hep. Bir de ben küçükken annemin eve gelen portre hocası vardı. Onun çalışmasını dikkatle seyrederdim. Ben de annem gibi portre yapmak isterdim. Sanırım bu arada şekillendim. 


Resimle ilgili en sevdiğiniz şey nedir? 

Kendimi konuşmadan ifade edebilmenin rahatlığı beni resme yöneltti. Kelimelerle anlatamadıklarımı, renklerle anlatabiliyorum. 
Sınırları olmayan bir dünyada olmak beni içine çekti. Bu sorunun ruhani cevabı ise bu hayattaki 


görevimin bu olduğunu düşünmek. 


Neler size ilham veriyor? 

Gördüğüm bir rüya, okuduğum bir cümle, meditasyon yaparken gelen bir görüntü... O anda ne gelmesi gerekiyorsa bir yol bulup geliyor. 


Burayı dekore ederken nereden yola çıktınız? 
Hayalimdeki evi dekore etmek için hem arkadaşım olan hem de işlerini çok beğendiğim mimar Eren Yorulmazer ile birlikte çalıştık. 


Evdeki neredeyse tüm duvarlara koyu renkler hakim. Bu durumun özel bir nedeni var mı? 
Hayır, yok. 2006'da eşimle nikah törenimiz Eren Yorulmazer'in evinde olmuştu. Zaten hep çok etkilendiğimiz bir ortamdı. Kendisi bizi kırmadı ve aynı ortamı 2009 yılında buraya da taşıdı. 
Aradan dokuz sene, dört çocuk ve yüzlerce misafir geçtikten sonra tabii ortam biraz değişti... 


Evinizde kendi eserleriniz dışında tablo var mı? 
Her baktığımda mutlu olduğum Rembrandt'ın yağlı boya röprodüksiyonları var. 
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Bu bir reklam haberdir. 
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Bambaşka bir yaşam için 
Ham:mı keşfedin! 


Hamım Plus, incelikle düşünülmüş özgün mekanlar yaratıyor ve bunu ücretsiz olarak yapıyor. Detayları keşfettik. 


am:m ailesinin kullanıcı ile birebir 

iletişim kuran servisi Ham:m Plus, 

incelikle düşünülmüş özgün 

mekanlar yaratıyor ve bunu ücretsiz olarak yapıyor. Ham:m Plus servisi kapsamında Ham:m'ın benzersiz mobilya, aydınlatma ve aksesuar seçenekleriyle, hayallerinizle şekillenen size özel mekanlar yaratılıyor. 


Ham:m Plus Servisi nasıl çalışıyor? 
Projelerimiz aşamalar halinde gerçekleşiyor. 


Öncelikle, Hamım mimarları tasarlanmasını arzu ettiğiniz mekanınızı ziyaret ederek profesyonel analizler yapıyor, fotoğraflar çekiyor. Bu mekan, tercihinize göre eviniz ya da çalışma alanınız olabilir. Daha sonra, sizin de istek ve ihtiyaçlarınızla örtüşecek bütünlüklü bir tasarım hazırlanıyor. Tasarıma dair öneriler, mobilya seçiminden aksesuar kullanımına, duvar renginden ürün yerleşimine kadar her türlü detayı kapsıyor. Projenin bitmiş halini gözünüzde canlandırmak amacıyla kapsamlı bir anlatım ile sunum 


tamamlanıyor. Son adımda ise, onayınızla birlikte fikirler uygulanmaya başlıyor. 

Hamm Plus servisi, mekanlarında Ham:m dünyasının estetik, güçlü ve kişiye özel tasarım anlayışını hissetmek isteyen tüm kullanıcıların kullanımına açık olup, her aşamasında sizinle iş birliği halinde gerçekleşiyor. Detaylı bilgi için mağazalarımızdaki iç mimarlarımızla görüşebilir veya www.hamm.com.r'den randevu oluşturabilirsiniz. Hamm mağazaları şimdilik Bomonti, Nişantaşı, Caddebostan, Göktürk ve Bodrum'da! 


x Herev, 
Ham:m'la 


Başka Bir Ev 


ŞE © 


“ az a) 


w w.hamm.com.tr 


Bomonti | Nişantaşı | Caddebostan | Göktürk | Bodrum | Den Haag 


AYN DESİGN, ROBERTO 
GIOVANNI, ayna 
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Klasiğin görkemi! > 


Bu aralar moda ve dekorasyonda genel trend klasiğe yönelmek. Mobilyadan 


GIVENCHY 


, : ART DESIGN, aksesuara radarımıza giren klasik koltuk RICHARD i i i ii tasarımları bir araya getirdik. 
HOME, vazolar Lara MUTLU - lara.mutlu©alem.comir 


ALFONSO MARINA, bank 
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CIRE 
TRUDON, mum 


LAMPHOUSE, 


avize 
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, GİLLES & BOİSSIER 


BMS, 
BACCARAT, avize 


ART DESIGN, sehpa 


VISIONNAİRE, abajur 


AYN DESİGN, masa ve sandalye takımı 
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Akdeniz coşkusu 


Akdeniz'in ferahlığını ve enerjisini koleksiyonlarına taşıyan kız kardeşler natürel dokuları tercih ettikleri ürünleri ile iyi hissedeceğiniz evler için tasarlıyorlar. 


Petek KIRBOĞA - petek. kirbogaGalem.comt!r / Ertan DEMİRBİLEK - ertan.demirbilek&alem.com.r 


Zevkleri ve tarzı çok benzer olan iki kardeş, bir araya gelerek Akdeniz'den ilham alan markalarını kurdular. Serra Kaluti 

ew York'ta Parsons the New School or Design'da Design& Management okuduktan sonra Derek Lam'in tasarım, Jimmy Choo'nun ise PR ofislerinde staj yapmış. Selin Yazıcıoğlu ise Yeditepe Üniversitesi'nde Tekstil Tasarımı sonrasında da Floransa Polimoda'da Aksesuar asarımı okumuş. Bir süre İtalya'da ve New York'ta çalıştıktan sonra yine okuduğu alanda İstanbul'da çalışmaya devam etmiş. Deneyimleri ile PALMHOUSE'U 2012'de hayata geçiren kardeşler ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 


Markanızın yola çıkış hikayesini anlatır mısınız? 

Serra KALUTİ: PALMHOUSE bir dönem hobi olarak kendi yaptığımız çizimleri ev aksesuarlarına transfer etmemizle başladı. Çizim ve suluboya konusunda çalışmalarını ilerleten Selin'in çizimlerini nakış yoluyla peçetelere, yastıklara ve çeşitli keten ürünlerine işlemeye başladık. 
Çok keyif aldığımız bu konuyu daha ileri taşımak istediğimizi anladık. Bunun 


üstüne de birleşip işi ev dekorasyonu ve tekstilleri alanında genişletmeye karar verdik. Koleksiyonu, bize renkleriyle ve yaşam tarzıyla ferahlık hissi veren Akdeniz ülkelerinin güney sahil kasabalarının tarzından ilham alarak oluşturduk. 


Akdeniz yaşam tarzını ilham alıyorsunuz, neden Akdeniz? 
Selin YAZICIOĞLU: Akdeniz bölgesinin 


yansıttığı ferahlık, ışık kalitesi, renk paleti v enerjisi bizi her zaman büyülemiştir. Çizim ve fikirlerimizin ana kaynağı bu değerlere dayalı. Akdeniz bölgesine dahil olan her ülkenin, şehrin kendine has bir büyüsü var. 
İtalya olsun, Fransa olsun, Tunus olsun hepsinde hoşumuza giden farklı dokular, renkler ve bir o kadar da ortak noktalar var. Koleksiyonlarımızı hep bu değerlere bağlı olarak yaratmak tarzımızdan da ötürü bize doğal gelen bir şey. 


Mağazanızda yer alan ürünler kimlerin tasarımları? 

S.K: Showroom'umuzda bulunan ürünlerin tamamına biz karar verip üretiyoruz. 
Istanbul içerisinde çeşitli üreticiler 

ve atölyeler ile çalışıyoruz. Çizimler, 


suluboyalar ve tablolar Selin tarafından çiziliyor. Koleksiyon genelindeki ürün ve renk seçimi, koleksiyon yönü ve planlaması her ikimiz tarafından yapılıyor. 


Bu sezon trendlerinde neler var? 

S.Y: Bu sezon bizim için vazgeçilmez olan hasır dokular, kontrast renkler ve egzotik detaylar var. Ham yüzeyler ve doğal malzemelerle birleşen net ve derin renkler bizim için ön plana çıkıyor. Mavi tonları, beyaz ve siyah birleşimi önümüzdeki koleksiyonumuzun temel renklerini oluşturuyor. 


Markanızı nasıl tanımlıyorsunuz? 

S.K: Markamız, Akdeniz kültürünün 

rahat ve güçlü doğasından ilham alıyor. 
Ruhumuz yazlık bu da ürünlere bir 

hayli yansıyor, kumaş olarak ketenlerle çalışmamızın başlıca sebebi de budur. 
Koleksiyonlarımız için ilaam toplamaya çalışırken hep kıyı kasaba ve kentlerindeki evleri düşünüp oralarda görebileceğimizi düşündüğümüz model ve renkleri kullanıyoruz. İnsanları ferahlatan günlük hayatta hem kullanımı kolay hem de şıklık katan ürünler üretmeye çalışıyoruz. 


Markamızın amacı bütün bu değerleri bir çatı altında toplayarak, çeşitli ürünlere yansıtarak alıcımızla buluşturmak. 
Markamızı kısaca tanımlamak gerekirse, yenilikçi, güçlü ve rahat diyebiliriz. 


Koleksiyonunuzda yer alan ürünlere nasıl karar veriyorsunuz? 

S.Y: Kendi tarzımız doğal ve yalın. 
Naturel dokulardan hoşlanıyoruz. Aynı zamanda zevkimizde modemlikte gizli, fakat aşırı modern ve soğuk tarzı olan dekorasyonlar bizim zevkimize uzak. 
Dolayısı ile ürünlerimizde ve yaptığımız işlerde modernlik, doğallık ve yalınlık arasındaki dengeyi kurmaya özen gösteriyoruz. İkimiz de genelde tarz olarak ferah ve yazlık evleri beğeniyoruz. 
Beyazın hakim olduğu sade tonlar ve aksesuarlarla canlılık katılmış evler hoşumuza gidiyor. Ürünlere karar verirken hangi kumaşların, renklerin ve çizimlerin bu tarzı öne çıkarabileceğini düşünüyoruz. Yastık, tablo ve keten takımlar üzerinde ağırlıklı olarak çalışıyoruz, diğer her şeyin de bu ürünleri doku ve hava olarak tamamlayıcı özelliğe sahip olmasına özen gösteriyoruz. 


Birlikte çalışmak nasıl? 

S.K: İkimizin de tarzı ve zevki çok benzer, böyle olması da beraber çalışmayı bir hayli kolaylaştırıyor tabii. Aramızdaki iletişim de çok açık ve rahat olduğu için birimiz bir şeyi beğenmediğinde kolayca söyleyebiliyor. Çok az noktada fikir ayrılığı yaşıyoruz ama bu sebeplerden de aramız gerilirse, bir diğer saniye unutulup gidiliyor. Bu da kardeş olmamızdan gelen bir şey diye düşünüyoruz. 


Bir yeri dekore ederken nelere dikkat edersiniz? 

SX: Dekorasyon bize göre, insanın kendisini yansıttığı ve rahat hissettiği alanın şekillenmesidir. Ev ve dekorasyon, insanı dengeleyen ve huzur veren bir alan olmalıdır. Dekorasyonda doğal malzemelerin önemi büyük, dikkat ettiğimiz bu unsurun ürünlerimize yansıdığını görebilirsiniz. Gerek şekil, form olarak gerekse malzeme ve 

doku olarak nefes alan malzemelere yöneliyoruz. İç mekanın genelinin organik ve sakin, çarpıcı noktaların 

ise detaylarda gizli olması hoşumuza gidiyor. 


“İç mekanın genelinin organik ve sakin, çarpıcı noktaların ise detaylarda gizli olması hoşumuza gidiyor.” 


- Serra KALUTİ 
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| İpek Toplusoy'un 
- daveisocirosı 


İpek Toplusoy ile bir akşamüstü evinde buluştuk ve kendisinden ALEMe özel bir masa hazırlamasını istedik. Sizi de sofraya bekleriz... 


Lara MUTLU - lara. mutlu&alem.comir / Fotoğraflar: Merve AĞAZAT 2/2 


İpek Toplusoy, tanıdığım en güler yüzlü, sıcak ve sempatik insanlardan biri. Onu yüzünü asık görmeniz pek mümkün değil. Toplusoy'un bu sevecenliği hayatının her alanına yansımış; masasına bile. Bizim için hazırladığı sofra, sade ama bir o kadar da davetkardı. Toplusoy, “Benim için en önemlisi ambiyans. Çiçekler ve eve gelen misafirleri karşılayan hoş kokulu bir mum olmazsa olmazlarımdan” diyor. Bu yazı Göcek'te geçirecek olan Toplusoy ile evinde bir araya gelerek sohbet ettik. 


Evinizde sıklıkla misafir ağırlar mısınız? 
Evimde misafir ağırlamayı çok severim ve sıklıkla ağırlarım. Bu herhalde yetiştiriliş tarzıyla ilgili Annem de çok severdi; çoğu zaman evimize sevdiklerimiz, ailemiz, dostlarımız gelirdi. Evime gelen her misafirim ayrı değerli; evime neşe, mutluluk getiriyorlar. Her şey kalabalıkla güzel. Bir de o ay içerisinde kutlanacak ya da konsept olarak yapılabilecek bir gün varsa misofirlerimle o öğünü paylaşmayı çok seviyorum. 
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“Evimde misafir ağırlamayı çok severim ve sıklıkla ağırlarım. Bu herhalde yetiştiriliş tarzıyla ilgili annem de çok severdi.” 
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Davet verirken en çok nelere özen gösterirsiniz? 

Evde davet verirken güler yüzlü, sıcak bir ev sahibi olmaya, hizmet etmeye, tatlı dilli sohbet etmeye ve güzel, lezzetli bir menü hazırlamaya önem veriyorum. 


Masanızın vazgeçilmezleri nelerdir? 
Masa hazırlarken çok sevdiğim çiçeklerin olmasına dikkat ederim, 

bu en önemli detay. Soframda mum mutlaka olur. Renk uyumuna dikkat ederim. Bazen masa değil de açık büfe yapıyorum. O zaman daha soft ve sade tonlara gidiyorum. 
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Günün hangi saatlerinde davet vermeyi tercih edersiniz? 

Günün her saati misafir ağırlamayı severim ama öğlen saatleri ve çay saatini daha çok tercih ederim. 
Akşamları ise eşimle birlikte misafirlerimizi eşli olarak ağırladığımız saatler oluyor; eşim de çok misafirperverdir. 


Hayalinizdeki davet nasıl olurdu? 
Kimleri ağırlamak isterdiniz? 
Audrey Hepbum'le bir kahvaltı saatinde buluşmak isterdim. Tiffany mavisi renklerinde bir masa hazırlardım. 


Sohbetimizin konusu, geçmişin zarafeti, kendisinin şıklığı, filmlerinin güzelliği ve naifliği olurdu. 


Sofra takımlarınızı nerelerden alıyorsunuz? 

Sofra takımlarımı genellikle yurt dışı seyahatlerimden alıyorum. En son Prag seyahatimden tabak takımlarımı almıştım. Kargo ile kısa sürede burada oluyor. Seyahatlerimde ev aksesuarları almayı çok severim. 
Luxuria, Prestige ve Beymen Home gibi mağazalar ise İstanbul'daki favorilerim. 
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Modem ve yalın 


Zekeriyaköy'de ormana yakın bir yerde konumlanan ev yalın çizgisi ile öne çıkıyor. İtalyan mobilyaların tercih edildiği eve geniş bahçesi huzur veriyor. 


Röportaj: Petek KIRBOĞA / Fotoğraf: Doruk SEYMEN 


ökhan İnler sporcu olması sebebi ile disiplinli bir hayatı tercin edenlerden. 
Doğanın içinde olmayı seven Gökhan İnler evinde dinginlikten yana. Gerçek bir hayvan dostu olan futbolcunun kurduğu vakfın amacı toplumdaki fertlerin bedensel ve ruhsal gelişimlerini sağlamak için spor yapmaya teşvik etmek. Ailesi ile Zekariyaköy'de bir villada yaşayan futbolcu ile özel bir çekim gerçekleştirdik. 


Ne zamandır bu evdesiniz? 
Henüz bir sene olmadı. 


Bu evi hangi kriterlere göre seçtiniz? 
Öncelikle modern bir tarzı olduğu için tercih ettim. Ahşap her zaman çok sevdiğim bir malzeme, evin ahşap ağırlıklı olması da benim için önemliydi. Bir de gördüğünüz gibi ferah bir ev. Köpekleri çok seviyorum. Bir kurt köpeğim, iki tane de Yorkshire Terrier'im var. Kurt köpeği bahçede yaşıyor. Köpekli bir yaşam için 

bahçe şart. Şehir merkezinde değil de burada yaşamamın sebebi doğanın içinde olmak. 
Antrenmandan sonra dingin bir ortam tercih ediyorum. 


Evinizi döşerken nelere dikkat ettiniz? 
Dekorasyon ve tasarım ile çok ilgiliyim. Ev 


dekorasyonunda özel tasarımları tercih ederim. 


Mobilyalarda ahşap, beyaz, gri, bej ve siyah renkler ön planda. Mobilya seçiminde ahşap ağırlıklı mobilyalara baktım. İstanbul'dan önce uzun yıllar Napoli takımında oynadım. Orada sevdiğim bir mimar arkadaşım vardı, Andrea Giacometti. İtalya'daki ve İsviçre'deki evimi kendim yaptım... Onunla mimari sohbetlerle benim de dekorasyon üzerine bir bilgim oldu. 
İstanbul'daki evimi de ben dekore ettim. 


Yaşadığım mekanları dekore etmeyi seviyorum... 


Salonunuzda yer alan tablo kimin? 
Salonda bir aile dostumuz tarafından ev 


hediyesi olarak verilen Galata'da ArtAngels Murat Çetin imzalı Hiç tablosu. 


Evin en çok hangi bölümünde vakit geçirirsiniz? 

En çok oturma odasında vakit geçirmeyi seviyorum. 


Evin sizin için anlamı nedir? 
Ev benim yuvam. Kendimi şarj ettiğim yer. Bütün streslerden uzak evimde dinleniyorum. 


Misafirleriniz geldiğinde onları evin hangi bölümünde ağırlarsınız? 
Yeni gelenlere mutlaka evi gezdiririm. Yemek 


odası ve oturma odası sık kullandığımız alanlar. 


Yazın bahçede olmayı da seviyoruz. 


Aksesuar seçiminiz ne yönde? 

Ahşap ürünleri her zaman sevdim. Bali'ye tatile gittiğimde objeleri çok beğendim. Oradan ahşap ürünler getirttim. Bu ahşap ürünler tamamen el yapımı. Ben doğal objeleri seviyorum. Ahşap objelere evimde her zaman yer var. 


Antrenmandan sonra ne yaparsınız? 
Eve gelirim. Ormanda köpeğimle yürüyüş yaparım. 


Hayvan dostu olduğunuzu görüyoruz. 

Son dönemde hayvan dostlarına yapılan yardımlara katkınız oluyor mu? 

Evet kesinlikle. Başakşehir ile Beykoz'da Rehabilitasyon ve Köpek Barınağı'na antrenmandan sonra mama götürerek oradaki köpeklere yardım ediyorum. 


Evde yemek yapar mısınız? 

Aslında ben yemek yapmayı çok severim, mutfak en büyük hobilerimden biri. 
Tempomdan dolayı vaktim olmuyor ama eğer futbolcu olmasaydım aşçı olabilirdim. Yemeğe 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“Şehir merkezinde değil de burada yaşamamın sebebi doğanın içinde olmak.” 
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“Ev benim yuvam. 
Kendimi şarj ettiğim yer.” 


“Doğal malzemeyi sevdiğim için ahşap objeleri tercih ediyorum.” 
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düşkünüm, yediğim bir yemeğin içindekileri ayırt ederim. Düzenli 

yemek yemek de sporcu olduğumdan benim için önemli. İtalya'da sekiz sene kaldığım için orada da damak tadım çok gelişti. Zaman zaman mutfağa girip İtalyan lezzetlerinden sağlıklı tabaklar hazırlarım. Özellikle çok su tüketirim. 
Doğru su ve tüketimi hakkında çok bilgim var. 


Bir gününüz nasıl geçer? 

Sabah erkenden tesise gidiyorum, idman yapıyoruz. Öğleden sonra eve gelirim. Ormanda yürürüm. Disiplinli bir yaşam sürüyorum. 


Yurt dışında oynarken Türkiye'de 

bir takımda oynamak istediğinizi okudum, şimdi burada olmak nasıl hissettiriyor? 

20'li yaşlarda gelmiştim ama o zaman istediğim fırsatları yakalayamadım. 

Üç büyüklerden bir takım beni aldı ama lisansım çıkmadı aksilikler oldu. 
İsviçre'de doğsam da burada olmak istiyordum. Basel'den bir takıma gittim, Irak ve İngiltere'den sonra Türkiye'de oynamaktan çok mutluyum. Buraya iyi bir tecrübe ile geldim. 


Başarılı bir futbolcu olmak hangi kurallara dayanır? 

Futbol bir piramit gibi, piramidin tabanı geniş olur ama yukarı çıktıkça daralır. 
Disiplinli olmak ve kendine bakmak çok önemli. Bu iki kuralı başaranlar başarılı oluyor. Beslenme ve dinlenme de çok önemli. Özel hayatınızda da düzen 


olmalı. Ben bir karar verirsem istediğimi elde etmek için çok çabalarım. Futbolda da böyle oldu. 


Kurduğunuz İnler Spor Eğitim Vakfı'ndan bahseder misiniz? 

Vakıf olarak kurulması planlanan akademide başta çocuklar olmak üzere toplumdaki fertlerin bedensel ve ruhsal gelişimlerini sağlamak için spor yapmalarını özendirmek. Ülkemizdeki yeteneği olan çocuklarımızın potansiyelini ortaya çıkartarak doğru bir gelecek hazırlamak. Çocukların sportif faaliyetlerini yaparken eğitimöğrenimine de bir yandan eksiksiz devam etmesini sağlamak.Yetenekli 

ve yardıma muhtaç çocuklara destek olarak, çeşitli nedenlerle muhtemel potansiyeli olanların geleceğini şekillendirmek. Türkiye'de şu ana kadar yapılmamış olan bir tam donanımlı proje oluşturulmasını hedeflemekteyiz. 
Yıllarca Türkiye'de olmak için büyük mücadele verdim. Uluslararası alanda sahip olduğum önemli ilişkilerimi de ülkem adına bu doğrultuda sonuna kadar kullanmak istiyorum. Ben Gökhan İnler olarak Türkiye'de bu hizmeti verme konusunda kararlıyım. 
Ülkemizden çok sayıda yeteneği uluslararası arenaya taşımayı ve bayrağımızın gururla dalgalanmasını sağlamak niyetindeyim. Bunun 

için benimle aynı duygulara ve düşünceye sahip olan başta devletimiz olmak üzere, yurdumuzun önemli kuruluşlarından gerekli desteği de vermelerini bekliyorum.” 


"Eve ilk kez gelen misafirlerime mutlaka evi gezdiririm." 
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Yaşam alanlarında nitelikli dekorasyon 


1980 yılından bu yana mobilya sektöründe yer alan Fatih Kıral, 
birbirinden farklı mimari projelerde de yerini alıyor. 


Fatih Kıral Mobilya, 2Vinci yüzyıl insanı için git gide daha fazla ön plana çıkan yaşam alanları için de anahtar teslimi projeler üretiyor. Böylece mobilya sektörünün sadece perakende alanında değil iç dekorasyon alanında da yer alıyor. Projeleri çizilen, 

iç tasarımı belirlenen villa, residence, site gibi yaşam alanlarının mutfağından çocuk odası, salonundan yatak odalarına kadar her türlü birimi için devreye giren Fatih Kıral Mobilya, binaların konumunu da göz önünde bulundurarak en uygun mobilya ve aksesuarları belirleyerek, görür görmez 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büyüleyen mekânları sahiplerine teslim ediyor. 
Fatih Kıral'ın bu hizmeti sadece konut projeleri için değil, işyeri olarak planlanan binalar için de geçerli. Holdinglerin yönetim merkezleri, makam odaları, hastaneler, restoranlar, spor kulüpleri hatta başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere pek çok ülkede, kamu ya da özel sektöre ait binaların iç dekorasyonu, amaca yönelik tasarımlarla Fatih Kıral Mobilya tarafından hayata geçiriliyor. Söz konusu nitelikli dekorasyon anlayışı, tüm işletmelere değer ve işlevsellik kazandırıyor. Fatih Kıral Mobilya, insanların günlük yaşamdan kaçıp 


dinlenmek, hayat 


seyahatleri, toplantıları için tercih 


otellerde de yerin 


işlevselliğin öne ç 
VİP misafirlere ha ağırlanma ayrıca 


niteli 


sadece Fatih K 


n tadına varmak ve iş 


edilen 


i alıyor. Görselliğin ve 

ktığı ve ağırlanan konuklara, k ettikleri prestijli ığını da sunmak isteyen oteller de Fatih Kıral imzasını terci Bu otellerin tercihi kli tasarımlar 


mekânlarda 


h ediyor. 
ralın 


değil aynı zamanda özel süitlerinde, villalarında; bazıları u 


uslararası 


üne sahip, bazıları da yerel ama özele hitap 


eden, marka haline gelmiş isimleri 


hizmet almanın g 


üvencesi oluyor. 


yle özdeş bir 


Fatih Kıral Mobilya, yaşam alanları için de anahtar teslimi 
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HAREMLIGUE ISTANBUL 
KAPLANKAYA'DA 


Haremligue Istanbul'un sade ve zarif tasarımları Kaplankaya'da açılan yeni pop-up mağazasıyla artık yazın gözde tatil beldesi Bodrum'da. Haremligue Istanbul pop-up mağazasında kaftan, tunik ve aksesuarlardan ; oluşan âla mer beachwear koleksiyonunun yanı sıra nevresim takımları, banyo havlusu setleri, peştamallar, makyaj ve seyahat çantaları, keten masa üstü ürünleri ve ışıltılı gümüş kaplama aksesuarlar yer alıyor. 


THE RITZ-CARLTON, 
ISTANBULDA LEZZETLİ ANLAR 


The Ritz-Carlton, Istanbul şehirde yazın keyfini çıkarmak isteyenleri Boğaz manzaralı teras barı Bleu Lounge ve çay saatlerinin vazgeçilmez mekanı Atelier Lounge'da ağırlıyor. Bleu Lounge'da her çarşamba ve perşembe Petek Akçakaya ve gitarist Çağrı Singör caz, latin ve pop şarkılarından oluşan repertuvararıyla sahnede olacak. Bleu Lounge'da müzikli saatlere Akdeniz mutfağından lezzetler eşlik edecek. Atelier Lounge'da ise her gün 14.00-1700 saatlerinde çay keyfi piyanist Hazal Bozaslan ve çellist Arzu Miral'ın melodileriyle renklenecek. 


BROOKS BROTHERS 
İLE RENKLİ YAZ 


Brooks Brothers, sezonun enerjisini yansıtan rengarenk koleksiyonuyla stil sahibi kadınların ve erkeklerin şıklığını tamamlıyor. Mavi, pembe ve yeşil tonlarının öne çıktığı kadın koleksiyonunda çiçek desenleriyle süslü elbiseler dikkat çekiyor. Erkek koleksiyonunda ise chino pantolonları lavanta, gri, mercan ve sarı tonlarında polo tişörtler tamamlıyor. Brooks Brothers tasarımları İstanbul Zorlu 
Center, Akasya Acıbadem, İstinyePark, Ankara Panora 
AVM ve İzmir Konak Pier AVM 
Brooks Brothers mağazaların- da modaseverlerle buluşuyor. 


s.s... l. 2.2... 


SINIRSIZ SUŞİ İÇİN İSTİKAMET SHANGRI-LA BOSPHORUS 


Lezzet tutkunları Shangri-La Bosphorus İstanbul'da buluşuyor. ISTTOO'da Uzak Doğulu suşi şefi Nattawat Kaewkla'nın hazırladığı özel menü suşi tutkunlarına unutulmaz bir lezzet deneyimi vadediyor. Üstelik Cuma ve Cumartesi akşamları 
18.00-22.00 saatleri arasında sınırsız suşi roll keyfi kişi başı 105 TI, limitsiz şarap dahil ise 150 TL. Menüsünde suşi çeşitlerinin yanı sıra edamame, miso çorba gibi farklı alternatifleri barındıran ISTTOO her gün 12.00- 
15.00 ve 18.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 


HYATT REGENCY ISTANBUL 
ATAKÖY'DE HAVUZ KEYFİ 


Hyatt Regency Istanbul Ataköy'de yer alan Levana Spa&fFitness sıcak yaz günlerinde serin bir mola vermek isteyenlerle sporu hayatından eksik etmeyenleri bekliyor. Levana Spa&Fitness'ın açık havuzuna sezonluk üye olarak güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Spor salonunda ise uzman eğitmenler eşliğinde reformer pilatesten kickbox'a farklı sporları deneyimleyerek form tutabilirsiniz. 


CORNELIA DIAMOND GOLF 
RESORT SPA'DA HUZURLU TATİL 


Antalya Belek'teki Cornelia Diamond Golf Resort Spa, çam ağaçlarıyla çevrili ortamıyla huzurlu bir tatil hayal edenler için konfor ve lüksü buluşturuyor. Standart odaların yanı sıra orman ve deniz manzaralı odaların da bulunduğu Cornelia Diamond Golf Resort 
Spa 4000 metrekare çocuk parkı ve 12 bin metrekare uzunluğunda havuzuyla fark yaratıyor. Cornelia Diamond Golf Resort Spa'nın restoranları dünya mutfaklarından lezzetleri misofirleriyle buluşturuyor. 


AGORA AVM'DEN FUN BEACH 
SÜRPRİZİ 


Agora Alışveriş Merkezi, yaza özel kampanyalarıyla eğlence katıyor. / Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında Agora Card ile aynı gün içinde toplamda 300TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, Çeşme'nin en popüler beach'lerinden biri olan Fun Beach Club'a tek kişilik giriş bileti kazanma şansı elde ediyor. 


CALZEDON|A'DAN 
NİŞANTAŞI'NDA YENİ MAĞAZA 


Plaj ve çorap giyiminin öncü markalarından Calzedonia'nın yeni mağazası Nişantaşı Rumeli Caddesi'nde kapılarını açtı. Mağazanın vitrini yaz sezonunun enerjisini yansıtacak şekilde deniz ve güneş temasına uygun olacak şekilde akvaryum figürleriyle süslü. Yaz tatiline çıkmadan önce 
İtalyan markasının mayo, bikini ve ploj aksesuarlarını buluşturan koleksiyonunun sergilendiği yeni mağazasına mutlaka uğrayın. 


FUJIBAS İLE FOTOĞRAFLARINIZ 
HEMEN SİZİNLE 


Fujifilm, yeni uygulması FUJIBAS ile tatilde çektiği fotoğrafları bastırmayı erteleyenlerin yardımına koşuyor. 
“Dijitalden baskıya en kısa yol” sloganı ile yola çıkan FUJIBAS'I telefonunuza indirerek fotoğraflarınızı birkaç dakika içinde en yakın FUJIBAS baryisine baskıya gönderibiliyorsunuz. 
Ayrıca klasik, kare, retro, kanvas ve kolaj tasarım seçebiliyor ya da retronot ile fotoğraflarınızın altına not düşebili- 
YOrsunuz. 


HARVEY NICHOLS'DA 
İNDİRİM BAŞLADI 


Harvey Nichols, Brandroom, Galeries Lafayette ve brandroom.com.!r'de indirim zamanı! Lanvin, Tom Ford, Salvatore Ferragamo, Alexander McGueen, Roberto Cavalli, Michael Kors ve Sandro'nun da arasında olduğu dünyaca ünlü markaların 2018 İlkbahar/Yaz Koleksiyonlarında yer alan tasarımlar yüzde 
60'a varan indirim fırsatyla moda tutkunlarıyla buluşuyor. Renkli bikiniler, hasır çantalar, floral ve marin desenli tasarımlar koleksiyonlarda öne çıkan parçalar. 
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ADIDAS ORIGINALS 
İLE MACERA ZAMANI 


Adidas Originals'ın sezondaki yeni silüetlerinden Airic ile işlevsellik ve macerayı buluşturuyor. Outdoor'dan ilham alan ve bu kullanışlılığı sokak modasına taşıyan Atric koleksiyonunda hem kıyafetler hem ayakkabılar yer alıyor. 
Atric F/22 adını taşıyan ayakkabı, EGT ve 
2001'deki Water Moccasin modeli gibi önde gelen Adidas hikayelerinden ilham alıyor ve ayakta çıplak ayak hissi yaratıyor. 


ARZYU'DAN MÜCEVHER 
AYAKKABILAR 


Tasarımcı Arzu Kaprol ve iş insanı Ayla Cönger'in hayata geçirdiği Arzyu koleksiyonunda gelinliklerin yanı sıra mücevher ayakkabılar da yer alıyor. Özel katlama ve mücevher işleme tekniği kullanılarak el işçiliğiyle üretilen ayakkabılar klasik tonların yanı sıra sarı, fuşya, lacivert ve bej tonlarıyla da moda tutkunlarıyla buluşuyor. Tasarımlarda kullanılan çıkartılabilir aksesuar detayları ayakkabıların fonksiyonelliğini artırıyor. 
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HOLDİND AS 
K 


Alhambra, celebrating luck since 1968 


Van Cleef & Arpels 


Haute Joaillerie, place Vendöme since 1906 
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